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Onderweg naar Pasen

Op tweede kerstdag sloten wij het eeuwfeest van onze basiliek af. Het traditionele kerstconcert vormde het slot-
akkoord van dit grote feest. De basiliek was volgestroomd voor dit muzikale evenement, dat wij hebben opge-
dragen aan de nagedachtenis van de vorige dirigent, Hans Rikkert de Koe, twee weken eerder overleden. Vele
jaren was hij een inspirerend dirigent-organist van zangkoor Sint Jan-Goede Herder en van de Sint Jansschola.

Tijdens de pontificale hoogmis van het jubileiim, zondag
26 oktober, zongen onze koren, opnieuw in een bom-
volle basiliek, de prachtige Mis die zijn opvolger, Bas
Groenewoud, speciaal voor ons jubiletim had geschreven.
Een muzikaal hoogtepunt in het rijke feestprogramma.

Er is opnieuw reden tot dankbaarheid. Wij zijn de Stuur-
groep 100 jaar Sint Jan en allen die aan dit feest hebben
bijgedragen zeer dankbaar. Niet minder zijn wij de vele
sponsors en de vrienden van de Sint Jan zeer erkentelijk
voor hun gulle gaven, die onder andere enkele belang-
rijke aanvullingen aan het gebouw mogelijk maken: het
nieuwe altaar, de nieuwe ambo, de buitenverlichting en
de glazen wand, die binnenkort wordt geplaatst. Deze
laatstgenoemde verbeteringen vergroten de zichtbaarheid
en de toegankelijkheid van de basiliek: een belangrijke
doelstelling van ons jubiletim.

Wij zien ook terug op een mooi Kerstfeest. Zeer vele
parochianen en bezoekers namen deel aan de vieringen.
De Kerk zijn wij zelf. Zonder onze aanwezigheid en deel-
name is er geen kerk en ook geen te handhaven kerk-
gebouw. We hopen het hele jaar door vele bezoekers te
mogen begroeten.

Wij zien uit naar de Veertigdagentijd en het voornaamste
feest van het jaar: Pasen. Een groep volwassenen bereidt
zich voor op het doopsel en/of het vormsel. Helaas zijn
er niet veel kinderdopen, maar het aantal volwassenen
dat de stap zet naar het katholieke geloof, stijgt. Dat geeft
ons allen hoop.

Maar niet alleen dopelingen en vormelingen leven toe
naar Pasen, de dag van hun toetreden. Allen die al gedoopt
zijn, worden uitgenodigd hun geloof in de veertigdagen-
en paastijd meer bewust te beleven en te vernieuwen.
Vanouds is de veertigdagentijd een tijd van boete. Dat
woord betekent: zuivering, herstel.

Boete, herstel, zuivering. Jezus wijst ons op Aswoensdag
drie wegen: vasten, bidden en geven.

Jezelf geven door bijvoorbeeld verhoudingen te herstel-
len, zieken, eenzamen te bezoeken, oude onenigheden
uit te praten. Overweeg ook eens het sacrament van
boete en verzoening (biecht) te komen vieren.

Bidden: de band met God en met Jezus aan te halen,
door af en toe tijd te nemen voor gebed, bijbellezing,
doorvaker deel te nemen aan de eucharistie. Bijvoorbeeld
door in de veertigdagentijd en paastijd alle zondagen (en
misschien ook wel weekdagen) mee te vieren.

Vasten: sober, duurzaam leven, zelf minder consumeren,
ook om bewust te delen met mensen dichtbij en ver weg
(Vastenactie!).

Van harte wens ik u een gezegende voorbereiding op
Pasen, het feest van de verrijzenis van Jezus uit de dood.
In onze onzekere en soms dreigende tijd mogen wij opzien
naar de Verrezene. Hij heeft de wereld met zijn duister-
nis, verdrukking en dood overwonnen.

pastoor Nico van der Peet

Palmpasen takjes van
vorig jaar inleveren in
de Mariakapel

Aswoensdag is de eerste dag van de veertig-
dagentijd. Op deze dag zet de pastoor met as een
kruisje op het voorhoofd van de kerkganger om
deze aan te sporen tot bezinning op weg naar
Pasen.

De as die hiervoor gebruikt wordt is afkomstig van
oude Palmpasentakjes van het jaar daarvoor.
Deze takken worden verbrand tot as. Voor Aswoens-
dag willen wij de oude Palm-
pasentakken verbranden tot
as. Graag uw oude Palm-
pasentakjes inleveren.

In de Mariakapel staat een
mand waar u de takken in
kunt doen.

Bij voorbaat dank.




40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes

De Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes voert al
50 jaar tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten. En
met uw steun hebben wij vele mooie projecten in ontwikkelings-
landen kunnen realiseren.

Onder het motto: Laat ze (niet) stikken!

vragen wij in dit jubileumjaar uw steun voor het bevorderen van
economische en sociale zelfstandigheid van mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt door middel van educatie en werkver-
schaffing in Indonesi

Werkverschaffingsproject voor
(kansarme) vrouwen op Java

De in Eemnes gevestigde Stichting
CosmoQueen Foundation is 15 jaar
geleden opgericht door Astrid Ras uit
Laren met als missie: Het zorgen voor
onderwijs, werk en inkomen, het
creéren van kansen en het ontwik-
kelen van sociale en economische
onafhankelijkheid, zodat “iedermens
trots op zichzelf kan zijn“. Helaas
“» worden wereldwijd (kansarme) men-
¢ sen,vaakmeteen lichamelijke beper-
' king, achtergesteld, verstoten en ge-
discrimineerd. Dit terwijl deze men-
sen enorme waarde kunnen toevoe-
gen aan de samenleving.

INTERKERKELIJKE

40dagenaktie

LAREN - BLARICUM - EEMNES

CosmoQueen helpt hen door lokaal vakmanschap en producten in te
Zetten, zodat ze een eerlijk inkomen kunnen verdienen. Voor mensen
met een leerachterstand bieden ze opleidingen aan in de textielindus-
trie. Een certificaat vergroot namelijk hun kansen op de arbeidsmarkt
aanzienlijk. Graag willen we het werkverschaffingsproject van Cosmo-
Queen in Jakarta en Surabaya op Java steunen, waarbij vrouwen een
eenjarige opleiding in een naaiatelier wordt aangeboden, inclusief een
starterskit met materialen, dagelijkse warme maaltijden en vervoer
naar de lessen. Deelnemers worden geselecteerd op basis van hun
motivatie en doorzettingsvermogen. Zoals Diana, die haar man drie
jaar geleden verloor aan nierfalen. Ze stond er alleen voor met vijf

T zonen en geen inkomen. Door de naai-
training bij CosmoQueen maakt ze
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kunnen wij, samen met uw hulp, aan
hen geven.

Voortgang Schoolbus-project voor gehandicapte kinderen in Indo-
nesie.

Zoals wij al meldden in onze verantwoording over het jaar 2025, is
Pierre Pourchez, oud-onderwijzer van de OBS-Bijvanck en oprichter
van de Stichting Blaricum-Sumatra-Medan, er helaasnog nietin geslaagd
om de zo gewenste nieuwe schoolbus voor 25 gehandicapte kinderen
in Medan aan te schaffen. Hoewel de stichting BSM inmiddels wel al
aan de € 30.000,- zit (volgens Pierre’s eigen woorden: Een toppresta-
tie voor mijn misschien wel kleinste stichting van Nederland), is er
nog een tekort van € 6.000,—. Pierre blijft optimistisch dat hij dit jaar
erin zal slagen dit ambitieuze project te realiseren en wij willen hem
hierbij graag met uw steun hierbij helpen. Als werkgroep van de 40-da-
genaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit. We gaan
daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe
datal hetingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden
alle geleid door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio, die
zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel
kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toe-
komst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiéle bijdrage.
Helpt u ons hen te helpen?

Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten
vindt u op onze website: www.40-dagenaktie.nl

Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93 of scan de QR-code voor uw
bijdrage
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Bedevaart naar Maria,
Koningin van de Vrede
11 daagse bus-bedevaart
. Medjugorje

30 april t/m 10 mei 2026

Boodschap van 25 november 2025 “Lieve kinderen! In deze tijd van
genade roep ik jullie op mij te volgen. Bid voor hen die niet bidden en
niet de vrede en vreugde willen, die alleen de Allerhoogste kan geven.
Mogen jullie zielen verenigd zijn in vreugdevolle verwachting en jullie
harten vervuld zijn van vrede. Jullie zullen van overtuigd zijn, lieve
kinderen, dat alles goed zal zijn en God alles zal zegenen, want het
goede dat jullie geven zal naar jullie terugkeren en jullie harten zullen
vreugde omarmen, omdat jullie bij God en in God zijn. Dank jullie wel
dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.” (Met Kerkelijke
goedkeuring.)

Beste bedevaartgangers,

Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de 11-daagse bus
bedevaart van 30 april t/m 10 mei 2026. Er gaat een geestelijke be-
geleider (priester) mee.

VOORLOPIG PROGRAMMA: (tijden zijn indicatief] onder voorbehoud)
1e dag: 07.15 uur vertrek vanuit Amersfoort en om 10.00 uur vanuit
Helmond, H. Mis in Heroldsbach, daarna naar Denkendorf voor diner
en overnachting.

2e dag: 07.00 uur vertrek naar Rijeka voor diner en overnachting.
Onderweg H. Mis in Brezje (bedevaartplaats in Slovenié).

3e dag: 07.00 uur vertrek naar Medjugorje. Zo mogelijk in Tihaljina
de H. Mis (hier staat het Mariabeeld van Medjugorje). ‘s Avonds aan-
bidding in Medjugorje.

4e t/m 8e dag: In Medjugorje verblijft u in Pansion N&N, ongeveer
300 m van de kerk. U geniet hier vol pension. Op het programma staat
o.a.: ‘s morgens de H. Mis in het Nederlands en ‘s avonds mogelijkheid
om deel te nemen aan de viering van de Parochie. Daarnaast de beklim-
ming van de Verschijningsberg en de Kruisberg en voor zover mogelijk,
bezoek aan: - “Oase van Vrede” - de gemeenschap Cenacolo van
Zr. Elvira - het Moederdorp - het retraitekasteel.

9e dag: 08.00 uur H. Mis, ontbijt en om 09.45 uur vertrek naar Rijeka
voor diner en overnachting.

10e dag: 07.00 uur vertrek naar Marienfried voor H. Mis.

11edag: 07.00 uur ontbijt, H. Mis en aansluitend vertrek naar Helmond,
aankomst ongeveer 17.00 uur.

OPSTAPPLAATSEN:

e Centrale opstapplaats: P + R van NS-station Helmond (Stationsplein).
Deze parkeerplaats bevindt zich aan de achterzijde van het station:
“Pastoor Janssensplantsoen”, adres voor de navigatie: Engelseweg
(41) Helmond.

e Alternatief: Bij het bedrijf van de busonderneming Besseling in
Amersfoort, adres: De Stuwdam 5, 3815 KM Amersfoort.
LET OP: Op het terrein of in de nabije omgeving van Besseling is geen
parkeergelegenheid aanwezig.

PRIJS: De prijs voor 11 dagen, vol pension, bedraagt € 900,- p.p. (toeslag
voor een éénpersoons kamer € 150,-)

Voor onderweg, graag kamer met iemand delen, onderweg is slechts
een beperkt aantal 1-persoons kamers beschikbaar.

LET OP, AANDACHTSPUNTEN:

e Wijj zijn geen touroperator of reisbureau, wettelijke bepalingen ten
aanzien van pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen zijn op
deze aanbieding niet van toepassing.

e Wij willen niemand uitsluiten, maar willen u erop wijzen dat niet
alle accommodaties en activiteiten toegankelijk zijn of mogelijk voor
rolstoelgebruikers.

e Wij hopen dat uin goede gezondheid mee gaat. Wanneer u onderweg
gezondheidsproblemen Kkrijgt, zijn uw eventuele extra kosten niet
inbegrepen, u dient zelf zorg te dragen voor een goede annulerings-
en/of reisverzekering.

e U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID kaart welke
nog tot 3 maanden na afloop geldig is.

e Voor verdere vragen of inlichtingen: Eugene en Marga Zwanikken
(gegevens hierna genoemd op inschrijfformulier).

e In de bus mag niet worden gerookt.

INSCHRIJVING: Als u mee wilt gaan, vul dan het inschrijfformulier
volledig in en stuur of mail dit inclusief een geldige kopie van uw
reisdocument (paspoort of ID kaart) naar genoemd (e-mail) adres op
het inschrijvingsformulier. Na ontvangst van uw gegevens zullen wij
u zo spoedig mogelijk berichten of er nog plaats is (VOL = VOL) en
verzoeken wij u per omgaande een aanbetaling te doen van € 400, per
persoon. Zodra wij deze betaling hebben ontvangen is uw aanmelding
definitief. Verdere afspraken, zie inschrijfformulier.

De inschrijfformulieren liggen achter in de kerk.




Wereldgebedsdag 2026
Nigeria

De Wereldgebedsdag is ontstaan in 1887 in Amerika door de
samenwerking van vrouwen uit verschillende christelijke tradities
en is de oudste oecumenische beweging ter wereld.

Bijna 100 jaar geleden werd in Nederland de
., eerste Wereldgebedsdag gevierd. Op de eerste
¥ vrijdag in maart nemen ruim 170 landen deel
aan deze dag en zo gaat in 24 uur het gebed
in de hele wereld rond. Maakt u het met ons
, Imee?

De viering van vrijdag 6 maart is opgesteld door vrouwen van Nigeria,
Zij zijn het, die in hun land niet alleen de fysieke lasten dragen, maar
ook de last van armoede en geweld. Het land Nigeria is geteisterd door
sociale en religieuze spanningen, islamitische terreurgroepen zoals
BokoHaramverspreiden angsten geweld. Corrupte regeringen verhelpen
deze situatie niet. Toch is er hoop. Deze lasten worden dragelijk als
we gehoor geven aan Jezus uitnodiging in Matteus 11:28-30.

“Komt allen tot Mij, die vermoeid zijn en zware lasten dragen en
Ik zal u rust geven”

Als we onze vermoeidheid bij Christus brengen en elkaar steunen in
gemeenschap vinden we rust en kracht om onze levensweg te volgen.
Deze hoop delen de christelijke vrouwen uit Nigeria met ons - in
gebeden, liederen en hun levensverhalen, die uitgewerkt zijn in een
boekje, dat voor € 1,- te koop is.

Na afloop van de dienst kunnen we met elkaar napraten onder het
genot van een kopje thee [ koffie en zelf gebakken Nigeriaanse boter-
koekjes. ledereen is van harte welkom.

Namens de werkgroep, Gabriele Ossowski

Wanneer: vrijdag 6 maart
Aanvang: 19:00 uur
Waar: de Schoter, Wakkerendijk 66A Eemnes

Laren Klassiek organiseert: Matthaus
Passion zondag 29 maart 2026 om 15 uur

De toegangskaarten zijn:
€ 67,50 (eerste rang) en € 57,50 (tweede rang).

U ontvangt een programmaboekje en een drankje in de pauze.
Op de achterkant van uw boekje ziet u waar u in de pauze wordt ver-
wacht. U kunt uw tickets bestellen via de website van Laren Klassiek
(www.larenklassiek.nl) of u kunt ook bellen met de Nationale Theater-
kassa 0900-9203.

SINT JANSBASILIEK
Palmzondag

29 maart 2026

15:00 uur

Dirigent Daniel Reuss
Cappella Amsterdam

Matthdus

Z )/( SSLON

Johann Sebastian Bach

Nieuws uit de Kinderkerk

Kinderwoorddienst

We hebben de luxe dat er elke week een kinder-
woorddienst tijdens de Mis van 10 uur is, zodat
ouders er van op aan kunnen dat de kinderen altijd
aansluiting hebben en de ouders gedeeltelijk in
rust ook zelf de Mis kunnen volgen. Voor dit team
hebben we nog altijd mensen nodig. Ervaring is
niet nodig. Je kunt het alleen of samen doen en het
is altijd mogelijk om een paar keer mee te kijken
en te zien hoe anderen het doen. We hebben genoeg materialen tot onze
beschikking voor de invulling. Als het u leuk lijkt af en toe een kinder-
woorddienst te verzorgen kunt u contact opnemen met Suzanne Gelder-
mans: 0638029682

Eerste Heilige Communie

In januari start de voorbereidingstijd voor de Eerste Heilige Communie.
U zult achter in de kerk een gedekte tafel vinden met foto’s van de kinde-
ren die zich voorbereiden op dit grote feest en in april voor het eerst met
Jezus aan tafel gaan. Na elke bijeenkomst kunt u lezen en zien wat de
kinderen hebben gedaan.

Gezocht: Bezorger Parochieblad
De Klepel in Laren

Voor het parochieblad De Klepel in Laren zijn

wij op zoek naar een bezorger voor de straten
Barbiersweg, Jordaan en Beijemansweg.
Het betreft het bezorgen van het blad zes keer
per jaar op circa dertig adressen in boven-
genoemde straten.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Neem dan gerust contact op met het
parochiesecretariaat.

Ziekentriduum Hilversum 2026
op 21 en 22 april

Het traditionele Ziekentriduum zal dit jaar plaatsvinden op dins-
dag 21 en woensdag 22 april. En zoals gebruikelijk in de kerk van
de Emmaus-Paulusparochie aan de Kerkelandenlaan (De Waaier).

Het tridutim is bedoeld als een geestelijke steun in de rug voor ouderen
en zieken. Het programma bestaat uit kerkelijke vieringen afgewisseld
met tijd voor ontspanning en ontmoeting.

Graag nodigt het bestuur van de Stichting Ziekentriduiim Hilversum
mensen uit deel te nemen aan één of beide dagen.

Aanvang en sluiting zijn steeds om 10.00 en 15.00 uur.

U kunt zich nu al opgeven bij de contactpersoon in uw parochie of
tehuis, bij uw pastor of bij het secretariaat via triduum@emmaus-
paulus.nl

Stille Omgang van Amsterdam
op zaterdag 21 maart 2026

Gebedsintentie 2026, vanwege het Mirakel van Amsterdam: Moge
God, door de Eucharistie, velen bereiken en mogen wij Hem niet
afwijzen.

De Stille Omgang van Amsterdam is een religieuze meditatieve tocht,
die al honderden jaren in de binnenstad van Amsterdam wordt ge-
houden. De tocht voltrekt zich in complete stilte.

De Heilige Mis in het Begijnhof in Amsterdam begint om 21.00 uur.
Daarna lopen we zwijgend en in onszelf biddend door de binnenstad
van Amsterdam.

Daarom vertrekken we met een bus vanuit Laren om 19.45 uur naar
Amsterdam.

Opstapplaats van de bus: V6or de Sint Jansbasiliek in Laren.

Komt u a.u.b. op tijd!

De onkosten voor de bus zijn 20 euro, jongeren 10 euro, te voldoen
aan mevrouw Ans Kleijer-Vos in de bus a contant.

Opgeven ook bij mevrouw Ans Kleijer-Vos op 035-5382773

of anskleijjer@hotmail.com.

Zie ook: www.sintjanlaren.nl




Familieberichten

Overleden:

15 dec Hans Rikkert de Koe

24- dec Lies de Leeuw- Bon

31- dec Tita van Bladel- Zoon

4jan  Cor van den Brink

7 jan.  Jootje Weerdenburg- Distelblom

Collecte opbrengsten

November € 3.360,—

Via QR code € 572,

16 november € 1.855,- t.b.v. project Isaac Majoor
30 november € 340,- t.b.v. Adventsactie

December €9.710,-
Kerstcollecte € 3.035,- t.b.v. St. Friersdale
Via QR code € 1.435,44

Vieringen op werkdagen
Op de hieronder vermelde werkdagen zijn er
Eucharistievieringen in de Goede Herderzaal.

Dinsdag 9.00 uur

Eucharistie

Woensdag 18.30 uur Aanbidding met aansluitend

Vrijdag 9.00 uur

Eucharistie
Eucharistie

Biechtgelegenheid
Elke zaterdag is er tussen 16.00 en 16.50 uur
biechtgelegenheid in de kerk.

Vieringenrooster

Maandag 2 feb
Dinsdag 03 feb

Zaterdag 07 febr.
Zondag 08 febr.

Zaterdag 14 febr.
Zondag 15 febr.
Woensdag 18 febr.
Zaterdag 21 febr.

Zondag 22 febr.

Zaterdag 28 febr.
Zondag 01 maart

Dinsdag 03 maart

Zaterdag 07 maart
Zondag 08 maart

Zaterdag 14 maart
Zondag 15 maart

Zaterdag 21 maart
Zondag 22 maart

Opdracht van de Heer
Maria Lichtmis

5e zondag d.h. jaar

6e zondag d.h. jaar

Aswoensdag

le zondag van de
40-dagentijd

2e zondag van de
40-dagentijd

3e zondag van de
40-dagentijd

4e zondag van de
40-dagentijd
zondag laetare

5e zondag van de
40-dagentijd

19.30.uur

20.30 uur

17.00 uur
10.00 uur

17.00 uur

10.00 uur

19.30 uur

17.00 uur

10.00 uur

17.00 uur

10.00 uur

17.00 uur

20.30 uur

17.00 uur
10.00 uur

17.00 uur
10.00 uur

17.00 uur

17.00 uur
10.00 uur

Dinerclub voor alleenstaande
ouderen Sint Jan-Goede Herder
parochie

Het 100-jarig jubileum van onze Sint Jansbasiliek is
afgelopen jaar groots gevierd met vele hoogtepunten
voor alle parochianen.

Ook ons “Sint Jan-Goede Herder dinerclub” heeft er deel
van uit gemaakt middels een feestelijk diner achter in
de kerk voor onze vaste gasten en voor vele andere al-
leenstaande ouderen van onze parochie. De kerk met
de nieuwe verlichting in de gewelven van de staties was
een mystieke ervaring voor de genodigden. Wat hebben
we met elkaar genoten van het heerlijke diner en ook
van het optreden van het Shantykoor, het was geweldig
en de sfeer was hartverwarmend.

Het jubileumjaar is voorbij, maar de organisatie van de
dinerclub staat weer klaar om de gezellige dinerbijeen-
komsten voort te zetten om de verbinding tussen onze
alleenstaande ouderen te verstevigen. Graag willen wij
u als nieuwe gast en ook onze vaste gasten dit jaar weer
hartelijk verwelkomen bij onze diners.

De volgende diners zijn 15 februari en 22 maart

Als u nog geen vaste gast bent, kunt u zich aanmelden
bij het secretariaat van de Sint Jan — Goede Herder
parochie, tel. 035-5382071,

ma. t/m do. van 9.00 — 13.00 uur.

Het e-mailadres is: info@sintjanlaren.nl

Wij kijken naar u uit,

Team vrijwilligers dinerclub Sint Jan- Goede Herder

Gezongen Hoogmis
Vesper

Eucharistie

Hoogmis m.m.v. de Cantorij

m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Kinderwoorddienst

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Kinderwoorddienst

Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Kinderwoorddienst

Eucharistie met samenzang

Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Kinderwoorddienst

Choral Evensong m.m.v

Vespera Lux o.L.v. Paul Snoek

Vesper

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij

m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Kinderwoorddienst

Eucharistie met samenzang

Hoogmis met meerstemmig Latijn
Kinderwoorddienst

Choral Evensong Taizé-stijl met projectkoor
o.Lv. Paul Snoek

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Kinderwoorddienst

Wilt u thuis de kerkdienst volgen. Kunt u op onze website de knop livestream aanklikken. Website www.sintjanlaren.nl
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