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INFOBLAD PAROCHIE ST. JAN - GOEDE HERDER, LAREN
Afscheid pastoor Jan Vriend - Bid om vrede

Onze parochie beleefde een bewogen paastijd.

Wij hebben met hart en ziel Pasen gevierd. De koren
zongen prachtig, er waren veel kinderen en gezinnen.
Er werd gedoopt en gevormd en kinderen deden
enthousiast en devoot hun eerste heilige Communie.
De eerste Communieviering op zondag 14 april moest
ik beginnen met de droevige mededeling dat pastoor Jan
Vriend in de vroege uren van diezelfde derde zondag van
Pasen was overleden. De laatste fase van zijn leven was
heel zwaar. Gelukkig was hij omringd door familieleden,
vrienden en parochianen die hem ondersteunden.
Tijdens de Avondwake op 19 april en in de Uitvaartmis
op zaterdag 20 april dankten wij God voor zijn rijke
priesterleven en hebben wij hem herdacht. In 1978 werd
hij gewijd, in 1981 kwam hij naar Laren. Hij loodste onze
parochie door bewogen tijden. Hij bracht eenheid,
begeleidde de doorvelen betreurde sluiting van de Goede
Herderkerk, gaf krachtig leiding aan de restauratie van
onze basiliek en bracht de Sint Jansprocessie na jaren
van neergang tot nieuwe bloei. Bovenal vond hij vreugde

en voldoening in een activiteit die het minst opvalt: het
persoonlijke nabij zijn van gelovigen in dagen van vreugde
en van verdriet. Voor talloze mensen was hij een goede
herder.

Zeervelen namen tijdens de avondwake en de uitvaartmis
afscheid van Johannes Jozef Maria Vriend (1945-2024) en
waren zijn zussen en broer, nichten en neven nabij met
hun deelneming en troost.

Nu de paastijd en het afscheid van pastoor Vriend achter
ons liggen bereiden wij ons voor op het Sint Jansfeest,
dat wij zondag 23 juni mogen vieren. Onze bisschop,
monseigneur Johannes Hendriks, zal ons weer voorgaan
onderweg naar de plaats waar het kerkelijk leven in
Laren ooit begon, het Sint Janskerkhof. Hij zal ons daar
voorgaan in de eucharistie, temidden van de graven van
de generaties die ons op de weg van het geloof zijn
voorgegaan. Daarna zal hij de sacramentsprocessie terug
naar de basiliek leiden.

Hetthema van de komende processie vinden we in psalm
122, een echt bijbels pelgrimslied, dat de gelovigen
zongen wanneer zij optrokken naar de tempel in
Jeruzalem. “Hoe blij was ik toen zij mij zeiden: “wij gaan
op naar het huis van de Heer...bid om vrede voor
Jeruzalem, laat uw vrienden daar veilig zijn...”

Bid om vrede, luidt het thema van onze bidprocessie. De
wereld en ook onze samenleving zijn in rep en roer. Er
woeden bloedige oorlogen in de Hoorn van Afrika, in het
Midden-Oosten en in het oosten van Europa. Mede als
gevolg van al die strijd is de verdeeldheid in ons eigen
land toegenomen. Je zou er moedeloos van worden.

Christenen hebben de bijzondere roeping de hoop niet
op te geven en voor zover het van hen afthangt met
iedereeninvrede te leven. Christenen hebben de opdracht
de nood van de wereld in gebed voor God neer te leggen.

Bid om vrede.
Deze oproep uit psalm 122 zullen wij ter harte nemen.
Laten wij met overgave het Sint Jansfeest vieren en - voor
zover het mogelijk is - vooral ook meelopen en ons
aansluiten bij die wereldwijde stoet van mensen die
hunkeren naar vrede.

pastoor Nico van der Peet

Afscheid pastoor Vriend - 2

Graagreikik umijn woorden van dankbaarheid
aan voor de grote bijdrage van Pastoor Vriend
aan Laren en onze krachtige Katholieke
gemeenschap.

Met zorg en passie heeft hij zich met vele
vrijwilligers ingezet voor de Sint Jansbasiliek,
die dankzij een grote restauratie en meerdere
aanpassingen een nog betere plek is geworden
voor de beleving van het geloof en een
vindplaats voor hoop en troost.

Pastoor Vriend heeft ook altijd een duidelijke
visie gehad op de omliggende gebouwen, zoals het
Brinkhuis en Schering en Inslag, die mede dankzij hem
bruisende plekken voor ontmoeting en ontplooiing zijn
geworden voor alle inwoners. Hij heeft ervoor gezorgd
dat op de begraafplaats een kindermonument is
gerealiseerd ter nagedachtenis aan de ongedoopt
gestorven kinderen. Daarnaast heeft hij sinds 1993 ruimte
gegeven om de vliegtuigcrash in Faro, de slachtoffers en
de gevolgen ervan te herdenken.

Ook heeft hij geholpen bij de oprichting van
het monument ter nagedachtenis aan de Berg-
Stichting en de door de Nazi’s vermoorde
kinderen die in dat Joodse kindertehuis
woonden. Een zwarte bladzijde uit de
geschiedenis van Laren.

En dan de Sint Jansprocessie, waarbij op 1 dag in het jaar
dorp, geloof, cultuur, traditie en identiteit samensmelten.
Wie deelneemt aan de processie ervaart dat hij even
onderdeel is van een groter wezen. Voor de Katholieke
Laarder is het een uiting van geloofsbeleving. Voor
anderen is het een diepgewortelde traditie en een dag
om terug te keren naar geboortegrond en familie.

Toenik burgemeester werd, in 2019, heeft pastoor Vriend
mij uitgenodigd om kennis te maken. Dat verliep heel
plezierig. Al snel bleek dat we iets met elkaar gemeen
hadden. Onze West-Friese achtergrond. Sterker zelfs, na
enig onderzoek ontdekten we dat onze families
oorspronkelijk afkomstig zijn uit hetzelfde dorp. Deze
ontdekking zorgde ervoor dat, als we elkaar troffen,
thema’s die samenhangen met onze geboortestreek altijd
de revue passeerden. Van de liefde voor het platteland
en pastoor Vriend’s liefde voor paarden tot en met typische
West-Friese karaktertrekken.

Wat is dan typisch West-Fries? Het West-Fries karakter
gaat gepaard met een zeker eergevoel: trots en trouw
aan zijn naasten en omgeving. Ook is de West-Fries
gelijkmatig. Zijn gemoedsleven komt wat moeilijk tot
uiting, maar toch is hij ook weer niet zo stug. De oorzaak
daarvan wordt gezocht in het typisch West-Friese
landschap, dat niet uitnodigt tot uitbundigheid, maar
ook niet tot radicale denkbeelden of andere overdreven




gevoeligheid. Liever nuchter en bescheiden. Ook zijn West-Friezen gehecht
aan hun onafhankelijkheid. Die schrijven ze toe aan het isolement; aan
de afgescheiden ligging, eeuwenlang, tussen zee, meren en kreken. Die
hang naar onafhankelijk is een keurmerk en een karaktereigenschap
geworden. West-Friezen laten zich slecht de les lezen.

Met deze karakterschets doe ik Pastoor Vriend, en hopelijk ook mijzelf,
natuurlijk te kort.

Alhoewel... De hang naar onathankelijk verklaard misschien wel dat West-
Friezen zich in Laren zeer thuis voelen.

41 jaar, bijna een mensenleven, was hij pastoor. En als herkenbare leider
van de parochie daaromheen ook de pastoor van ons allemaal.

Bij alles wat hij bereikte wees Pastoor Vriend zorgvuldig op de steun en
hulp die hij vanuit de kerk, de parochie en de gemeenschap kreeg. Ook is

hij altijd liefdevol omringd door mensen die voor hem zorgden en die wij
dankbaar mogen zijn.

Dat Pastoor Vriend bereid was 41 jaar lang onze pastoor te zijn is een groot
offer waar wij hem bijzonder dankbaar voor mogen zijn. En wij zijn aan
hem schatplichtig.

Ik hoop dat zijn liefde en passie voor de fysieke en zichtbare beleving van
het geloof, die zo kenmerkend zijn geworden voor de identiteit van Laren,
voor ons een inspiratiebron zullen zijn om deze zorgvuldig door te geven
aan volgende generaties.

En hoewel hij niet meer fysiek aanwezig is, zijn zijn rol én bijdrage
prominent verankerd in de geschiedenis van Laren en zal hij in liefdevolle
herinnering in onze gedachten blijven.

Burgemeester Nanning Mol

Afscheid pastoor Vriend - 3

Namens de Locatieraad van onze parochie en het bestuur en de leden van
de Broederschap van Sint Jan mag ik enkele woorden tot u spreken, waarin
ik vertel over de prestaties van pastoor Jan Vriend voor onze
parochiegemeenschap en over wat hem in onze ogen zo kenmerkte.

Pastoor Jan Vriend was allereerst een verbinder.

Hij is naar Laren gekomen in de tachtiger jaren, een periode waarin de
kerk in Nederland onder druk stond. Dat was in Laren niet anders: ook
hier was sprake van ontkerkelijking en van polarisatie. Ik geef het je te
doen om je dan als jong, beginnend pastoor staande te houden. Maar
pastoor Jan Vriend deed meer dan dat: diplomatiek als hij toen al was, is
het hem gelukt om de stromingen binnen de katholieke kerk van Laren
van destijds bij elkaar te brengen. En te houden. Tot op de dag van vandaag
vormen wij met elkaar een hechte parochiegemeenschap. En dat is mede
te danken aan zijn inzet en doorzettingsvermogen.

Pastoor Jan Vriend heeft de processie, in samenwerking met de Broederschap,
van een historische katholieke processie omgevormd tot een spirituele
processie, een “getuigenis op straat”. De processie kreeg van hem elk jaar
een nieuw thema dat duidelijk terug te vinden was in het gebedenboekje,
en hij visualiseerde dat thema met een door hem zelf uitgekozen icoon
dat op het boekje werd afgedrukt. Hij ging het thema van de processie zelf
toelichten tijdens de jaarvergaderingen van de vier bogenbouwers-comités.
Ook bracht hij de marteldood van Johannes de Doper (Sint Jan) weer onder
de aandacht. Het werd het tweede hoogtepunt in onze Sint Jansverering.

Pastoor Jan Vriend was van grote betekenis voor zijn parochianen. Wij
denken dat hij niet beseft heeft wat en hoeveel hij voor zijn parochianen
heeftbetekend, in goede enin slechte tijden. Vanuitde parochiegemeenschap
komen warme verhalen over hoe pastoor Vriend als een herder voor zijn
schapen zorgde in tijden van ziekte en sterven. Hoe hij mensen geholpen
heeft toen zij in de problemen zaten, van welke aard dan ook. Verloren
zonen en dochters die, soms letterlijk, weer bij hem aanklopten, ontving
hij als een vader: met open armen, zoals in de Gelijkenis van de verloren
zoon uit het Lucas-Evangelie. Pastoor Jan Vriend deed dat uit liefde voor
zijn medemens. En hij deed dat in stilte, was er de man niet naar om op
de voorgrond te treden.

SINT JANSPROCESSIE 4 KIDS !

Hallo daar, graag nodigen wij jullie, jongens en meisjes van 4 t/m 12 jaar uit
om een groot feest met ons mee te vieren. De Sint Jansprocessie is een
eeuwenoude, bijzondere traditie in Laren en wij vinden het leuk als er ook
veel kinderen met de processie meedoen! Vind jij het leuk om mee te lopen?
Het Sint Jansfeest in Laren is een feestelijke processie waarbij veel mensen,
jong én oud, bidden, zingen en muziek maken. Er wordt een speciaal
kinderprogramma georganiseerd.

Op zondag 23 juni verzamelen wij vanaf 10.30 uur op het kerkplein voor
de Basiliek. Om 11.00 uur zal de Sint Jansprocessie vertrekken.

Wil jij als bruidje of jonker samen met veel andere meisjes en jongens
meedoen? Voor de kinderen is er een speciaal programma met begeleiding.
Zo loop je samen de processie en is er tijdens de Heilige mis op het Kerkhof
een programma met rustige animatie (spelletjes en verhaal) en wordt er
gezorgd voor wat lekkers te eten en te drinken.

BRUIDSJURKJES

Als je geen geschikt wit jurkje hebt, kun je die lenen! In de week voor de
processie wordt er een echte bruidsjurkjes pop-up store ingericht. Hier
kunnen bruidsjurkjes worden gepast en uitgeleend.

Wanneer?

- Woensdag 19 juni na 12.30 uur
- Donderdag 20 juni na 14.30 uur
- Vrijdag 21 juni na 12.30 uur

Waar?
Bassischool De Binckhorst — St.Jan
Eemnesserweg 17 — Laren

Maar het waren niet alleen de moeilijke tijden waarin hij zich een herder
toonde. We horen van en kunnen ook uit eigen ervaring vertellen over de
fijne gesprekken ter voorbereiding op de doop, op de eerste Heilige
Communie, op het Heilig Vormsel en op het huwelijk bijvoorbeeld.

Wij herinneren ons pastoor Jan Vriend als een zachtmoedig mens, een
eigenschap die met name in het persoonlijk contact naar boven kwam.
D4drin vooral toonde zich zijn kracht. Hijwas bedachtzaam, rustig, luisterde
en reageerde altijd weloverwogen en met warmte in zijn stem en ogen.
Hij kon over zijn eigen schaduw heenstappen. Hij oordeelde niet. Hij was
ruimdenkender dan velen wellicht vermoeden.

Heel treffend werd onze pastoor Jan Vriend afgelopen week in Bol-an!, een
vaste rubriek in de Larense Courant, omschreven: “rustig en bescheiden,
handelend vanuit een heel duidelijke en heldere visie. En bovenal dienend.
Als een stille diplomaat. In stilte dienend is misschien ook wel de beste
omschrijving voor de wijze waarop hij invulling gaf aan wat hij zelf
beschouwde als het belangrijkste onderdeel van zijn werk: de pastorale
zorg”. Bij deze woorden sluiten de Locatieraad en het bestuur en de leden
van de Broederschap van Sint Jan zich van harte aan.

Ik sluit af met twee verzen uit een gedicht van Nel Benschop, waarvan de
woorden treffend van toepassing zijn op onze oud-pastoor:

Gedreven door de liefde van zijn Heer

is hij een gids en steun geweest voor velen,
totdat God Zelf zei: “Kind, het hoeft niet meer,
Je mag nu eeuwig in Mijn vreugde delen”.

Het lichaam dat zijn kracht verloren had,
mag nu gaan rusten, tot zijn Heer zal komen
Die hem zal brengen in de eeuw’ge stad
waar al Gods kinderen in vrede wonen.

Wij zijn u als parochianen dankbaar en zullen uw spirituele erfenis met
hulp van pastoor Nico voortzetten.

Jet van Berchum

AANMELDEN?

Wij vinden het leuk om te weten dat je meedoet! Laat je weten dat je komt?
Aanmelden kan via: bruidjes@sintjansprocessie.nl

VRAGEN?
Hebjevragenoverhetspeciale kinderprogrammatijdens de St. Jansprocessie?
Kijk voor meer informatie op: www.sintjansprocessie.nl

VAANDELHULP & MISDIENAARS GEZOCHT
Er zijn ook meisjes en jongens die liever niet met de bruidjesgroep mee
willen doen. Voor deze stoere jongens/ meisjes zijn er ook andere taken
in de processie. Zo kan je een Vaandeldrager meehelpen door een kwast
te dragen. Deze assistent Vaandeldragers zijn heel belangrijk tijdens de
processie, want zo help je het vaandel rechthouden. Of vind je het leuk
om mee te gaan als misdienaar?
Voormeerinformatie/aanmelden als assistent Vaandeldrager of misdienaar:
info@sintjansprocessie.nl

Processie4kids




Sint Jansfeest 2024

Debroederschap gaat zich, samen met een groot aantal vrijwilligers, opmaken
voor het Sint Jansfeest. Op zondag 23 juni 2024 vieren wij de geboortedag
van onze schutspatroon Johannes de Doper. Vorig jaar maakten we ons al
ernstige zorgen over de ontwikkelingen op het wereldtoneel en nog steeds
zijn de internationale en nationale ontwikkelingen zorgwekkend. Dit zou
ons ook nu nog meer mogen sterken om te getuigen van ons geloof en te
bidden voor vrede en gerechtigheid. Onze Sint Jansprocessie biedt een
uitstekende gelegenheid om metelkaar deze boodschap uit te dragen. Daarom
nodigen wijuuitomin het weekend van 22 en 23 juni met ons de geboortedag
te vieren van onze patroon, de voorloper van Jezus, Johannes de Doper.
Gelukkig mogen en kunnen wij weer uittrekken. De diverse (bogen)comités
zijninmiddels gestart met de voorbereidingen. Alles wordtin het werk gesteld
om er weer een feest van te maken. Wij willen iedereen alvast bedanken
voor zijn inzet en deelname.

Thema 2024:

Dit jaar heeft de pastoor gekozen voor het thema “Bid om Vrede” uit psalm
122, natuurlijk om te bidden tegen de onrust in de wereld maar ook ter
voorbereiding op het Heilig jaar in 2025

Onkosten:

Onze dank voor uw giften van de afgelopen jaren. Ook dit jaar willen wij u
vragen ons financieel te ondersteunen door uw bijdrage over te maken op
onze bankrekening NL17 RABO 0334 9488 00 t.n.v. Broederschap Sint Jan.
De Stichting Broederschap Sint Jan is als goed doel door de belastingdienst
officieel erkend.

St Janskraam:

Op de zaterdag (15.00 uur - 20.30 uur) véor Sint Jan en op de dag zelf (9.45
uur -16.00 uur) is de marktkraam voor de kerk. Ook dit jaar is er een ruime
keus van o.a.: liturgische kaarsen, rozenkransen, wenskaarten, literatuur,
geel witte wimpels, geel witte paraplu, en nog enkele kleine Johannes de
Doper iconen van Geert Husstege a € 85,00. Nieuw dit jaar is de verkoop van
Sint Jansbier. Door uw aankopen ondersteunt u ook de broederschap. Betalen
met PIN-pas is mogelijk.

Collecte kerkhof:

De collecte is dit jaar voor het project van Pater van Wegen in Friersdale
Zuid-Afrika. De pater blijft zich onverminderd inzetten voor dit project en
verdient onze blijvende steun.

Voorbidders:

Wij zijn op zoek naar mensen die tijdens de processie samen met de
processiegangers willen bidden en zingen. Voor meer informatie kunt u
terecht bij Sylvia Chimienti 06-12397096 of sylvia.spikman@gmail.com.
Processiedeelnemers:

Het processieboekje is na afloop van het openingslof en op zondag gratis te
verkrijgen in de Sint Janskraam en achterin de basiliek. Een kleine vrijwillige
bijdrage is zeer welkom. Deze kunt u in een van de grote groene bussen
stoppen. Deze staan bij de uitgang binnen in de Basiliek.

Verkoop planten:

Op maandag 24 juni worden vanaf 07.30 uur op de Brink véor de Basiliek de
planten verkocht, die gebruikt zijn voor de diverse versieringen t.b.v. de
processie.

Onderhoud kerkhof en graven:

De vrijwilligersgroep die ervoor zorgt dat het kerkhof er verzorgd uitziet
voor de processie is ook dit jaar op zoek naar jonge (gepensioneerde)
vrijwilligers. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@sintjansprocessie.nl.
Een goed Larens gebruik is het onderhoud van de graven voor Sint Jan. Wij
verzoeken de families vriendelijk dit onderhoud v66r zaterdagmiddag 22
juni te doen en zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal mee terug naar
huis te nemen.

Wij hopenuvoldoende te hebben geinformeerd over ons Larens Sint Jansfeest
en wij wensen u mede namens alle vrijwilligers veel devotie toe bij de
vieringen rond onze patroon. We hopen vele parochianen tijdens de vieringen
en processie te mogen ontmoeten op 22 en 23 juni.

Meer info kunt u vinden op onze website www.sintjansprocessie.nl

Cees van der Weerd, secretaris, info@sintjansprocessie.nl

Programma voor het Sint Jansfeest 2024

Zaterdag 22 juni
17:00 uur: De klokken luiden het Sint Jansfeest in.

19:00 uur: Openingslof in de Basiliek, met uitstelling en

zegen van het Allerheiligste.

In deze viering zal pastoor Nico van der Peet celebreren. Tijdens het
lof worden de beide St. Jans liederen gezongen. De Cantorij

staat o.l.v. Jim Berben. De Basiliek blijft open tot 20.30 uur.

20:00 uur: Rijtuigen rijden de processieroute.

Zondag 23 juni
07:00 uur: Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof.

09:00 uur: Plechtige, Latijnse hoogmis in de Basiliek.
Hoofdcelebrant is pastoor Nico van der Peet.

Het koor Sint Jan — Goede Herder staat o.1.v. Bas
Groenewoud en is ook te volgen via een livestream op
kerkdienstgemist.nl.

11:00 uur: SINT JANSPROCESSIE
De processie vertrekt vanuit de Basiliek naar het
Sint Janskerkhof.

12:15 uur: Eucharistieviering op het kerkhof.
Hoofdcelebrant is Mgr. Hendriks, onze bisschop van
het bisdom Haarlem-Amsterdam.

13:15 uur: Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het
kerkhof terug naar de Basiliek.

14:30 uur: Afsluiting van de processie met sluitingslof. Deze
viering is ook te volgen via een livestream op
kerkdienstgemist.nl

De feestelijkheden worden beéindigd door Drum- &
Showband MCC met een aubade op het kerkplein.

16:15 uur: Sluiting van de Basiliek.

Zondag 1 september: Herdenking marteldood Johannes de Doper.
10:00 uur: Eucharistieviering in de Sint Jansbasiliek.

Orgelconcerten in de Sint Jansbasiliek

Op zaterdag 8 juni zal Eric Koevoets, dirigent -
organist van de Sint Lambertuskerk te Rotterdam,
werken spelen van o.a. Felix Mendelssohn, César
Franck, Louis Vierne, Max Reger en Franz Liszt.

Op zaterdag 15 juni zal Bas Groenewoud, dirigent
-organist van de Sint Jansbasiliek te Laren, werken
spelen van Camille Saint-Saéns, César Franck, Louis
Vierne en Julius Reubke.

Beide concert beginnen om 14.00 uur. Ze zijn gratis §
te bezoeken en na afloop zal er een deurcollecte
gehouden worden ter bestrijding van de kosten.

Choral Evensong op 2 juni

Op zondag 2 juni, wanneer we Sacramentsdag vieren, is er om 17 uur weer
een Choral Evensong in de Basiliek. Het vaste koor Vespera Lux zal o.L.v.
Paul Snoek fraaie werken brengen van o.a. Bruckner en Andreas. Ook zal
er aan het einde van de viering de zegen zijn met het Allerheiligste, om
de Sacramentsdag af te sluiten. Van harte welkom om deze bijzondere en
sfeervolle viering mee te komen maken! De toegangis vrij, maar wij bevelen
de deurcollecte na afloop warm aan om de kosten te kunnen blijven dragen.
Voor meer informatie over deze serie Choral Evensongs in de Basiliek kijkt
u op www.koorhuys.nl

Arie Jongerden overleden

8 Arie Jongerden was 15jaarlang onze toegewijde
#4 beheerder van ons kerkhof. Hij heeft zich
gedurende die jaren met hart en ziel ingezet
voor het onderhoud van het kerkhof en heeft
alsbeheerder menig parochiaan naarzijnlaatste
rustplaats begeleid. Zijn goedlachse, vriendelijke
persoonlijkheid gaf de begraafplaats voor veel
mensen een warm en vertrouwd gezicht. Hij
stond altijd open voor een praatje en gaf een luisterend oor aan iedereen
die daar behoefte aan had.

Nazijn pensionering in 2021 hadden hij en zijn vrouw Riet de verwachting,
lang te mogen genieten van dat pensioen. Helaas mocht dat er niet van
komen en was zijn onverwachte overlijden nog verdrietiger omdat hij
zware operaties uiteindelijk goed had doorstaan.

We danken Arie voor zijn betrokkenheid en wensen zijn vrouw en kinderen
veel sterkte toe om zijn overlijden een plek te geven in hun leven.




Vieringen op werkdagen

Op de hieronder vermelde werkdagen zijn er

Eucharistievieringen in de basiliek.

Dinsdag 9.00 uur Eucharistie

Woensdag 18.30 uur Aanbidding met aansluitend
Eucharistie

Vrijdag 9.00 uur Eucharistie

Familieberichten

Gedoopt
31 maart Martin Johannes Ijdo
20 april Georgia Susanna Andrea van Pampus

Gevormd
31 maart Martin Johannes Ijdo

Overleden
18 maart Hans Willenborg
4 april Arie Jongerden
14 april Emeritus-pastoor Jan Vriend
16 april Truus Resing
23 april Johanna Blom-Fokker
26 april Nico van den Brink
30 april Bep Krijnen-de Wit

Biechtgelegenheid

Elke zaterdag is er tussen 16.00 en 16.50 uur
biechtgelegenheid in de kerk.

Ouderendiner 65+

Komende maanden organiseert het team van de
vrijwilligers dinerclub traditiegetrouw eenmaal per
maand een ouderendiner in de Goede Herderzaal van
onze Sint Jansbasiliek op zondagavond vanaf 17.00 uur
tot ongeveer 19.30 uur. U kunt zich nog aanmelden bjj
het secretariaat van onze parochie. Onze vaste gasten
worden telefonisch door onze vrijwilligers uitgenodigd.
De eerstvolgende dinerbijeenkomsten zijn op zondag 30

juni en zondag 8 september.

Kinderkerk

Heb je wel eens de vrolijke Kinderkerk pagina’s gezien op
dewebsite! Kijk snel op www.sintjanlaren.nl-> Kinderkerk

Vieringenrooster
Dinsdag 04 juni 20.30 uur
Zaterdag 08 juni 14.00 uur
17.00 uur
Zondag 09 juni 10¢ Zondag d.h. jaar 10.00 uur
Zaterdag 15 juni 14.00 uur
17.00 uur
Zondag 16 juni 11¢ Zondag d.h. jaar 10.00 uur
Patroonsfeest van Sint Jan
Zaterdag 22 juni 19.00 uur
Zondag 23 juni 07.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
12.15 uur
13.15 uur
Zaterdag 29 juni 17.00 uur
Zondag 30 juni 13¢ zondag d.h. jaar 10.00 uur
Dinsdag 02 juli 20.30 uur
Zaterdag 06 juli 17.00 uur
Zondag 07 juli 14¢ zondag d.h. jaar 10.00 uur
Zaterdag 13 juli 17.00 uur
Zondag 14 juli 15¢ zondag d.h. jaar 10.00 uur

Bedevaart naar Kevelaer 2024

Maandag 29 juli vertrekken wij omstreeks 08.00 uur
richting Kevelaer voor onze 1-daagse bedevaart.

Het programma bestaat uit deelname aan de
intochtprocessie, diverse vieringen met in de avond de
lichtprocessie.

Naast dit programmais er voldoende ruimte om Kevelaer
te ontdekken.

We hopen dan ook dat we ook dit jaar weer op veel
bedevaartgangers mogen rekenen, zodat deze traditie
in ere kan worden gehouden.

Maandagavond verwachten wij omstreeks 22.00 uur in
Laren te arriveren,

Kosten Kevelaer:

Busreis € 50,00 p.p. en deelname aan diner € 28,00 p.p.
Kinderen tot 15 jaar € 10,00 voor de bus, diner t/m 5
jaar, gratis 6-13 jaar € 14,00 p.p.

Inschrijven via Sanny Wortel, Vreedenburgh 51,

1251 SH Laren. Tel.: 035-5383391, sanny@kpnmail.nl
Meer informatie Stef Bon 06 51090605 of Chris Bogaers
06 51206066.

Debedevaartsleiding in Kevelaer heeft dit jaarals thema
aangereikt: “ Ga met ons mee” Lk 24,13-35

Deelname aan deze bedevaart is een uitgelezen
mogelijkheid om in de serene sfeer van Kevelaer even
tot rust en tot jezelf te komen, en daarom kunnen wij
u deze pelgrimage van harte aanbevelen.

Chris Bogaers, broedermeester

Collecte opbrengsten

Januari € 1.571,35

Via QR code € 141,50

Februari € 2.810,-

Via QR code € 286,50

Maart € 4.527,80

Via QR code € 566,50

collecte 40-dagen € 1.770,—- (Binckhorst)
collecte 40-dagen € 1.855,-

April € 3.330,-

Via QR code € 200,

Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Orgelconcert door E. Koevoets
Eucharistie met samenzang

Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Orgelconcert door B. Groenewoud
Eucharistie met samenzang

Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Openingslof m.m.v. de Cantorij

Eucharistie op het kerkhof

Hoogmis met meerstemmig Latijn
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Processie

Hoogmis op het kerkhof

Processie met aansluitend sluitingslof

Eucharistie
Eucharistie met samenzang

Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Eucharistie
Eucharistie met samenzang

Eucharistie
Eucharistie met samenzang
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