
Pelgrim van hoop
	 Op	 Kerstavond,	 24	 decem-

ber	aanstaande	zal	paus	
Franciscus	 de	 Heilige	

Deur	van	de	Sint	Pie-
tersbasiliek	openen.	
In	de	dagen	daarna	
gaan	nog	weer	drie	
Romeinse	kerkdeu-
ren	open.	Een	oud	
gebruik:	de		heilige	

deuren	 gaan	 open	
voor	de	pelgrims	die	

op	zoek	zijn	naar	ver-
zoening,	vergeving,	een	

nieuwe	start	in	hun	leven.	

Bovendien	zal	Franciscus	een	deur	openen	in	een	grote	
Romeinse	gevangenis!	Zoals	het	een	christen	betaamt	
heeft	de	bisschop	van	Rome	een	bijzondere	voorkeur	
voor	de	marges	van	de	samenleving,	waar	mensen	ver-
blijven	die	weinig	reden	hebben	tot	hoop,	mensen	van	
wie	het	leven	is	vastgelopen	door	toedoen	van	henzelf	
of	anderen.	Jezus	zocht	hen	allen	op.	Wij	zijn	geroepen	
Hem	daarin	na	te	volgen.
Een	deur	die	openstaat	geeft	hoop.	Een	deur,	een	kerk	
die	 gesloten	 blijft	 staat	 symbool	 voor	 een	 in	 zichzelf	
opgesloten	bestaan	zonder	hoopvolle	toekomst.
Elke	25	jaar	viert	onze	Kerk	een	heilig	jaar.	Deze	traditie	
gaat	helemaal	terug	tot	het	Oude	Testament.	Op	gezette	
tijden	hield	men	in	het	oude	Israël	een	jubeljaar.	In	zo’n	
jaar	werden	oude	conflicten	bijgelegd	en	schulden	kwijt-
gescholden.	Het	uitgeputte	land	vond	rust	na	jaren	in-
tensief	bewerkt	te	zijn.	Wat	zou	onze	aarde,	kreunend	
onder	uitputting	en	vervuiling,	daarbij	gebaat	zijn!

Zo’n	jaar	geeft	hoop	en	een	nieuwe	‘mindset’.	Veel	men-
sen	gaan,	zoals	onze	oudtestamentische	voorgangers,	op	
bedevaart,	bijzonder	naar	Rome,	naar	de	graven	van	de	
apostelen	 en	 de	 vier	 grote	 basilieken.	 Zo	 organiseren	
ook	de	Nederlandse	bisdommen	een	bedevaart	en	is	er	
een	jongerenbedevaart	in	de	zomer.

Maar	je	hoeft	niet	noodzakelijk	naar	de	Eeuwige	Stad	te	
reizen.	Ook	onze	basiliek	heeft	een	deur	die	
we	zo	vaak	mogelijk	willen	openzetten.	In	ons	
parochiële	jubileümjaar,	waarin	we	het	hon-
derdjarig	 bestaan	 vieren	 van	 onze	 basiliek,	
willen	we	de	kerk	meer	toegankelijk	maken	
en	hopen	we	velen	ook	te	inspireren	mee	te	
komen	vieren.

Het	thema	van	het	heilig	jaar	luidt:	‘Pelgrims	
van	de	hoop.’	Het	symbool	van	de	hoop	is	het	
anker	(zie	het	logo,	het	verankerd	kruis).	Hoe	
stormachtig	onze	tijden	ook	zijn	-	internatio-
naal	en	in	eigen	land	-	wij	zouden	ons	beter	
niet	laten	meesleuren,	maar	verankerd	blijven	
in	de	hoop.

Wij	beleven	de	Advent,	bij	uitstek	de	tijd	van	hoop.	
Wij	houden	in	deze	tijd	Maria	voor	ogen,	die	de	hoop	
voor	 onze	 wereld	 in	 haar	 lichaam	 heeft	 gedragen	 en	
heeft	laten	groeien.	Wij	mogen	haar	navolgen	als	dragers	
van	de	hoop,	pelgrims	van	de	hoop	die	onderweg	blijven	
naar	het	koninkrijk	van	God.	

Ook	de	deur	van	uw	bijna	honderdjarige	Sint	Jansbasiliek	
staat	de	komende	weken	van	Advent	en	Kerst-
mis	weer	open,	voor	feestelijke	vieringen,	voor	
mooie	 concerten,	 voor	 stilte	 en	overweging,	
voor	gebed	en	biecht.	
Een	vruchtbare	Advent	wens	ik	u	toe	en	een	
zalig	Kerstfeest!

pastoor Nico van der Peet	

Gebed van paus Franciscus 
voor het Jubeljaar 2025

Vader in de hemel,
Gij hebt ons het geloof geschonken

in uw Zoon Jezus Christus, onze Broeder,
en door de Heilige Geest

hebt Gij de vlam van liefde in ons hart ontstoken. 
Wek in ons de zalige hoop
op de komst van uw Rijk.

Maak ons door uw genade tot zaaiers
die onvermoeibaar het zaad van het Evangelie uitstrooien. 

Laat door dit zaad de mensheid en de hele schepping opbloeien
in de vaste verwachting

van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar de machten van het kwaad zijn overwonnen

en uw heerlijkheid zich voor altijd openbaart.
Moge de genade van het Jubeljaar

in ons, Pelgrims van Hoop,
het verlangen sterken naar de hemelse gaven 

en aan heel de wereld
de vreugde en de vrede schenken

van onze Verlosser.
Aan U, God, die voor altijd gezegend zijt, 

zij lof en eer in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laren Klassiek brengt met  Messiah 
de Sint Jansbasiliek in kerstsfeer

De	 Stichting	 Laren	 Klas-
siek	brengt	op	zondag	22	
december	 in	 de	 Larense	
Sint	Jansbasiliek	om	15.00	
uur	één	van	de	beroemd-
ste,	zo	niet	het	beroemdste	
(koor)	 werk	 van	 Georg	
Friedrich	Händel:	de	Mes-
siah.	Het	wordt	verrassend	
uitgevoerd	 door	 het	 Lu-
therse	 Bach	 Ensemble	 &	
Luthers	 Bach	 Academie	
o.l.v.	 Tymen	 Jan	 Bronda	
met	een	topcast	aan	gere-
nommeerde	nationale	en	
internationale	 solisten	
zoals	Cressida	Sharp	sopraan,	Gerben	van	der	Werf	coun-
tertenor,	 Jeffrey	 Thompson	 tenor	 en	 David	 Greco	 bas.	
Händel	is	een	van	de	beroemdste	componisten	uit	de	ba-
rokmuziek	 waarin	 weelderige	 versieringen	 en	 heftige	
emoties	de	kunst	kenmerkten.	Het	oratorium	Messiah	is	een	
verzameling	op	muziek	gezette	bijbelteksten,	die	gaan		over	
de	komst,	het	lijden	en	de	opstanding	van	de	Messias,	Jezus	
Christus.	Een	optreden	voor	een	goed	doel	heeft	De	Messiah	
in	Engeland	destijds	beroemd	en	tot	een	traditie	gemaakt.	
Het	Foundling	Hospital	‘voor	kwetsbare,	in	de	steek	gelaten	
kinderen’	deed	aan	het	einde	van	Händels	leven	(	1685-1759)	
een	beroep	op	hem	voor	een	geldinzameling.	Het	Publiek	
verdrong	zich	al	op	de	première	avond	voor	de	deuren.	Ze	
hoorden	 delen	 uit	 de	 Messiah,	 dat	 decennia	 erna	 op	 het	
programma	van	de	jaarlijkse	uitvoering	bleef	staan.	En	zo	
begon	Messiah	vanuit	die	kleine	gemeenschap	aan	een	tri-
omftocht,	eerst	door	Engeland	en	daarna	door	de	wereld	
tot	op	de	dag	van	vandaag.	Oorspronkelijk	gecomponeerd	
voor	Pasen,	groeide	het	werk	uit	tot	kerstmuziek,	omdat	
er	rond	het	Paasfeest	al	zoveel	traditionele	stukken	waren.	
Vooral	koren	en	koorliefhebbers	zijn	er	dol	op,	omdat	het	
koor	als	commentator	op	de	gebeurtenissen	de	drijvende	
kracht	is	achter	Messiah.

Kaarten voor de Messiah, eerste rang €60 en tweede 
rang €50 kunt u bestellen via www.larenklassiek.nl of 
via de Nationale Theater Kassa 0900-9203
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Van de Penningmeester
In	deze	editie	van	de	Klepel	informeren	wij	u	over	de	financiële	positie	
van	onze	parochie.	U	krijgt	hierdoor	een	goed	inzicht	in	de	bronnen	en	
de	bestedingen	van	de	parochiefinanciën.	

Het	parochiebestuur	streeft	ernaar	verantwoord	met	uw	bijdrage	om	te	
gaan.	Echter,	ondanks	onze	inspanningen	was	2022,	na	enkele	jaren	van	
kleine	overschotten	op	onze	begrotingen,	het	eerste	jaar	waarin	we	een	
tekort	moesten	boeken.	

Het resultaat 2023
Helaas	zette	de	trend	van	afnemende	donaties	van	parochianen,	die	we	al	
minstens	het	afgelopen	decennium	hebben	ervaren,	zich	voort	in	2023.	
Dit	betreft	zowel	de	collecteopbrengsten	in	de	kerk,	mede	veroorzaakt	
door	de	lagere	opkomst	bij	de	mis	na	corona,	als	de	lagere	inkomsten	uit	
de	Kerkbalans.	Waar	we	in	voorgaande	jaren	soms	nog	konden	rekenen	
op	een	klein	aantal	grote	donaties,	merken	we	nu	dat	dit	steeds	minder	
het	geval	is.	
Net	als	in	2022	werd	deze	daling	in	donaties	gedeeltelijk	gecompenseerd	
door	hogere	inkomsten	uit	onze	investeringen.	Zowel	onze	huurinkomsten	
als	de	inkomsten	van	de	begraafplaats	lieten	een	jaar-op-jaar	stijging	zien,	
wat	hielp	om	het	jaarlijkse	begrotingstekort	te	beperken.

Wat	betreft	de	kosten	is	het	onze	parochie	niet	gelukt	om	volledig	te	ont-
snappen	aan	de	inflatiedruk	die	de	Nederlandse	economie	in	2023	heeft	
getroffen.	 Vooral	 onze	 personeelskosten	 zijn	 gestegen,	 gedreven	 door	
loonindexatie.	Een	andere	belangrijke	factor	in	de	kostenstijging	waren	
de	energiekosten,	die	bijna	een	derde	hoger	liggen	dan	in	2022.	Tot	slot	
hebben	we	enkele	belangrijke	investeringen	in	de	basiliek	gedaan,	zoals	
de	installatie	van	een	nieuw	geluidssysteem	in	2023.

Het budget 2024
In	onze	oorspronkelijke	begroting	voor	2024	(weergegeven	in	de	cijfers	in	
de	tabel	hiernaast)	hadden	we	nog	gehoopt	op	een	kleine	stijging	van	de	
inkomsten	van	parochianen.	Echter,	kijkend	naar	de	gerealiseerde	cijfers	
tot	nu	toe,	wordt	het	steeds	duidelijker	dat	dit	niet	zal	gebeuren.	Hierdoor	
zal	het	werkelijke	resultaat	voor	2024	waarschijnlijk	iets	slechter	uitvallen	
dan	in	de	tabel	hiernaast	is	weergegeven.

We	zijn	heel	blij	te	kunnen	melden	dat	we	in	samen-
werking	met	de	Binckhorst-Sint	Jan	voor	Kerstmis	een	
groot	kinderkoor	hebben	o.l.v.	Paul	Snoek.
Daarnaast	zullen	we	in	2025,	aansluitend	aan	de	zon-
dagse	 Mis,	 met	 enige	 regelmaat	 family-time	 dagen	
organiseren.	Verder	zal	er	volgend	 jaar	elke	zondag	
een	kinderwoorddienst	zijn.	Zo	zal	de	Mis	veel	meer	
leven	voor	de	kinderen,	en	ook	voor	de	ouders	is	het	
fijn	dat	ze	een	gedeelte	van	de	Mis	zonder	de	zorg	voor	
hun	kinderen	kunnen	volgen.		
Momenteel	zijn	we	met	5	mensen	die	de	kinderwoord-
diensten	verzorgen.	Als	we	met	10	mensen	zijn,	komt	

ieder	slechts	4-5	x	per	jaar	aan	de	beurt.	U	hoeft	geen	
ervaring	te	hebben.	We	worden	toegerust	door	pastoor	
Nico	van	der	Peet,	er	zijn	verschillende	websites	met	
een	volledig	programma	voor	elke	zondag	en	u	kunt	
er	ook	voor	kiezen	om	de	kinderwoorddienst	samen	
met	iemand	anders	te	doen.

Als u ons team wilt komen versterken dan horen 
wij dat heel graag! 

Voor	vragen	of	aanmelding	mailt	u	naar:	
kinderkerk@sintjanlaren.nl

Nieuws en oproep vanuit de kinderkerk

Kerstactie 2024 voor onze parochianen
Ter	gelegenheid	van	Kerstmis	stuurt	het	Kerstactie-comité	onze	paro-
chianen	van	St.	Jan-Goede	Herder,	die	langdurig	ziek	zijn,	mede-paro-
chianen	 die	 het	 afgelopen	 jaar	 een	 dierbare	 hebben	 verloren	 en	
pa¬rochianen	van	77	jaar	of	ouder	een	kerstwens	met	een	attentie.	
Zeker	in	deze	nog	steeds	onzekere	tijden	van	oorlog	en	geweld,	wordt	
dit	gebaar	door	hen	zeer	gewaardeerd	en	voelen	zij	zich	hierdoor	ver-
bonden	met	onze	parochiegemeenschap.

Om	dit	te	kunnen	uitvoeren	is	er	uiteraard	geld	nodig.	Mede	door	het	
toenemend	aantal	ouderen	in	onze	parochie	neemt	het	aantal	attenties	
jaarlijks	toe.	
Het	comité	hoopt	daarom,	dat	u	deze	kerstactie	ruimhartig	steunt	met	
een	bijdrage.	

U	kunt	uw	bijdrage	storten	op	NL53RABO	0334	9660	00	t.n.v.	St.	Jan-
Goede	Herder	onder	vermelding	van	“Kerstactie”.	Wenst	u	uw	bijdrage	
liever	via	een	enveloppe	te	schenken,	dan	kunt	u	deze	deponeren	in	
de	brievenbus	van	de	pastorie	met	 vermelding:	 	 “kerstactie”	op	de	
enveloppe.	Ook	 is	het	mogelijk	om	de	enveloppe	 in	de	groene	bus	
achter	in	de	kerk	te	deponeren.	

Kent	u	in	onze	parochie	iemand	die	speciale	aandacht	verdient,	meldt	
dit	dan	even	aan	het	parochie-secretariaat.	Tel.	(035)	538	20	71.	Alvast	
hartelijk	dank	voor	uw	bijdrage	en	medewerking.

Het Kerstactie-comité

Kerstnacht voor en door kinderen!
Op	24	december	is	er	om	18	uur	in	onze	Basiliek	de	kerstnachtviering	
speciaal	voor	kinderen	en	gezinnen.	 In	deze	viering	zullen	we	met	
elkaar	het	kerstverhaal	beleven!	Er	is	ook	een	groot	kinderkoor	dat	de	
liedjes	zal	verzorgen	o.l.v.	Paul	Snoek.	Van	harte	welkom!

Wat is de IPCI?
IPCI	staat	voor	Inter	Parochiële	Caritas	Instelling.	Het	is	een	samen-
werking	tussen	de	parochies	van	Huizen,	Blaricum	en	Laren.

Maar wat is het en waarom hebben we een caritas?
Caritas,	‘liefde’	betekent	dat	in	het	Latijn.	Het	is	het	diaconale	netwerk	
van	de	katholieke	kerk	dat	zich	richt	op	het	ondersteunen	van	de	meest	
kwetsbaren	in	de	samenleving.	Dit	gebeurt	door	middel	van	verschil-
lende	initiatieven,	zoals	ondersteuning	van	de	Voedselbank	en	hulp	
aan	mensen	in	financiële	nood.
De	fundamenten	van	Caritas	zijn	geworteld	in	de	katholieke	leer	van	
naastenliefde	en	solidariteit.	Gelovigen	worden	aangemoedigd	om	niet	
alleen	in	gebed,	maar	ook	in	daden	getuigenis	te	geven	van	hun	geloof.
De	IPCI	biedt	veelal	financiële	steun,	waarbij	het	respect	voor	de	men-
selijke	waardigheid	centraal	staat.	Dit	sluit	aan	bij	de	missie	van	de	
katholieke	kerk	om	een	liefdevolle	en	rechtvaardige	samenleving	te	
bevorderen,	waar	zorg	voor	de	medemens	voorop	staat.

Mensen	kunnen	in	situaties	terecht	komen,	waar	extra	financiële	hulp	
nodig	is.	De	IPCI	kan	dan	eenmalig	hulp	bieden	daar	waar	gemeente-
lijke	bijstand	en	andere	potjes	niet	in	voorzien.
We	denken	bijvoorbeeld	aan	een	wasmachine	die	het	begeven	heeft,	
de	fiets	die	een	kind	nodig	heeft	om	naar	school	te	gaan,	het	jaarlijks	
uitje	 voor	kinderen	die	helemaal	geen	vakantie	kennen.	Zo	zijn	er	
verschillende	voorbeelden	te	noemen	van	mensen,	die	met	een	kleine	
bijdrage	al	enorm	geholpen	zijn	om	hun	leven	weer	verder	op	de	rit	
te	krijgen.	De	IPCI	is	meestal	op	de	achtergrond	aan	het	werk,	maar	
soms	 treden	 we	 naar	 buiten.	 Bijvoorbeeld	 met	 de	 bloemenactie	 op	
ziekenzondag.	Een	bloem	die	u	door	kunt	geven	aan	iemand	die	wat	
aandacht	kan	gebruiken	want	ook	aandacht	is	een	vorm	van	naasten-
liefde.
Verder	zijn	we	2	keer	per	jaar	actief	voor	de	Voedselbank.	Op	Witte	
donderdag	en	op	of	rond	de	Werelddag	voor	de	armen.	Afgelopen	16/17	
november	in	Laren	en	in	het	weekend	van	1	december	in	Huizen	en	
Blaricum.
Het	geld	voor	de	financiële	steun	die	we	geven	komt	voornamelijk	van	
giften	en	legaten.
Zonder	deze	bijdragen	kan	de	IPCI	niet	functioneren.	Voor	een	ieder	
die	de	IPCI	een	warm	hart	toedraagt	en	die	in	staat	is	om	iets	bij	te	
dragen	aan	de	caritas,	is	hier	het	banknummer	van	de	IPCI;

NL40	RABO	0308	4234	45,	t.n.v.	IPCI	Blaricum	Huizen	Laren
Deze	giften	zijn	aftrekbaar	voor	de	Belastingdienst

Baten 2024 (budget) 2023 (definitief)
Bijdrage parochianen 213.500 198.968
Opbrengst beleggingen 331.904 366.541
Incidentele baten
Nadelig saldo 54.629 59.886
Totaal baten 600.033                     625.395                     

Lasten
Persoonskosten 258.083 263.831
Kosten en voorzieningen voor basiliek, pastorie, 
begraafplaats, overig onroerend goed en beleggingen

178.000 173.011

Rente en lasten van schulden en fundaties 2.500 1.883
Kosten eredienst en pastoraat 26.100 37.519
Afdracht van collectes voor derden 27.453 28.927
Afdrachten aan het Bisdom 64.372 67.828
Beheerkosten 43.525 42.275
Incidentele baten 10.121
Voordelig saldo
Totaal lasten 600.033                     625.395                     



PERSBERICHT
Kerstconcert en Kerstsamen-
zang ‘Kerst 2024: Hoop voor 
deze wereld?’
Zondag	15	december	
19	 –	 20	 uur	 Johanneskerk,		
Laren
Kerst	is	een	tijd	van	samenko-
men,	inkeer	en	bezinning.	De	
wereld	 ziet	 er	 nu	 grimmiger	
en	donkerder	uit	dan	een	jaar	
geleden.	Wat	betekent	dat:	Christus’	geboorte	in	deze	wereld?	Hoe	kan	
Hij	bron	van	hoop	zijn	in	een	wereld	van	drones	en	bommen?	Een	
persoonlijke	antwoord	zal	worden	gegeven	door	pastoor	Van	der	Peet	
(Laren)	en	ds.	Rinzema	(Preek	van	de	Week)	op	de	vraag:	‘Kerst	2024:	
vertrouwen	voor	deze	wereld?’	Dus:	samenzang	en	concert.	Medewer-
kenden	zijn	koor	‘Free	Choice.’,	Reinier	Geradts	speelt	orgel	en	piano,	
Vocalgroup	 ‘Free	 Choice’	 zingt	 liederen	 uit	 Nederlandse	 en	 Ameri-
kaanse	(Sela,	Opwekking)	kerst	traditie	met	piano	en	dwarsfluit.	
Weet	je	welkom,	inzameling	bij	de	uitgang

Johanneskerk,	Naarderstraat	5,	1251	JW	Laren
Meer	informatie:	ds	Jan	Rinzema,	06	54963464	of	jan.rinzema@casema.nl

Choral Evensong 
Festival of Lessons  
and Carols
In december mogen we het fraaie koor Vespera Lux o.l.v. Paul 
Snoek maarliefst twee maal verwelkomen in onze Basiliek! 

Op	zondag	1	december	zingen	zij	om	17	uur	een	Choral	Evensong	met	
organist	Wybe	Kooijmans.	Zij	zullen	o.a.	Faure’s	Cantique	de	Jean		Racine	
uitvoeren:	van	harte	welkom!
En	op	zaterdag	21	december	zullen	we	in	een	sfeervol	verlichte	basiliek	
onze	traditionele	opmaat	naar	kerstmis	vieren:	a	Festival	of	lessons	
and	carols.	Deze	prachtige	viering	naar	het	model	van	King’s	College	
Cambridge,	start	om	19.30	uur.	Vespera	Lux	zal	prachtige	kerstmuziek	
laten	horen,	naast	bekende	carols	die	we	samen	zingen.	Op	deze	avond	
is	Jan	Schuring	de	organist.

De baten van het LADIES IN ART benefietconcert 2024 gaan naar STICHTING KOMMA
Lucas	&	Arthur	Jussen	behoren	tot	de	meest	gevraagde	pianoduo’s	van	deze	tijd.	Gezien	hun	bril-
jante	internationale	carrière	kunnen	we	zeggen	dat	de	broers	Jussen	(30	en	26)	behoren	tot	één	van	
Nederlands	bekendste	ambassadeurs	als	het	gaat	om	klassieke	muziek.	Met	hun	energieke,	bijna	
symbiotische	spel,	hun	grote	verfijning	van	klank	en	hun	pakkende	interpretaties	worden	ze	inter-
nationaal	bejubeld	door	pers	en	publiek.
Lucas	en	Arthur	spelen	17	december	werken	van	Mozart,	Schumann,	Roma/Strauss,	Bach,	Bizet,	
Ravel	en	Rachmaninoff.

Over Stichting Komma:
Stichting	Komma	legt	het	levensverhaal	vast	van	ongeneeslijk	zieke	ouders.
In	december	2020	richtte	de	broer	van	de	overleden	presentator	en	theatermaker	Marc	de	Hond	
Stichting	Komma	op.	De	stichting	helpt	ouders	die	ongeneeslijk	ziek	zijn	iets	blijvends	in	beeld	en	
geluid	na	te	laten	voor	hun	(jonge)	kinderen.	Op	professionele	wijze	vastgelegd	en	kosteloos	voor	
gezinnen	met	minimaal	één	kind	van	18	jaar	of	jonger.
Sinds	de	oprichting	hebben	bijna	1000	gezinnen	zich	aangemeld.

Tickets zijn verkrijgbaar op www.ladiesinart.com

Kerstconcert Sint Jansschola
Traditiegetrouw	zal	de	Sint	Jansschola	weer	haar	jaarlijkse	kerstconcert	
houden	op	Tweede	Kerstdag.	Ook	dit	jaar	is	het	weer	een	afwisselend	
en	 inspirerend	 programma	 met	 traditionele,	 maar	 ook	 minder	 be-
kende	 kerstmuziek	 van	 onder	 andere	 Gauntlett,	 Reger,	 Mozart	 en	
Sweelinck.	 Ook	 zullen	 gregoriaanse	 gezangen	 ten	 gehore	 worden	
	gebracht.	Kortom,	een	mooie	afsluiting	van	de	kerstdagen.
Het	concert	staat	onder	leiding	van	Bas	Groenewoud,	die	op	zijn	eigen	
wijze	de	jarenlange	traditie	voortzet.	Cees	van	der	Poel	zal	de	zangers	
van	de	Sint	Jansschola	op	orgel		begeleiden.
We	hopen	u	op	26	december	te	ontmoeten.	U	bent	van	harte	uitge-
nodigd!
De	 kerk	 is	 open	 om	 13.30	 uur.	 Aanvang	 van	 het	 concert	 is	 om		
14.00	uur.	De	toegang	is	vrij.	Na	afloop	is	er	een	deurcollecte.	

Kerkhofnieuws
Op	ons		mooie	kerkhof	gaan	we	verder	met	het	initiatief	“laat	de	verhalen	
leven”.	We	hebben	al	heel	veel	fijne	reacties	gekregen	op	de	informatie-
borden	die	we	geplaatst	hebben,	en	de	nieuwe	afvalverzamelpunten	die	
meehelpen	om	ons	kerkhof	netjes	te	blijven	houden.	Ook	hebben	meer-
dere	families	er	voor	gekozen	om	een	qr-code	bij	het	familiegraf	te	laten	
plaatsen	waarmee	het	verhaal	van	hun	overleden	familieleden	kan	worden	
verteld.	In	samenwerking	met	de	Historische	Kring	Laren	hebben	we	ver-
schillende	verhalen	verzameld.	Daar	zijn	wij	heel	blij	mee!	Deze	verhalen	
worden	nu	verwerkt,	en	de	qr-codes	zullen	binnenkort	bij	de	graven		worden	
geplaatst.	Loopt	u	dan	ook	eens	een	rondje	over	het	kerkhof?

Allerzielen
We	kunnen	terugkijken	op	een	mooie,	drukbezochte	avond	waarop	ons	
kerkhof	prachtig	uitgelicht	werd	door	de	Broederschap	van	Sint	Jan,	en	
waar	honderden	kaarsjes	bij	de	familiegraven	werden	ontstoken.	

Het	is	een	mooi	gebaar	om	de	dierbare	overledenen	te	herdenken.

Reserveren: We	merken	dat	in	deze	tijd,	meer	mensen	bewust	bezig	zijn	
met	het	regelen	van	praktische	zaken	omtrent	het	einde	van	hun	leven.	
Ook	wij	krijgen	daar	op	het	kerkhof	vaker	vragen	over.	Daarom	willen	wij	
vanaf	nu	iedereen	die	dat	wil,	de	mogelijkheid	bieden	om	een	plek	op	ons	
kerkhof	te	reserveren.	Hier	zijn	wel	wat	voorwaarden	en	vooraf	te	betalen	
kosten	aan	verbonden.	Meer	informatie	kunt	u	krijgen	bij	onze	beheerder	
(Marco	Out),	of	bij	de	administratie	(Katrien	de	Leeuw).
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Website parochie:
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Zaterdag	30	nov.	 	 17.00	uur	 Eucharistieviering
Zondag	01	dec.	 1e	zondag	vd	Advent		 10.00	uur		 Hoogmis	m.m.v.	de	Cantorij
	 	 	 17.00	uur	 Choral	Evensong
	 	 	 	 m.m.v.	Vespera	Lux	o.l.v.	Paul	Snoek
Dinsdag	03	dec.	 	 20.30	uur	 Vesper	met	de	Broederschap	van	Sint	Jan	
Zaterdag	07	dec.	 	 17.00	uur	 Eucharistie	met	samenzang
Zondag	08	dec.	 2e	zondag	vd	Advent	 10.00	uur		 Hoogmis	met	Gregoriaanse	Gezangen	
	 	 	 	 m.m.v.	de	Broederschap	van	Sint	Jan	
Zaterdag	14	dec.	 	 17.00	uur	 Eucharistie	met	samenzang
Zondag	15	dec.	 3e	zondag	vd	Advent	 10.00	uur	 Hoogmis	m.m.v.	de	Cantorij	
	 	 Zondag Gaudete 	 	 Kinderwoorddienst
Zaterdag	21	dec.	 	 19.30	uur	 Festival	of	Lessons	and	Carols	
	 	 	 	 m.m.v.	Vespera	Lux	o.l.v.	Paul	Snoek
Zondag	22	dec.	 4e	zondag	vd	Advent	 10.00	uur		 Hoogmis	met	Gregoriaanse	gezangen	
Dinsdag	24	dec.	 Kerstavond	 18.00	uur	 Kinderkerstviering	met	kinderkoor	en	kerstspel		
	 	 	 21.00	uur	 	Hoogmis	m.m.v.	de	Cantorij	en	de	Broederschap	

van	Sint	Jan
	 	 	 24.00	uur	 Hoogmis	met	meerstemmig	Latijn	
	 	 	 	 m.m.v.	de	Broederschap	van	Sint	Jan
Woensdag	25	dec.	 1e Kerstdag	 11.30	uur	 Hoogmis	met	meerstemmig	Latijn
	 	 	 	 m.m.v.	de	Cantorij
	 	 	 15.00	uur	 Kindje	wiegen
Donderdag	26	dec.	 2e Kerstdag	 10.00	uur	 Eucharistieviering
	 	 	 14.00	uur		 Kerstconcert	van	de	Sint	Jansschola
	 	 	 	 o.l.v.	Bas	Groenewoud
Zaterdag	28	dec.	 	 17.00	uur	 Eucharistieviering
Zondag	29	dec.	 Heilige Familie	 10.00	uur	 Hoogmis	met	meerstemmig	Latijn
Dinsdag	31	dec	 	 9.00	uur		 Heilige	mis
Woensdag	01	jan.	 Nieuwjaar	 11.30	uur		 Hoogmis	m.m.v.	de	Cantorij
Zaterdag	04	jan.	 	 17.00	uur	 Eucharistie	met	samenzang
Zondag	05	jan.	 Openb. des Heren	 10.00	uur	 Hoogmis	met	meerstemmig	Latijn
	 	 	 	 m.m.v.	de	Broederschap	van	Sint	Jan
	 	 	 17.00	uur	 Choral	Evensong	
	 	 	 	 m.m.v.	Trajecti	Voces	o.l.v.	Paul	Snoek
Dinsdag	07	jan	 	 20.30	uur	 Vesper	met	de	Broederschap	van		Sint	Jan
Zaterdag	11	jan.	 	 17.00	uur	 Eucharistie	met	samenzang
Zondag	12	jan.	 Doop van de Heer	 10.00	uur		 Hoogmis	m.m.v.	de	Cantorij
	 	 	 	 Kinderwoorddienst
Zaterdag	18	jan.	 	 17.00	uur	 Eucharistie	met	samenzang
Zondag	19	jan.	 2e	zondag	d.h.	jaar	 10.00	uur		 Hoogmis	met	meerstemmig	Latijn	
	 	 	 	 m.m.v.	Muziekvereniging	Sint	Jan
	 	 	 	 Kinderwoorddienst
Zaterdag	25	jan.	 	 17.00	uur	 Eucharistie	met	samenzang
Zondag	26	jan.		 3e	zondag	d.h.	jaar	 10.00	uur		 Hoogmis	m.m.v.	de	Cantorij
	 	 	 	 Kinderwoorddienst
Zaterdag	01	feb.	 	 17.00	uur	 Eucharistie	met	samenzang
Zondag	02	feb.		 Opdracht van de Heer
	 	 Maria Lichtmis	 10.00	uur		 Hoogmis	met	Gregoriaanse	gezangen
	 	 	 17.00	uur	 Choral	Evensong
	 	 	 	 m.m.v.	Vespera	Lux		o.l.v.	Paul	Snoek

Vieringenrooster

Familieberichten
Overleden
13	okt	Jopie	Zegger-Kusten
21	okt	Gerard	de	Bruijn
23	okt	Jozef	Majoor
12	nov	Sybrand	van	Bentum

Biechtgelegenheid
Elke	zaterdag	is	er	tussen	16.00	en	16.50	uur	
biechtgelegenheid	in	de	kerk.

Collecte opbrengsten
September	 	 €			3.280,-
Via	QR	code	 	 €						322,50
Oktober	 	 €			3.015,-
Via	QR	code	 	 €						318,75

Vieringen op werkdagen
Op	 de	 hieronder	 vermelde	 werkdagen	 zijn	 er	 Euch-
aristievieringen	in	de	Goede	Herderzaal	van	de	basiliek.

Dinsdag	9.00	uur	 Eucharistie
Woensdag	18.30	uur	 	Aanbidding	met	aansluitend	

Eucharistie
Vrijdag	9.00	uur	 Eucharistie

Let op: Secretariaat gesloten van
20 december tot 8 januari 2025!
Het	 secretariaat	 van	 onze	 parochie	 is	 gesloten	 van	
vrijdag 20 december 2024 tot woensdag 8 januari 
2025.	 We	 willen	 jullie	 vriendelijk	 verzoeken	 om	 de	
misintenties	voor	de kerst, zondag 29 december en/
of zondag 5 januari, voor donderdag 19 december	
aan	te	vragen.	Alvast	hartelijk	dank	voor	jullie	begrip!

Marion Grootveld

Herdenking vliegramp Faro
Op	 21	 december	 is	 het	 32	 jaar	 geleden	 dat	 56	
mensen	 verongelukten	 bij	 een	 vliegtuigcrash	 op	
het	 vliegveld	 Faro	 in	 Portugal.	 Ter	 nagedachtenis	
hieraan	zijn	de	deuren	van	onze	basiliek	op	zaterdag	
21	december	geopend	van	14.00	 -	16.00	uur	om	het	
herdenkingsmonument	te	bezoeken,	een	lichtje	aan	
te	steken	en	een	stille	wake	te	houden.

Kinderkerk Activiteiten
Zo	15	December	 10.00u	kinderwoorddienst
Di	24	December	 18.00u	Kerstviering	met	kinderkoor
Wo	25	December	 15.00u	Kindje	wiegen
Zo	12	Januari	 10.00u	kinderwoorddienst
Zo	19	Januari	 10.00u	kinderwoorddienst
Zo	26	Januari	 10.00u	kinderwoorddienst

Heb	je	al	de	vrolijke	Kinderkerk	pagina’s	gezien	op	de	
website!	Kijk	snel	op	www.sintjanlaren.nl	->	Kinderkerk


