
 

 

Verkondiging in de Sint Jansbasiliek, 14/15 december 2024 
                      Gaudete/verheugt u. Derde zondag van de Advent1 
 

 
 
Zeg Hallo, 
heet de campagne die in ons dorp werd en wordt gehouden. Half november 
werd de dag voor verdraagzaamheid gehouden met deze oproep: Zeg Hallo. 
U zag in Laren de mooie spandoeken met bekende dorpelingen die u vanuit 
lachende ogen en met een vriendelijke handgebaar groetten. Er waren 
mensen die klaagden dat zij zich niet gezien voelden, genegeerd, 
vereenzaamd; mensen keken langs elkaar heen. Stop daarmee, zeg hallo. 
 
Zeg hallo. 
Deze derde zondag van de advent sluit daar goed bij aan. “Verheugt u! Uw 
vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn.” Vriendelijkheid: het woord 
dat daar staat betekent ook mildheid, voorkomendheid. Een belangrijk advies 
van Paulus. In onze dagen staan de omgangsvormen onder druk. Mensen 
worden nukkig, willen geen contact meer met andere groepen, overtuigingen, 
culturen, en sluiten zich op in eigen bubbel en gelijk. Achter de oproep van 
Paulus gaat een zekere urgentie schuil. Meteen na zijn oproep tot 
vriendelijkheid schrijft hij: “De Heer is nabij”. 
 
Zeker, de Heer is nabij. Nog maar tien dagen scheiden ons van zijn komst, 
het kerstfeest.  “De Heer is nabij.” Maar zijn komst gaat niet helemaal buiten 
ons om. “Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn.” Zijn komst 
heeft te maken met onze vriendelijkheid voor onze medemensen, wie zij ook 
zijn. 
 
 

 
1 Sefanja 3, 14-18a; Filippenzen-brief 4, 4-7; Lucas 3, 10-18 



 

 

Deze derde adventszondag heeft als bijzondere naam: “Gaudete.” Latijn 
voor: verheugt u, wees blij. Door het ernstige paars van de advent schijnt al 
een beetje het licht, het wit van kerstmis. Zo komen we tot de liturgische kleur 
roze, ook in onze basiliek, sinds enkele parochianen vorig jaar een kazuifel 
met deze kleur aan de parochie hebben geschonken. 
 
De Heer is nabij. Maar dat gaat niet buiten ons om. Zoals Maria is het onze 
roeping Christus de wereld in te dragen. 
Paulus, in de tweede lezing aan de christenen van Filippi, gaat nog een stap 
verder: “Weest onbezorgd.” 
Tja, kom daar eens om. 
Wij leven in een tijd van zorgen, grote zorgen, om de eenheid van ons land, 
om de veiligheid van ons continent. Deze week viel het woord ‘oorlog’ uit de 
mond van niet de eerste de beste. 
Maar wij horen vandaag: “Weest onbezorgd.”  
“Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit 
zonder dankzegging.” Paulus roept ons op tot bidden, smeken en danken. 
Dat zijn we misschien een beetje verleerd, zozeer als we bezig waren en zijn 
met ons individueel geluk, mijn eigen bubbel; ‘ik moet genieten nu, want 
morgen is misschien alles voorbij.’ Een gesloten wereld dus, zonder uitzicht 
en hemel. 
 
Zo leefden misschien ook wel die mensen uit het evangelie die naar  
Johannes de Doper toe kwamen.  
Zij stellen hem de vraag: kunnen wij iets doen; wat moeten wij doen? 
Sint Jan is heel praktisch ingesteld. Het volk is vol verwachting. Zou de 
Messias nu komen; misschien is Johannes wel de Messias? 
Geen overspannen verwachtingen, zegt Johannes. Ga gewoon aan de slag. 
Deel van je overvloed, als je die hebt, uit; leef rechtvaardig, wees tevreden 
met wat je hebt, pers niemand af. Zo baan je een weg voor de Heer. Dát 
kunnen we doen. Wij kunnen niet de hele wereld veranderen, maar wel onze 
eigen, overzienbare wereld. 
 
Sint Jan wijst van zichzelf af. Wat een bijzondere gestalte is hij toch. Een 
leven dat helemaal ten dienste staat van Hem die komt. Hij zoekt zichzelf 
niet, hij maakt alleen maar ruimte voor de ander die komen zal. Johannes 
maakt een begin. Hij doopt met water, hij doet de mensen door de grensrivier 
gaan, op weg naar het land van de toekomst. Daar aangekomen staat Jezus 
op je te wachten. Hij zal je dopen met heilige Geest en met vuur.  
 
Daar hopen we natuurlijk op, dat we weer vurig worden, bezield om ons 
geloof te gaan beleven; dat Christus werkelijk in ons leven komt, zoals 
eertijds in Bethlehem. ‘Nu Laren nog’, zei iemand mij deze week. Wat zou dat 
een prachtig kerstcadeau zijn: dat ons geloof weer vurig wordt, aanstekelijk, 



 

 

iets om bij te willen horen. Moge dat vooruitzicht ons blij maken op deze 
zondag ‘Gaudete: verheugt u’; ‘zeg hallo', uw vriendelijkheid moet bij alle 
mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Amen. 
                                                                                 pastoor Nico van der Peet 


