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“The Corridors of Power.” 
Zo luidt de titel van een documentaire-serie die kort geleden werd 
uitgezonden, laat in avond. Ik heb gekeken, maar het was niet verstandig zo 
vlak voor de nachtrust. Ik heb er in elk geval niet goed van geslapen. 
The Corridors, de gangen van de macht. Hoe gaan de hooggeplaatsten van 
deze wereld om met de hun toevertrouwde macht? In de serie ging het over 
de Amerikaanse politiek. Hoe de president beslissingen neemt. De 
televisiekijker wordt even een blik gegund op het proces van besluitvorming. 
In de documentaire openen zich de meestal verborgen, gesloten gangen van 
de macht. Waarom grijpt de president, wanneer de menselijkheid op het spel 
staat, wel of juist niet in bij grote conflicten? Bijvoorbeeld meer dan tien jaar 
geleden in Syrië, toen het gewetenloze regime eigen burgers met chemische 
wapens te lijf ging. Gruwelijke beelden, die je uit de slaap houden.  De 
president van Amerika moest een beslissing nemen. Hij trad niet op, om 
deels begrijpelijke redenen. Daarvan draagt hij de gevolgen. waarvan je de 
rest van je leven kunt wakker liggen. 
 
Vandaag, bij de gedachtenis van de marteldood van Sint Jan, wordt ons een 
blik gegund in de ‘Corridors of Powers’ in het Judea van Jezus’ en Johannes’ 
tijd. Herodes is koning en tegelijk zetbaas van de Romeinse wereldmacht die 
het Midden-Oosten had onderworpen. Maar toch, een machtig man. We 
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hoorden: wanneer macht samengaat met begeerte ontstaat een giftig 
mengsel. Verliefd geworden op zijn schoonzus, zijn broer bruut 
opzijgeschoven, haar tot vrouw genomen. Iedereen houdt zijn mond uit vrees 
voor de macht en de woede van de overspelige koning. Jaknikkers, carrière-
mensen. Hoe zou ik reageren? Zou ik wel de moed hebben? Eén man bezat 
die zeldzame moed: Johannes de Doper. Hij sprak helder en eenvoudig, de 
waarheid: “Het is niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben.” 
Herodias, die haar man voor haar koninklijke, veel machtiger zwager heeft 
geruild, is woedend en wacht de dag en het uur af om wraak te nemen, toe te 
slaan. Vandaag waren wij getuigen van het fatale moment, dat zij sluw 
aangreep, haar elegant dansende dochter (Salome) meesleurend in haar 
morele val. Op een van de prachtige gebrandschilderde ramen in onze absis 
zie je Salome dansen en Johannes zijn hoofd verliezen. 
 
Interessant is natuurlijk het karakter van Herodes. Zo lang hij kon had hij 
Johannes in bescherming genomen. Hij moet gevoeld hebben hoe fout hij zat 
en hoe waar Johannes sprak. Maar wat is het moeilijk de waarheid niet alleen 
met de mond te belijden maar ook in praktijk te brengen. Wie niet ferm kiest 
voor de waarheid gaat sjoemelen, het op een akkoordje gooien met zijn 
geweten, kan zichzelf niet meer in de spiegel aankijken, verliest zijn ziel. 
Herodias daarentegen kent geen twijfel. Zij lijkt alle moreel besef te hebben 
weggeredeneerd. Zij wil deze man en vooral zijn koninklijke macht. Daarvoor 
moet iedereen en alles wijken. 
 
Vandaag kijken wij wat ongemakkelijk in de spiegel. Waar bevind ík me in dit 
verhaal? Gooi ik het wellicht af en toe op een akkoordje met de waarheid, kijk 
ik liever weg, met klein of groot schuldgevoel? Of roep ik mezelf snel tot de 
orde, bekeer ik me, vraag ik vergeving? Het is geen gemakkelijk feest 
vandaag. Wij kijken niet alleen naar een misdaadverhaal, maar ook naar 
onze ‘Corridors of Power', de gangen die wij gaan, onze beslissingen, 
gedáne beloften, gebròken beloften, scherven die moeten worden 
bijeengeveegd; uithuilen, vergeving vragen én schenken; opnieuw beginnen. 
De kerk kent daarvoor het sacrament van boete en verzoening, de biecht, 
gehoorzaam aan de oproep en uitnodiging tot bekering van Jezus en van zijn 
grote voorloper, onze patroonheilige Sint Jan, die een ware  boete- en 
bekeringspredikant was. 
 
Laren kent hem al veel eeuwen als beschermheilige.  
Schuchter, verlegen of sommigen heel zelfbewust volgen wij Sint Jan na in 
zijn openlijk getuigen van Christus, - die de weg is, de waarheid en het leven. 
Getuigenis op straat. Getuigen van ons geloof in Jezus. Niet iedereen durft 
dat. Gelukkig leven wij in een vrij land en mogen wij geloven en denken wat 
wij willen. Maar de geschiedenis leert ons dat de politieke wind kan draaien. 
Geestelijk moeten we dus weerbaar zijn, het huis van ons persoonlijk leven 



 

 

op orde brengen, zoals ook Herodes tijdig had moeten doen, om deze ramp, 
die wij vandaag gedenken, te voorkomen. 
 
Met Sint Jan getuigen van Jezus en van de waarheid. Dat is onze opdracht 
als parochie van Sint Jan-Goede Herder. De Broederschap van Sint Jan, 
opgericht in 1806, in een tijd waarin het na ruim twee eeuwen van verbod 
eindelijk weer mocht, is de straat opgegaan. De leden van de broederschap 
hebben nog steeds de opdracht en de roeping om dit getuigenis hoog te 
houden en om zelf als christen de waarheid trouw te blijven en in praktijk te 
brengen. Vandaag verbindt een nieuw lid zich met de broederschap, die door 
haar toetreden weer een beetje meer ook een zusterschap wordt. 
 
Laten wij allen op voorspraak van voorloper en martelaar Sint Jan, leven als 
zusters en broeders van Christus en van elkaar, trouw aan de waarheid van 
ons geloof, kinderen van de ene Vader. Amen. 
 
pastoor Nico van der Peet 


