
 

 

Verkondiging vierde zondag van Pasen, 21 april 2024           
Roepingenzondag1 

 
 
Vandaag is het Roepingenzondag, De wereldkerk bidt om roepingen tot het 
priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. 
 
De meest oorspronkelijke roeping als christen ontvangen wij bij het doopsel. 
Gisteren mocht ik die beide aspecten van roeping beleven. 
Vroeg in de zaterdagmorgen mocht ik hier in de basiliek een familie 
ontvangen, de generaties door verbonden is met Laren.  
De jongste telg uit de familie werd gedoopt. “Ik heb je bij je naam geroepen, 
je bent van Mij”, lezen wij bij de profeet Jesaja.  
Iedere gedoopte is bij haar of zijn naam geroepen lid te zijn van Gods volk, 
Jezus te volgen, zelf iets te laten doorschijnen in haar of zijn leven van de 
Goede Herder die God is, die zijn heideschap door Christus laat zien, die zijn 
kudde, zijn volk door de woestijn heeft geleid naar een goede land van 
beloften, naar een heilvolle toekomst.  
Bij elke doop vieren wij dat, ook gisteren.  
 
De oudere twee kinderen van het jonge gezin van gisteren, een tweeling, 
waren twee jaren geleden hier in de basiliek gedoopt. 
Gisteren wisten deze twee mannetjes met hun vreugdekreten het hoge 
geweld van onze basiliek ruimschoots te vullen, een zachte voetbal onder de 
arm gedrukt.  

 
1 Handelingen 4, 8-12; 1Johannes 3, 1-2; Johannes 10, 11-18 



 

 

Die twee waren gedoopt door pastoor Jan Vriend. Zij behoren tot zijn laatste 
dopelingen. Tijdens de doopplechtigheid was de basiliek al getooid met de 
vele bloemen die vrienden en parochianen hadden laten bezorgen als 
eerbetoon van de overleden pastoor. 
 
Zijn persoon voert ons tot die andere roeping, die tot het pastoraat, het 
herderschap.  
In de persoon van pastoor Jan Vriend hebben wij een voorbeeld gezien van 
het herderschap dat Jezus ons vandaag voorhoudt.  
Geen huurling zijn maar herder. 
 
Maar al te vaak horen wij in onze tijd deze uitdrukking, zelfs uit de mond van 
ministers: ‘ik ben voor deze taak ingehuurd.’ 
Het wordt mij altijd koud om het hart als ik deze zin hoor.  
Ingehuurd? Dat betekent dat je ook zo weer weg bent als het tegen zit, als de 
wolven eraan komen of als er een ander interessant of lucratief perspectief 
wenkt.  
 
Jezus zoekt mensen die de schapen niet in de steek laten als de wolven van 
deze tijd eraan komen, de blaffende, verleidelijke, ideologische  
roepstemmen, die verdeeldheid zaaien, verdacht maken, van de 
ontevredenheid en de rancune een verdienmodel hebben gemaakt. 
 
Pastoor Jan Vriend is een man die niet op de loop is gegaan toen het moeilijk 
was, een man die gebleven is, ook toen er onenigheid en spanning heersten 
in de kudde, in het pastorale werkveld; een man met liefde voor het 
priesterschap in een tijd waarin dit ambt zwaar onder druk stond en alom 
bediscussieerd werd. Dat heeft veel van zijn broze constitutie gevraagd, maar 
hij heeft er een diepe voldoening in gevonden: de innerlijke vrede van een 
mens die gekozen heeft en die zich geliefd wist door de eeuwige Herder. 
 
Vandaag bidden wij om mensen die gehoor geven aan beide roepingen, die 
onderling nauw samenhangen, die tot het doopsel en die tot het priesterambt, 
het diaconaat en het religieuze leven. Deze roepingen plaatsen een mens 
niet boven de kudde, de geloofsgemeenschap.  
 
Elke herder hier op aarde is op de eerste plaats zelf ook schaap, gelovige. 
Zoals Sint Augustinus zei: “Mét u ben ik christen, vóór u ben ik bisschop.”  
Je bezit het gewijde ambt niet voor jezelf, het is er ten dienste van alle 
gedoopten.  
Laren mag zich gelukkig prijzen met zo’n herder, meer dan veertig jaren lang; 
een herder die er was voor de geloofsgemeenschap, een mensenleven lang. 
Moge hij nu de eeuwige herder van de schapen tegemoet gaan. 
 



 

 

En mogen wij ons meer bewust worden van onze eigen roeping als gelovige, 
als gedoopte en die trouw blijven ook in tijden van aanvechting en twijfel, in 
een tijd waarin de kerk klein en kwetsbaar is geworden; een tijd waarin het 
nogal wat van je vraagt in je familiekring, werk- en vriendenkring, om je te 
presenteren als belijdend gelovige.  
 
De apostel Johannes schrijft ons vandaag: “Wij worden kinderen van God 
genoemd en wij zijn het ook. Mogen wij aan die hoge roeping trouw blijven en 
daarin ware vreugde vinden. Amen. 
 
pastoor Nico van der Peet 


