Verkondiging in de Sint Jansbasiliek, 20/21 januari 2024
derde zondag door het jaar?

“De wereld die wij zien gaat voorbij”, hoorden wij Paulus zeggen tot de zeer
werelds levende, economisch succesvolle Korintiérs.

Ga er niet te veel in op, zegt de apostel.

“Zij die met het aardse omgaan moeten er niet in opgaan”.

Mooi gezegd, bijna poétisch, maar dat valt nog niet mee.

Houd innerlijk een beetje afstand, raadt Paulus ons aan. Laat je niet op
sleeptouw nemen door deze wereld. Blijf jezelf. Houd die heel andere wereld,
het Rijk van God, voor ogen. Stem daar je gedrag op af en jouw omgang met
aardse zaken, bezittingen vooral.

“De wereld die wij zien gaat voorbij”.

Eeuwen eerder nam de profeet Jona dit denken wel heel letterlijk.

Jona was een profeet van Israél. Hij is de enige bijbelse profeet die wordt
geroepen de grens over te gaan, naar de niet-gelovigen.

Daar, in dat onbekende land vol vreemde mensen, moet hij Gods boodschap
verkondigen.

U weet het, Jona had er geen zin in. Hij bleef liever thuis, onder
gelikgestemden. Hij ging tegen zijn roeping in en ham de boot in
tegengestelde richting. Hij maakt een soort cruise om zijn opdracht te
vergeten. Hoe menselijk.

De rest is geschiedenis.

De boot kwam in zwaar weer. Jona voelde dat het zijn schuld is, liet zich
overboord gooien, werd opgeslokt door een grote vis.

Drie dagen overleefde Jona in de buik van de vis.

Een wonderlijk verhaal. Het wil ons vertellen dat een mens soms diep moet
gaan, een tijdje alleen moet zijn om tot bezinning te komen. Wat is mijn

1Jona 3, 1-5.10; 1 Kor. 7, 29-31; Marcus 1, 14-20



roeping, waar leef ik voor, hoe kan ik weer de juiste richting vinden in mijn
leven?

Na drie bange dagen is het voorbij. De vis spuugt Jona weer uit op het land.
Hij schudt het zeewater van zich af.

Jona is alsnog gehoorzaam aan zijn roeping en reist naar Nineve, de grote
stad Nineve, die van God noch gebod weet heeft. Hij gaat naar de mensen
die Gods boodschap van bekering en toekomst nodig hebben.

Hoe klinkt de goede boodschap van God voor deze rijke bewoners van
Nineve, die helemaal opgaan in deze wereld en genieten van hun overdaad?
Zo klinkt de prediking van Jona, u hoorde het:

“Nog veertig dagen en Nineve zal vergaan.”

Wat een boodschap!

Wat zouden wij doen wanneer hij hier op de Brink verschijnt?

Op zijn best zouden we hem uitlachen of anders hem het dorp uitgooien.
Maar zo niet de Ninevieten. Zij bekeren zich, doen boete, in zak en as
gezeten. Zelfs de dieren. Heel de schepping wordt nieuw.

De gelovige Joden lezen dit verhaal van Jona elk jaar op Grote Verzoendag,
Jom Kippoer. De dag vlak voor het Joodse nieuwjaar, waarop zij zich
terugtrekken uit het gewone leven en tot zichzelf komen, terugkijken op het
voorbije jaar, hun zonden onder ogen zien, boete doen, om zichzelf weer
terug te vinden en hun levensroeping weer op te pakken.

‘Zie toch eens hoe die niet-gelovigen zich bekeren, hun leven beteren.

En wij, nette gelovigen, wat maken wij ervan?’

Je roeping volgen, niet vliuchten.

Ook Jezus preekt, net als Jona.

Hoe luidt zijn boodschap?

“De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;

bekeert u en gelooft in de blijde boodschap.”

Jezus komt met een blijde boodschap.

De stad van de mensen zal niet verwoest worden.

Maar in die stad, in deze wereld die voorbij gaat is, het Rijk Gods nabij.
Dat Rijk breekt aan waar mensen zich bekeren en geloven in de blijde
boodschap, het evangelie; waar zij hun roeping volgen. Voor iedere mens is
die anders.

Afgelopen vrijdag kwamen de tientallen vormelingen weer bijeen voor een
voorbereidingsavond. Wij hadden het over de missie van de christen en over
vuur, de bezieling door de Heilige Geest. Wij vroegen deze tieners: ken je
lemand die voor jou een voorbeeld van geloof is, iemand die jou verder helpt,
jou inspireert?



Opvallend vaak noemden zij hun oma of opa. Zij zijn voor hen een bron van
inspiratie. Een aanmoedigende grootouder zijn, die de rust en tijd heeft om er
te zijn voor hun kleinkind, een voorbeeld van iemand die een missie, een
roeping heetft.

Jezus roept zijn eerste leerlingen. Hij nodigt hen uit hun oude netten los te
laten en een nieuw netwerk te beginnen. Zij gaan niet langer op in hun kleine
wereldje, maar worden vrije mensen, die Jezus volgen, een begin maken met
het Rijk Gods.

Mogen ook wij, of we nu kind, ouder, grootouder of desnoods priester zijn,
ons laten roepen door Jezus en trouw blijven aan onze roeping. Amen.



