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KERSTSTAL 800 JAAR

“Een os kent zijn eigenaar,
een ezel de krib van zijn meester.
Maar mijn volk weet van niets;
mijn volk heeft geen begrip.” (Jesaja 1,3)

De os en en de ezel worden aan de geloofsgemeenschap 
ten voorbeeld gesteld. Zij blijven dichtbij hun eigenaar 
en bij de kribbe, de voederbak. Maar de gelovigen zoeken 
een andere heer en ander voedsel.

Onze mooie kerststallen, in de kerk en thuis, nodigen 
ons meteen uit tot nadenken, gewetensonderzoek. 
Hoe is mijn verhouding tot de eigenaar, tot God? Weet 
ik nog ergens van, heb ik nog begrip of ga ik mijn eigen 
weg en volg ik een andere eigenaar, een andere heer, 
god, ideologie?

Dit jaar precies 800 jaar geleden heeft sint Franciscus de 
eerste kerststal opgesteld, een levende wel te verstaan, 
in Greccio, Italië. Hij was ontroerd door de menselijke 
nabijheid van de Zoon van God, die geboren werd in de 
meest eenvoudige omstandigheden, niet aan het hof 
in Jeruzalem, maar tussen de dieren en de herders van 
Bethlehem. Dit kan ons, inwoners van Laren, voorheen 
een dorp van boeren en herders, aanspreken.

Hoe moeten wij ons de stal van Bethlehem voorstellen?
Velen vermoeden dat het ging om een soort rustplaats 

voor reizigers. De eigenaars van de dieren, de 
ossen en de ezels, overnachtten tijdens hun 
handelsreis niet zomaar ergens. Dat zou te 
gevaarlijk zijn. Roofdieren en menselijke rovers 
lagen op de loer.

In zo’n rustplaats overnachten de mensen boven 
en de dieren beneden, op de begane grond. 
Hun warmte stijgt op naar de eigenaars boven.
Voor Maria en Jozef was er geen plaats meer 
in het warme verblijf van de mensen boven. 
Zij verbleven beneden, bij de dieren. Er was 
geen plaats in de herberg. Zij sliepen beneden 
bij de dieren, waar zich ook de drink- en 
voederbakken, de kribben, bevonden.

Daar tussen de dieren, die hun eigenaar en de kribbe van 
de meester kennen, wordt Jezus geboren. Niet verheven, 
boven, maar beneden, down to earth, in de sfeer van het 
‘kennen’, wat in de bijbel ook ‘liefhebben’ betekent. Zijn 
geboorte onttrekt zich aan de waarneming van de mensen 
die ‘boven’ zijn, maar vindt plaats beneden, op aarde.

Bethlehem is de stad van de herders. David, herdersjongen 
uit Bethlehem, voorvader van Jezus, is de jongste van 
zijn oudere stoere broers, allen militairen. Zijn vader Isaï 
vermoedt dat een van zijn soldatenzonen de koning zal 
worden, maar de profeet Samuël weet dat de jongste, de 
herder, die naar de schapen ruikt, de eerste moet zijn, 
de nieuwe koning. In de bijbel staat alles op zijn kop, 
‘de laatste wordt de eerste, wie knielde krijgt een troon, 
wie knecht was mag nu heersen, de dienaar heet een 
zoon’. In tegenstelling tot zijn broers woonde David niet 
hoog en droog in het vaderhuis. Hij overnacht tussen de 
dieren, op de velden, onder de open hemel, waaruit ooit 
zijn nazaat Jezus zal neerdalen.

Sint Franciscus preekte in die unieke Kerstnacht van 1223 
over de nederigheid en de armoede van Jezus. Messer 
Giovanni Vellita had hem en zijn broeders een beboste 
rots geschonken, om zich daar te vestigen. Daar vierde hij 
kerstmis. Hij plaatste boven de kribbe een altaar en terwijl 
de tranen van ontroering over zijn wangen stroomden 
preekte hij over de armoedige omstandigheden waarin 
Jezus was geboren. Even eenvoudig was Jezus in die 
Nachtmis aanwezig, op het geïmproviseerde altaar, in 
de gedaanten van brood en wijn.

Het Kerstfeest is onlosmakelijk verbonden met Pasen. 
Franciscus verbindt de kribbe met het altaar. Dit Kind 
laat zijn leven, zijn lichaam als brood breken en zijn 
bloed als in een beker wijn vergieten.

Zo kunnen onze nachtmissen en onze dagmis van 
Kerstmis een nog diepere betekenis en een extra dimensie 
krijgen. Hij die ooit als Kind in Bethlehem is geboren, 
zal enkele kilometers verder, buiten de stadspoorten van 
Jeruzalem, uit liefde zijn leven geven. 

Van harte wens ik U een goede Advent toe als voorbereiding 
op Kerstmis. 

Over deze tijd naar Kerstmis hangt de schaduw van 
het geweld dat de bewoners van het land van Jezus’ 
geboorte moeten ondergaan. Wij zullen bidden voor 
Israëliërs en Palestijnen en voor alle volken rondom: dat 
de mensenliefde van God, geboren in Bethlehem, een 
kans mag krijgen om in onze harde wereld een nieuwe 
geboorte te beleven.

Hopelijk ontmoeten wij elkaar op Kerstmis in onze 
basiliek, rond kribbe en altaar, met iets van de ontroering 
van Sint Franciscus van Assisi, die ons over 800 jaar heen 
de hand reikt om ons naar Christus te brengen.
Zalig Kerstfeest!

pastoor Nico van der Peet
	

Kerstconcert Sint Jansschola

We verheugen ons erop dat wij u weer kunnen en mogen uitnodigen voor het kerstconcert van 
de Sint Jansschola. We hebben ook dit jaar weer iets moois voor u in petto. Een afwisselend en 
inspirerend programma met traditionele, maar ook minder bekende kerstmuziek van onder 
andere Brixi, Willcocks, Joubert, Poulenc en Rutter. Ook zullen Gregoriaanse gezangen ten 
gehore worden gebracht. Kortom, een mooie afsluiting van de kerstdagen.

Het concert staat onder leiding van Bas Groenewoud, die op zijn eigen wijze de 
jarenlange traditie voortzet. Cees van der Poel zal de zangers van de Sint Jansschola 
op orgel begeleiden.
We hopen u op 26 december te ontmoeten. U bent van harte uitgenodigd! De kerk 
is open om 13.30 uur. Aanvang van het concert is om 14.00 uur. De toegang is vrij. 
Na afloop is er een deurcollecte.



Ouderendiner 65+
Ook in de komende maanden organiseert het team van de vrijwilligers 
dinerclub eenmaal per maand een ouderendiner in de Goede Herderzaal 
van onze Sint Jansbasiliek op zondagavond vanaf 17.00 uur tot ongeveer 
19.30 uur.

U kunt zich nog aanmelden voor het eerstvolgende diner op 10 december 
(kerstdiner) bij het secretariaat van onze parochie.

Onze vaste gasten worden telefonisch door onze vrijwilligers uitgenodigd.

Reserveert u alvast in uw agenda de eerste dinerbijeenkomsten in 2024
24 januari en 25 februari

We kijken naar u uit. 

Hartelijke groet,
Team vrijwilligers dinerclub Sint Jan-Goede Herder parochie

Kinderkerk
ADVENT
Op zondag 3 december begint de advent. Dit is 
de periode van vier weken voor Kerst. De naam 
Advent komt uit het Latijnse woord adventus, 
wat “komst” betekent. Elke week steken wij 
een kaars aan op de adventskrans, zodat na 
vier weken alle kaarsen branden. Bijzonder is 
dat dit jaar op de vierde zondag van de advent, 
die avond ook het kerstfeest begint.

Zondag 3 december is er een gezinsviering. 
Tijdens deze viering wordt het adventsboekje 
uitgedeeld: “Weet jij hoe laat het is”.
Dit is een boekje waarin op elke dag van de advent iets te doen is. Een 
verhaaltje, een versje een gebed, puzzel of kleurplaat. Samen ontdekken 
we dat de tijd steeds dichterbij komt dat God zich laat zien in de wereld. Zo 
leven wij toe naar de geboorte van Jezus. 
Onze katholieke basisschool werkt ook met dit boekje. 
Als u op 3 december niet naar de kerk kunt komen mag u ook een mailtje 
sturen naar kinderkerk@sintjanlaren.nl dan zorgen wij dat u zo’n gezinsboekje 
thuisgestuurd krijgt. 

Op zoek naar Jou!
Kerst is een feest dat veel mensen willen vieren in de kerk. En ook dit jaar 
vindt een gezinsviering plaats op 24 december om 18.00 uur. Doe jij mee?
Meld je aan om dit verhaal tot leven te brengen.
Wij zoeken:
•	� Twee vertellers- die het verhaal 

voor kunnen lezen
•	� Maria, Jozef ( deze rollen zijn al 

verdeeld) 
•	 Een waard
•	 Een boer
•	 Engeltjes
•	 4 herders 
•	 3 koningen of koninginnen.
Meld je aan via een bericht aan kinderkerk@sintjanlaren.nl. Met vragen 
mag je altijd Mieneke Bakker bellen: 06-11285813. Er wordt geoefend voor 
deze viering.

Kerststallenroute.
Wij willen u wijzen op de kerststallenroute die u kunt 
vinden via deze QR code.
 
Het is vooral leuk om met kinderen langs deze route 
te gaan en te bekijken hoe mensen hun kerststallen 
tentoonstellen in hun tuin of achter hun raam.
Onze kerk doet ook mee met de kerststallenroute: Vanuit de Mariakapel zal 
een prachtige kerststal-icoon worden tentoongesteld.
De kerststallenroute zal vanaf 15 december tot 7 januari te zien zijn. Bekijk 
ook de Facebookpagina “Kerststallenroute Laren”.

De gezinsvieringen voor het komende halfjaar zijn:
24 december (om 18.00 uur)
4 februari 
3 maart  
7 april (Eerste communie)
2 juni 
In deze gezinsvieringen worden op een kindvriendelijke wijze de lezingen 
verwoord en uitgelegd. Kinderen mogen meehelpen met voorlezen, kaarsen 
aansteken en de tafel klaarmaken. Kinderen vanaf 4 tot 12 jaar, die graag 
zingen of muziekinstrumentjes bespelen, zijn welkom op ons kinderkoor. De 
zondag waarop een gezinsviering is gepland mogen we zingen. Als je graag 
zingt, meld je dan aan via kinderkerk@sintjanlaren.nl.

Kinderwoorddiensten.
Op zondag 10 december is er weer een kinderwoorddienst tijdens de viering 
om 10.00 uur. 
Tijdens deze kinderwoorddiensten krijgen de kinderen de zondagsevangelie 
en de preek in een aparte ruimte op kinderniveau uitgelegd. Na de preek, 
onder de offerande, komen zij de kerk weer binnen.

Eerste communie.
De Eerste Heilige Communieviering zal in 2024 zijn op zondag 16 april.
De voorbereidingen zullen zijn op de woensdagmiddagen vanaf 13.00 uur 
tot 14.30 en beginnen op woensdag 17 januari 2024. Vervolgens elke week, 
alleen niet in de krokusvakantie.
Uw kind komt in aanmerking voor deelname aan de Eerste Heilige Communie 
als hij/zij in groep 4 zit van de basisschool.
Als u uw kind wilt aanmelden dan kan dit via kinderkerk@sintjanlaren.nl.

Viering van de gezamen-
lijke BEL-kerken op zon-
dag 21 januari 2024 om 
11.00 uur in de Sint Jans-
basiliek 

Op de eerste zondag van de Week van Gebed voor de Eenheid van de 
christenen wordt in de Sint Jansbasiliek op zondag 21 januari a.s. een 
oecumenische viering gehouden van de gezamenlijke kerken van de BEL- 
dorpen.  Bij deze bijzondere viering gaan voor pastoor Nico van der Peet 
en ds. Jurjen Zeilstra, predikant van de Protestantse Gemeente Blaricum. 
Het thema is: ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’.
Muzikale medewerking wordt verleend door het koor van de H. Nicolaaskerk 
in Eemnes o.l.v. Wim van Geffen en op het orgel speelt Bas Groenewoud.
Na afloop van de viering is er koffie en limonade en is er volop gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten.  U wordt van harte uitgenodigd voor deze viering!

Groet Maarten

Beste parochianen,

In april jongstleden heb ik bij de pastoor, de 
locatieraad en het parochiebestuur aangegeven 
dat ik per 1 januari 2024 mijn werk voor het 
secretariaat van de parochie wil beëindigen.
In het voorjaar van 2024 zal ik verhuizen naar 
het oosten van het land. Dat betekent dat ik dan 
praktisch gezien niet meer de werkzaamheden 
voor de parochie kan voortzetten. Ook mijn 
lidmaatschap van het zangkoor stopt dan.
Wel blijf ik af en toe nog naar Laren komen 
in verband met mijn werkzaamheden voor de 
Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. 
Het merendeel van mijn taken voor de 
Ridderorde kan ik vanuit huis doen.

Ik wil u allemaal danken voor de fijne samen-
werking in de afgelopen jaren. Ik heb met veel 
plezier mijn werk voor de parochie mede dank 
zij u kunnen doen.

Veel groeten,
Maarten Hofstee

Als vervolg op de Groet van Maarten bij zijn 
aanstaande vertrek spreek ik uit de grond van 
mijn hart namens onze parochiegemeenschap 
mijn grote dank uit aan Maarten.
Jarenlang is hij secretariaatsmedewerker en 
gastheer geweest in onze pastorie.
Bescheiden, discreet, opgewekt en met 
fijnzinnige humor was hij aanwezig, ook op 
hectische dagen. 

Maarten heeft mij enorm geholpen in het eerste 
jaar van mijn pastoraat  in Laren.
Zijn feilloze kennis van Laren en van onze 
parochiegemeenschap heeft mij perfect op 
weg geholpen in een voor mij geheel nieuwe 
werk- en woonomgeving.

Persoonlijk zal ik hem zeer missen en zonder 
twijfel velen met mij.
Van harte nogmaals dank ik Maarten voor zijn 
aanwezigheid en zijn werkzaamheid in onze 
parochie.
Bovenal  wens ik hem veel geluk en zegen toe 
in een nieuwe fase in zijn leven, in een nieuwe 
leefomgeving en woning.

pastoor Nico van der Peet



Kerstactie 2023 voor onze parochianen.

Ter gelegenheid van Kerstmis stuurt het Kerstactie-comité parochianen van 
St. Jan-Goede Herder, die langdurig ziek zijn, mede parochianen welke het 
afgelopen jaar een dierbare hebben verloren en parochianen van 77 jaar en 
ouder een kerstwens met een attentie. Zeker in deze nog steeds onzekere 
tijden van oorlog en geweld, wordt dit gebaar door hen zeer gewaardeerd 
en voelen zij zich hierdoor verbonden met onze parochiegemeenschap.

Om dit te kunnen uitvoeren is er uiteraard geld nodig. Mede door het 
toenemend aantal ouderen in onze parochie neemt het aantal attenties 
jaarlijks toe. Het comité hoopt daarom, dat u deze kerstactie ruimhartig 
steunt met een bijdrage. 

U kunt uw bijdrage dit jaar storten op NL53RABO 0334 9660 00 t.n.v. St. 
Jan-Goede Herder onder vermelding van “Kerstactie”. Wenst u uw bijdrage 
liever via de bijgeleverde  enveloppe te schenken dan kunt u deze deponeren 
in de brievenbus van de pastorie of in de groene bus achterin de kerk.  

Kent u in onze parochie iemand die speciale aandacht verdient, meldt dit 
dan even aan het parochie-secretariaat. Tel. (035) 538 20 71. Alvast hartelijk 
dank voor uw bijdrage en medewerking.

Het Kerstactie-comité

Gebeden rond de kerststal - van Kribbe 
tot Kerststal

Uitgeverij Adveniat/Halewijn heeft, onder redactie van Leo Fijen opnieuw een 
bundel met gebeden en bezinningsteksten het licht doen zien, voor de advent 
en kerstmis.  Met verhalen van Erik Borgman over de hoofdfiguren rondom 
de kerststal. Gebeden over Jozef, Maria, de herders en de wijzen, het kind 
in de stal, de os en de ezel. Mooie meditaties bij de zondagen. Inspirerende 
gebeden en verhalen van markante protestanten en katholieken uit Nederland 
en Vlaanderen. Ook is er dit keer gedacht aan (klein)kinderen. Voor iedere 
Adventszondag is er speciaal voor hen een gedeelte in het boek met gebeden. 
Zo gaan we op weg door de Advent naar de Kersttijd.

Uw parochie biedt u deze bundel aan als klein geschenk bij gelegenheid van 
het komende kerstfeest, voor momenten van gebed en overweging, alleen 
of als gezin. Voor de parochianen buiten Laren ligt een exemplaar gereed bij 
het secretariaat van de pastorie.

Wij zien uit naar het komende Kerstfeest, waarop wij samenkomen in onze 
Sint Jansbasiliek. Hopelijk kan dit kerstgeschenk bijdragen aan de vreugde 
van dit feestseizoen.

Pastoor Nico van der Peet

Van de 
penningmeester

In deze editie van de Klepel 
informeren wij u over de financiële 
positie van onze parochie. U krijgt 
hierdoor een goed inzicht in 
de bronnen en de bestedingen 
van de parochiefinanciën. Het 
parochiebestuur streeft er naar 
verantwoord met uw bijdrage 
om te gaan. Echter, ondanks onze 
inspanningen was 2022, na enkele 
jaren van kleine overschotten op 
onze begrotingen, het eerste jaar 
waarin we een tekort moesten 
boeken. 

Het resultaat 2022
Sinds 2016 zien we een dalende 
trend in de donaties van onze 
parochianen. In 2021 werd 
deze trend tijdelijk doorbroken 
dankzij een klein aantal grote 
donaties, maar in 2022 heeft 
de zorgwekkende neerwaartse 
trend zich voortgezet. Met name 
de inkomsten van kerkbijdragen 
door parochianen vielen zwaar 
tegen, omdat dit kleine aantal 
grote donaties dat onze resultaten 
van 2021 heeft ondersteund, niet 
is herhaald. 
Een klein positief punt in onze 

cijfers over 2022 is de stijging 
van de opbrengst uitbeleggingen. 
Ook onze huurinkomsten en de 
inkomsten uit de begraafplaats 
zijn jaar-op-jaar licht gestegen. 
Wat de kosten betreft, hebben 
wij ons best gedaan de uitgaven 
te beperken om het tekort zo 
klein mogelijk te houden. De 
personeelskosten zijn gestegen als 
gevolg van de inflatie-indexering, 
maar wij zijn er wel in geslaagd om 
de kosten en voorzieningen voor 
basiliek, pastorie en begraafplaats 
te beperken. Wel gestegen zijn de 
kosten voor pastoraat, omdat de 
door de pandemie veroorzaakte 

beperkingen werden opgeheven 
en we weer grootschalige evene-
menten zoals de Sint-Jansprocessie 
en een bijeenkomst voor onze 
vrijwilligers konden organiseren. 
Dat verklaart waarom de kosten 
voor pastoraat  terug zijn op het 
niveau van vóór de pandemie. 
Een andere kostenpost die 
eenmalig hoger was betreft de 
beheerskosten. 

Het budget 2023
Helaas verwachten wij dat ons 
begrotingstekort in 2023 nog 
verder zal toenemen. Hoewel we 
inschatten dat onze inkomsten 

licht zullen stijgen, verwachten 
we ook een aanzienlijke stijging 
van de kosten en voorzieningen 
voor basiliek, pastorie en be-
graafplaats, evenals een verdere 
inflatie-indexering voor de 
lonen van onze werknemers. De 
combinatie van deze effecten 
zal naar verwachting leiden 
tot een groeiend tekort op 
onze financiën. Des te meer 
noodzaak om een dringend 
beroep op onze parochianen te 
doen om de parochie blijvend te 
ondersteunen.

Baten 2023 (budget) 2022 (definitief) 2021 (definitief)
Bijdrage parochianen 213.500 211.724 252.216
Opbrengst beleggingen 331.904 322.754 318.983
Incidentele baten/lasten
Nadelig saldo 54.629 20.674
Totaal baten  600.033  555.152  571.200 
Lasten
Persoonskosten 258.083 216.334 208.064
Kosten en voorzieningen voor basiliek, pastorie, 
begraafplaats, overig onroerend goed en beleggingen

178.000 142.539 195.100

Rente en lasten van schulden en fundaties 2.500 1.985 2.086
Kosten eredienst en pastoraat 26.100 36.626 25.173
Afdracht van collectes voor derden 25.000 26.208 25.430
Afdrachten aan het Bisdom 66.825 73.754 79.768
Beheerkosten 43.525 57.705 34.999
Voordelig saldo 0 582
Totaal lasten  600.033  555.152  571.200

Festival of Lessons and Carols

Het is inmiddels een zeer gewaardeerde traditie om daags voor kerst een Festival of 
Lessons and Carols te houden onder de fraaie gewelven van de Larense Sint Jansbasiliek. 
Deze prachtige viering, naar het voorbeeld van King’s College Cambridge, vol Engelse 
koormuziek en majestueuze samenzang rondom de aloude lezingen van Advent en 
Kerstmis, brengt een ieder in de juiste stemming. Een inspirerende combinatie van woord 
en muziek, koor en samenzang.

Ook dit jaar organiseert het Koorhuys dit evenement en wel op zaterdag 23 december 
om 19.30 uur. De zang zal worden verzorgd door Vespera Lux o.l.v. Paul Snoek met Wybe 
Kooijmans achter het orgel. Voorganger is pastoor Nico van der Peet, rector van de basiliek 
van Laren. Uiteraard is de toegang vrij, maar er is wel een deurcollecte om de kosten te 
helpen dragen.

Het Festival is een onderdeel van de serie Choral Evensongs die het Koorhuys in de basiliek 
mag organiseren, steeds op de eerste zondag van de maand om 17 uur. Het nieuwe koor 
Vespera Lux, exclusief opgericht voor deze serie in Laren, zal op 23 december voor het 
eerst van zich laten horen. De 30 getrainde zangers en zangeressen werken hard aan een 
Cathedral niveau en het belooft bijzonder fraai te gaan klinken. U bent van harte welkom 
om bij deze première aanwezig te zijn!
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Zaterdag 02 dec.		  17.00 uur	 Eucharistie met samenzang
Zondag 03 dec.	 1e zondag vd Advent 	 10.00 uur 	 Hoogmis m.m.v. de Cantorij
			   12.00 uur	 Gezinsviering

Dinsdag 05 dec.		  20.30 uur	 Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 09 dec.		  17.00 uur	 Eucharistie met samenzang
Zondag 10 dec.	 2e zondag vd Advent	 10.00 uur 	 Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
				    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 16 dec.		  17.00 uur	 Eucharistie met samenzang
Zondag 17 dec.	 3e zondag vd Advent	
		  Zondag Gaudete 	 10.00 uur	 Hoogmis m.m.v. de Cantorij		

Zaterdag 23 dec.		  19.30 uur	 Festival of Lessons and Carols
Zondag 24 dec.	 4e zondag vd Advent	 10.00 uur 	 Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

		  Kerstavond	 18.00 uur	 Gezinsviering 
			   21.00 uur	 Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de 
				    Broederschap van Sint Jan
			   24.00 uur	 Hoogmis met meerstemmig Latijn
				    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Maandag 25 dec.	 1e Kerstdag	 11.30 uur	 Hoogmis met meerstemmig Latijn
				    m.m.v. de Cantorij					   
			   15.00 uur	 Kindje wiegen

Dinsdag 26 dec.	 2e Kerstdag	 10.00 uur	 Eucharistie

Zaterdag 30 dec.		  17.00 uur	 Eucharistie met samenzang
Zondag 31 dec.	 Heilige Familie	 10.00 uur	 Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
				    m.m.v. Zangkoor Sint.Jan-Goede Herder

Maandag 01 jan.	 Nieuwjaar	 11.30 uur 	 Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Dinsdag 02 jan.		  20.30 uur	 Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 06 jan.		  17.00 uur	 Eucharistie met samenzang
Zondag 07 jan.	 Openbaring des Heren	 10.00 uur	 Hoogmis met meerstemmig Latijn
			   17.00 uur	 Evensong

Zaterdag 13 jan.		  17.00 uur	 Eucharistie met samenzang
Zondag 14 jan.	 2e zondag d.h. jaar	 10.00 uur 	 Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
				    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 20 jan.		  17.00 uur	 Eucharistie met samenzang
Zondag 21 jan. 	 3e zondag d.h. jaar	 09.00 uur 	 Hoogmis m.m.v. de Cantorij
			   11.00 uur 	 Oecumenische viering

Zaterdag 27 jan.		  17.00 uur	 Eucharistie met samenzang
Zondag 28 jan. 	 4e zondag d.h. jaar	 10.00 uur 	 Hoogmis met meerstemmig Latijn

Vrijdag 02 febr. 	 Opdracht van de Heer
		  Maria Lichtmis	 19.30 uur	 Hoogmis m.m.v. de Cantorij	

Zaterdag 03 febr.		  17.00 uur	 Eucharistie 

Zondag 04 febr. 	 5e zondag d.h. jaar	 10.00 uur 	 Hoogmis m.m.v. de Cantorij
			   12.00 uur	 Gezinsviering
			   17.00 uur	 Evensong

Vieringen van zaterdag 2 december tot en met zondag 4 februari 

Vieringen op werkdagen
Op de hieronder vermelde werkdagen zijn er 
Eucharistievieringen in de basiliek:

Dinsdag 9.00 uur	 Eucharistie
Woensdag 18.30 uur	 Aanbidding met aansluitend 		
	 Eucharistie
Vrijdag 9.00 uur	 Eucharistie

Familieberichten
Gedoopt
  8 okt.	 Alicia Doornbosch
29 okt.	 Floris Kaiser
	 Victor Kaiser
  1 nov.	 Gerty Wolthuis

Gevormd
  1 nov.	 Gerty Wolthuis

Overleden

23 sept.	 Ans Eggenkamp-van Diemen
25 sept.	 Rie Kremer-Bus
  8 okt.	 Stef Willard
10 okt.	 Ina Klijn-de Kroon
	 Richard Kok
16 okt.	 Riet Willard
19 okt.	 Elisabeth Kuiper-Weustink
22 okt.	 Rudolph van Lieshout
29 okt.	 Anke van den Broek
 8 nov.	 Wim Freriks
13 nov.	 Gerlinde Leibbrand
18 nov.	 Peter Farwick
20 nov.	 Willem Hilhorst

Biechtgelegenheid
Elke zaterdag is er tussen 16.00 en 16.50 uur 
biechtgelegenheid in de kerk.

Inzameling voor de 
voedselbank.
19 november was het wereld zondag voor de armen.
De IPCI had een inzamelingsactie voor de voedselbank 
georganiseerd.
Hierop is weer gul gereageerd.
Zaterdag en zondag stroomden de donaties binnen.
Zondag na de mis hebben we, met hulp van een aantal 
jongeren die bezig zijn met de Vormsel voorbereiding 
en van de misdienaars, alles geteld, gesorteerd en in 
tassen verpakt.
Dinsdag werd het afgeleverd bij het afgifte punt van de 
voedselbank in Laren.
De vrijwilligers en de klanten van de voedselbank waren 
weer blij verrast met het resultaat van deze actie.

Namens de IPCI,
Sylvia Chimienti - Spikman 

Herdenking vliegramp Faro
Op 21 december is het 31 jaar geleden dat 56 mensen 
verongelukten bij een vliegtuigcrash op het vliegveld Faro 
in Portugal. Ter nagedachtenis hieraan zijn de deuren 
van onze basiliek op woensdag 21 december geopend 
van 14.00 - 16.00 uur om het herdenkingsmonument te 
bezoeken, een lichtje aan te steken en een stille wake 
te houden.


