
 

 

Verkondiging in de Sint Jansbasiliek, Christus Koning 
                    25/26 november 2023, laatste zondag van het liturgisch jaar1 
 

 
 
“Dan zal de koning tot die aan zijn rechterhand zeggen…” 
 
Enkele malen wordt de Mensenzoon, wordt Jezus in het evangelie van 
vandaag ‘koning’ genoemd. 
Wij hoorden vandaag het monumentale slotgedeelte uit de laatste grote 
toespraak van Jezus, zoals de evangelist Matteüs die overlevert. 
 
Uiteindelijk verschijnt Jezus als koning.  
Alle volken worden voor Hem bijeengebracht worden. 
Koning van alle volken. 
Met dit grootse verhaal vieren wij de laatste zondag van het liturgisch jaar.  
Nu wordt de kroon op het werk gezet. 
In het Credo zingen wij: Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de 
levenden en de doden. (Et iterum venturus est com gloria…) 
Hij zal plaatsnemen op de troon van zijn glorie. 
 
De vraag is dan: wat hebben de volken ervan gemaakt? 
Wat heeft ons volk ervan gemaakt? kun je ook vragen. 
Hoe worden wij beoordeeld, wat zijn de criteria?  
Wat verwacht Christus Koning van ons, wat zijn uw en mijn prioriteiten, wat 
zijn de keuzes van ons volk, of hoe zouden die moeten luiden? 
 
Vandaag horen wij dat dat de werken van barmhartigheid zijn,  

 
1 Ezechiël 34,11-12. 15-17; 1Korintiërs 15, 20-26.28; Matteüs 25, 31-46 



 

 

en wel barmhartigheid bewezen aan de broeders en zusters van Christus.  
Wij horen wie zij zijn, ik vat het nog eens kort samen:  
de mensen die honger en dorst hebben;  
de vreemdelingen,  
de mensen die geen beschutting hebben, de naakten;  
de zieken  
en de gevangenen.  
Zij zijn Jezus’ broeders en zusters.  
 
Alle andere mensen, de verzadigden, die genoeg te eten en te drinken 
hebben, de autochtonen, de goed beschutte en geklede mensen, de 
gezonden en de vrije mensen, vraagt Jezus om rechtvaardigen te worden 
door goed te zijn voor zijn broeders en zusters. 
 
Gelovig en rechtvaardig zijn wij als wij Jezus herkennen in die broeders en 
zusters. “Al wat u gedaan hebt voor een van deze geringste van mijn 
broeders en zusters, hebt u voor Mij gedaan”. 
Als wij rechtvaardig zijn voor hen dan zullen wij mogen binnengaan in zijn 
Rijk, waar Hij als koning heerst en uiteindelijk, hoorden wij Paulus zeggen, 
Zich aan de Vader onderwerpt en alle macht aan de Vader zal overdragen. 
Dan zal God zijn alles in allen. 
 
De verkiezingen zijn voorbij.  
De meeste kiesgerechtigden hebben een keuze gemaakt.  
Onze beweegredenen om een partij te kiezen zijn uiteenlopend.  
Daar blijft de kerk, daar blijft een priester buiten.  
Maar daarna begint het.  
Welke plaats hebben de werken van barmhartigheid in uw en mijn leven en in 
dat van ons volk? 
Wij, die proberen broeders en zusters van Christus te zijn, kinderen van de 
ene Vader, aan wie alles uiteindelijk onderworpen is, krijgen vandaag het 
beleid, het regeringsprogramma te horen van onze hoogste koning, Christus.  
Er zijn voor de mensen die honger en dorst hebben;  
er zijn voor de vreemdelingen,  
er zijn voor de mensen die geen beschutting hebben, de naakten;  
er zijn voor de zieken  
en de gevangenen.  
Daarop worden wij, die bij Christus horen, bij het oordeel aangesproken. 
Zullen wij staande blijven in het oordeel dat Christus Koning zal vellen? 
Zullen wij blijken rechtvaardigen te zijn? 
 
Volgens de bijbelse manier van denken en leven kan de wereld, kan de 
mensheid alleen maar overleven als er een minimaal aantal rechtvaardigen is 
op aarde. Abraham kreeg van God te horen dat er minimaal tien 



 

 

rechtvaardigen nodig zijn om een gemeenschap in stand te houden, om de 
ondergang te voorkomen. 
Aan het einde van het Lucas-evangelie lezen wij dat een Romeinse militair 
over Jezus zei, vlak nadat Hij aan het kruis was gestorven: “Waarlijk, deze 
man was een rechtvaardige”.  
In het koninkrijk zoals Jezus dat ziet is dán ons leven gelukt, tot zijn 
bestemming, zijn ware bloei en grootheid gekomen,  
als u en ik rechtvaardigen kunnen worden genoemd.  
Of met een citaat van paus Franciscus:  
“Het beste bewijs dat Christus onze koning is, is de onthechting aan wat het 
leven bevuilt, wat het dubbelzinnig maakt, wazig, triest. Wanneer het leven 
dubbelzinnig is, een beetje van dit en een beetje van dat, is het droevig, heel 
droevig. Zeker, wij moeten altijd op onze grenzen en gebreken letten: wij zijn 
allemaal zondaars. Maar als men onder de heerschappij, het koningschap 
van Jezus leeft, wordt men niet corrupt, niet vals, verbergt men de waarheid 
niet. Dan is er geen dubbel leven.” 
 
Moge het u en mij gegeven zijn ons te gaan bevinden aan Jezus’  
rechterhand door rechtvaardige mensen te worden. Amen. 
 
pastoor Nico van der Peet 


