
 

 

Verkondiging in de sint Jansbasiliek, 16/17 december 2023 
                     derde zondag van de Advent1 - Gaudete, Vreugde! 
 
“Ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.” 
 

 
Caravaggio, Sint Jan de Doper 
 
Ook de evangelist Johannes levert ons dit woord van Johannes de Doper 
over. Sint Jan verblijft nog steeds bij de Jordaan. Hij staat mensen te dopen.  
“Ik doop u met water, maar onder u staat Hij die gij niet kent, Hij die na Mij 
komt.” 
 
Dopen met water. Daarmee begint het. In de leegte van de woestijn is aan de 
rand de rivier de Jordaan. Jaren geleden stond ik er met beide voeten in. Dat 
is mogelijk. Daar is het geen grote, diepe rivier, maar een bescheiden 
stroompje. Even verderop stond een orthodoxe priester zijn pelgrims royaal te 
besprenkelen met het water van de Jordaan. Daar beleefden zij en ook mijn 
pelgrims en ik dat wij gedoopte mensen zijn, mensen die de rivier, de 
grensrivier zijn doorgegaan.  
Ooit waren wij hier in Nederland een gedoopte natie. De niet-gedoopten 
waren de uitzondering. Zij waren, zeiden wij niet erg flatteus en niet zonder 
een zekere neerbuigendheid, niks.  
Nu liggen de zaken tegenovergesteld. Wie zichzelf of zijn of haar kinderen 
laat dopen is een uitzondering. 
 
Nu is de doop ook een uitzonderlijk besluit. U hoorde het in het evangelie.  

 
1 Jesaja 61, 1-2a.10-11; 1 Tessalonicenzen 5, 16-24; Johannes 1, 6-8.19-28 



 

 

Je moest er je comfort-zone voor verlaten, weg uit stad en dorp naar de 
woestijn. De dopelingen in Jezus’ tijd waren randfiguren, letterlijk: zij moesten 
ervoor naar de rand van het land, de marge. Marginale figuren, die 
dopelingen van Sint Jan. 
Zelf was Johannes er ook een van.  
 
Wie ben jij eigenlijk, Johannes, - door ons hier heel liefdevol en vertrouwelijk 
‘Sint Jan’ genoemd.  
Hij zegt vooral wie hij niet is.  
 
“Ik ben de Messias niet en ook niet de teruggekeerde profeet Elia” 
Wie ben je dan wel?  
“Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg recht voor 
de Heer.” 
Staan we er even bij stil: “Ik ben de stem van iemand.” 
Een ander stem geven.  
Daar is heel zijn ambitie, ja heel zijn leven op gericht: stem te zijn van 
Degene die na Hem komt: Jezus. 
Dat is de roeping van ons, gedoopte mensen: stem te geven aan Jezus in 
onze wereld, onze stem te lenen aan zijn boodschap, zijn levensdoel dat 
Jezus later zo zal omschrijven: 
“Hij heeft Mij gezalfd om aan armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft 
Mij gezonden om te genezen wier hart gebroken is, om gevangenen vrijlating 
te melden, aan wie opgesloten zijn vrijheid…Ik wil jubelen en juichen…” 
 
Vandaag is het zondag ‘Gaudete’, dat wil zeggen de vreugdezondag, 
vreugde omdat de Heer nabij is.  
Vandaag vernemen wij, gedoopte mensen, onze roeping: stem te geven aan 
Jezus in ons leven. 
Dat valt niet mee. Wij staan mét de dopelingen van Sint Jan aan de rand. 
Onze basiliek staat wel fier centraal in ons dorp. Vrijdagavond noemde een 
bekende Laarder onze basiliek ‘het kloppend hart van het dorp’. Ik was 
vereerd en verlegen tegelijk. Honderden stromen binnen in nachtmissen en 
concerten, de meesten evenwel staan verlegen met het geloof van hun 
doopsel of met de doop zonder meer.  ‘Zal ik het wagen om die grensrivier, 
de doop in te gaan, erdoor te gaan? Zal ik bij die minderheid durven behoren, 
deze hoge ruimte niet alleen als concertzaal maar ook als Godshuis 
betreden?’  
Durf ik Jezus ter sprake te brengen, gestalte te geven in mijn leven, in mijn 
familie- en vriendenkring. Waag ik het óp te komen voor zijn ambitie, zijn 
levensdoel, zijn roeping als gezalfde, Messias? Oefen ik zelf de zalving van 
mijn doop en vormsel uit?  
Kan ik iemand worden die de armen de blijde boodschap breng, genezing 
bewerk van harten, mensen die opgesloten zijn in eenzaamheid vrijheid 
geef?  



 

 

 
Jesaja, in de eerste lezing moedigt ons vandaag aan te jubelen en te juichen 
in de Heer, omdat Hij ons bekleed heeft met het kleed van het heil, bij ons 
gesymboliseerd door het doopkleed. 
 
“Ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.” 
Wat is Sint Jan toch een vrije man, helemaal los gekomen van zichzelf, zijn 
persoonlijke ambities; zijn geluk en zijn bestemming vindend in stem te zijn 
van de Ander.  
Mogen wij Johannes de Doper daarin navolgen en daarin grote vreugde 
vinden. Amen. 
 
pastoor Nico van der Peet 


