
 

 

Verkondiging in de Sint Jansbasiliek, 16/17 september 2023 
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Schuldsanering.  
Vaak heb ik die van nabij meegemaakt. Mensen die zich in grote schulden 
hadden gestoken en volledig waren vastgelopen. Onze maatschappij is zo 
beschaafd dat er dan een uitweg gezocht kan worden. Eén instantie 
onderhandelt stevig met alle schuldeisers en maakt afspraken. Alle 
inkomsten gaan naar die éne die zoveel mogelijk aflost. De schuldenaar krijgt 
wekelijks een minimaal bedrag om die paar jaar te kunnen overleven. Van 
nabij heb ik gezien hoe zwaar zo’n periode is en tegelijk wat een bevrijding 
het is om na die jaren je op te richten en met een schone lei verder te 
kunnen. Van alle partijen wordt barmhartigheid gevraagd. Van de 
schuldeisers die maar een klein deel vergoed krijgt, van die ene instantie die 
alles regelt en van de schulden belanden persoon, die bijna op de bodem van 
het bestaan is gekomen. Persoonlijk heb ik mensen zien veranderen, zien 
opbloeien en betere mensen zien worden. 
 
Je kunt er natuurlijk ook anders naar kijken. ‘Je moet gewoon op de blaren 
zitten, eigen schuld dikke bult. Had je maar niet op veel te grote voet moeten 
leven.  
Eigenlijk is daar geen speld tussen te krijgen. Maar die opvatting ontbeert de 
essentie van het bestaan: de genade. 
 
“Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan 
vergeven?” 
Tot zeven maal toe is al heel wat. 
Maar tot zeventig maal zeven maal? 
Dat betekent eigelijk: tot in het oneindige, een vergevingsgezindheid zonder 
maat. 
In het Rijk der hemelen, in de wereld zoals Jezus die ziet, zal het zo zijn. 

 
1 Ecclesiasticus 27, 30-28,7; Romeinenbrief 14, 7-9; Matteüs 18, 21-35 



 

 

Een indrukwekkend en ook wat absurd verhaal. 
Een schuld van tienduizend talenten.  
Eén talent was in Jezus’ tijd al een fors vermogen, voldoende om comfortabel 
van de rente te leven. Dat maal tienduizend.  
De dienaar vraagt om geduld en dat wordt hem zomaar geschonken. Maar de 
schuldeiser gaat heel ver. Hij treft niet een schuldsanerings-maatregel, hij 
krijgt medelijden en scheldt hem de schuld, die onvoorstelbare schuld kwijt.  
Kun je dit van mensen vragen? Onze overheid vraagt dit niet. Het treft een 
menselijke, zo rechtvaardig mogelijke regeling.  
 
Maar in Gods Rijk gaat het dus veel verder. De mens leeft daar van 
ongekende genade. Wij leven van ongekende genade. Alle schuld wordt ons 
kwijtgescholden, door een Heer die verder gaat dan geduld te oefenen met 
ons en medelijden met ons heeft. 
 
Onze schuldsanering, ons geduld, ons medelijden verbleekt daarbij. Wij staan 
hier bij verlegen. Als wij al geduld en medelijden hebben. Wie om zich heen 
kijkt ziet integendeel heel veel ongeduld, ongenade, ja wraakzucht.  
De wijsheid van Jezus Sirach waarschuwt: “Wrok en gramschap zijn iets 
afschuwelijks, alleen de zondaar blijft ermee lopen. Wie wraakt neemt, zal de 
wraak van de Heer voelen.” 
 
Vandaag is het Vredeszondag.  
Bij de overgang van zomer naar herfst bidden de christenen om vrede. 
Wij beleven een tijd waarin de vrede zwaar onder druk staat. Er wordt veel 
wraak genomen, er wordt oorlog gevoerd, ook op ons continent.  
Ook in ons land heerst veel onvrede. Mensen en groepen dragen elkaar 
schuld na en zijn nauwelijks bereid tot vergeving, tot invoelingsvermogen. 
Veel mensen leven alleen voor zichzelf, voor hun eigen gelijk. 
 
Paulus houdt ons een andere manier van leven voor ogen. 
“Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf 
alleen…Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden: om Heer 
te zijn over doden en levenden.” 
Daarvoor is Christus gestorven: opdat wij los komen van onszelf, van onze 
oordelen; opdat wij bevrijd worden van de lasten en schulden van het 
verleden. 
 
Jezus is voor ons de grootste schuldsanerings-operatie ooit begonnen.  
Alle schulden zijn bij één instantie samengekomen.  
Door zijn leven, zijn liefde, zijn lijden, zijn dood op het Kruis heeft HIj voor ons 
alles afgelost.  
Wij zijn vrij, wij mogen met Hem opstaan en betere mensen worden.  
Laten wij het dadelijk en elke dag vanuit de grond van ons hart bidden: 
“vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.” 



 

 

Amen. 
 
pastoor Nico van der Peet 


