Verkondiging in de Sint Jansbasiliek te Laren, 26/27 augustus 2023
Sint Jans Onthoofding.?

Twee momenten uit het leven van de heilige Johannes de Doper viert de
kerk. Hij is behalve de Heer Jezus Zelf en Maria de enige van wie wij de
geboorte vieren. Van alle andere heiligen gedenken wij alleen de sterfdag,
hun geboorte tot het eeuwig leven. Van Johannes dus ook de geboorte op
aarde, op 24 juni. En vervolgens gedenken wij zijn levenseinde. En wel op 29
augustus. Als parochie -toegewijd aan Sint Jan- vieren wij het alvast
vandaag, op zondag.

Johannes stierf niet in bed. Het was hem zelfs niet vergund weg te kwijnen in
zijn cel onder het koninklijk paleis van Herodes, maar onder het zwaard van
zijn beul, die zijn hoofd afsloeg. Zijn onthoofding was het dramatisch
dieptepunt van een macaber spel van macht en begeerte, dat ten diepste een
strijd was om de waarheid. Zoals in de afgelopen dagen in Nigeria, waar
hardwerkende boeren, vaders van gezinnen, onthoofd werden door mensen

1Jeremia 1, 17-19; 2 Kor. 6, 4-10; Marcus 6, 17 - 29



die in de greep zijn van een giftig mengsel van machtspolitiek en een
intolerante religieuze overtuiging.

De waarheid staat onder druk.

Zoals ook soms in ons land. Wie zijn diepgevoelde overtuiging, wie de
waarheid verkondigt zoals zijn geweten hem gebiedt, krijgt nogal eens te
horen dat die waarheid ook maar een mening is. Zelfs wetenschappelijk
onomstotelijke waarheden worden afgeserveerd. Wij lezen en horen erover in
de klimaat- en corona-discussies. De complot-verhalen zijn niet van de lucht.

De waarheid staat onder druk.

Johannes was geen diplomaat.

Hij bedekte het gewetenloze handelen van Herodes niet met de mantel der
liefde. Hij meende hardop te moeten zeggen wat iedereen wist en dacht en in
zijn hart veroordeelde, maar verzweeg omwille van de lieve vrede.

Rust in de tent is beter dan de waarheid, vinden niet weinige bestuurders in
maatschappij en ja, vonden ook sommigen in de kerk.

Gelukkig heeft tenminste onze kerk daarvan geleerd, door schade en
schande. Veel te lang bleef wat ten hemel scheidend was onder de pet. Het
heeft de kerkgemeenschap ontzettend veel kwaad gedaan en
geloofwaardigheid gekost, ten koste van het evangelie, de reddende
boodschap van Christus. Zijn gelaat is verduisterd, zijn lichaam is gewond
door onwaarheid, bewust in stand gehouden om het aanzien, de invloed, de
positie van de kerk te beschermen.

De waarheid staat onder druk.

Niet alleen in de grote politiek van de wereld en het bestuur van de kerk,
maar ook in het persoonlijke leven van mensen. Voor velen was en voor
sommigen is er de biecht: niet om er snel en gemakkelijk af te zijn, nee, daar
kan -ook al is het in het verborgene- datgene gezegd en onder ogen gezien
worden wat waarheid is in uw en mijn leven, - voor God die ons hart kent en
ons onze waarheid over onszelf gunt.

Nu lopen mensen er soms mee rond en missen het begrijpende, vergevende
woord van Christus, die ons verzoent met onszelf, de naasten en met God.

Wij vieren de marteldood van Johannes. Hij is de eerste volgeling van Jezus
die zijn leven heeft verloren om zijn trouw aan Christus.

Martelaar, ‘martyr’, betekent: getuige zijn.

Getuigenis afleggen van de waarheid. Dat is niet alleen iets voor een ijzeren
zuil als Johannes. Dit martelaarschap wordt van ons allen gevraagd. Hopelijk
niet tot bloedens toe. Maar wie trouw is aan de waarheid, maatschappelijk en
kerkelijk, trouw aan de waarheid dat zijn of haar geweten hem leert, heeft het
niet altijd gemakkelijk. Het valt niet mee om volgeling van Christus te zijn in
deze tijd en om lid te zijn van de kerk van Christus. Ik las deze week over een



politieke beweging waarvan €én van de leiders (zelf een ambtsdrager in de
kerk) zei: ‘wij zijn in wezen wel christelijk, maar we praten er liever niet over.
Zouden we dit wel doen dan zouden veel mensen niet op ons stemmen.’

Paulus schrijft ons vandaag: “Onze aanbeveling is:

zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid, een geest van heiligheid en
ongeveinsde liefde, het woord van waarheid, de kracht van God zelf”.

Mogen wij die woorden waar maken in ons leven, trouw aan de waarheid van
Christus, zoals Sint Jan was, in geboorte, in leven en in sterven.

Amen.

pastoor Nico van der Peet



