
 

 

Verkondiging in de Sint Jansbasiliek,  5/6 augustus 2023 
Feest van de Gedaanteverandering van de Heer1 

 
“In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels iemand 
aankomen, die op een mens geleek”.  
Hier is Daniël aan het woord, de profeet in de tijd van ballingschap, van 
overheersing door vreemde machten die met harde hand regeerden, de 
mensen dwongen tot verering van de macht van de staat.  
In zijn visioen ziet Daniël dat de hoogbejaarde (geheime omschrijving van 
God) de macht niet geeft aan de staat, aan het leger, maar aan iemand die 
op een mens geleek. De God van de bijbel gelooft niet in ideologieën, 
partijprogramma’s of militaire macht, maar in mensen.  
De paus zei het deze week tot de maatschappelijke, politieke en kerkelijke 
leiders van Portugal, tijdens de Wereldjongerendagen: u moet niet in wapens, 
maar in jonge mensen investeren. 
 
Wij christenen zien dit visioen van de profeet Daniël vervuld in de Mens 
Jezus.  
Een mens onderweg met zijn leerlingen, met vrienden.  
Vriendschap is een wonder. Een werkelijke vriend kun je alles of toch bijna 
alles van jezelf openbaren. Bij haar of hem is onvoorwaardelijk respect, is er 
discretie, je mag hij hem of haar zijn in al je glorie, geluk en succes en met al 
je kleinmenselijkheid, mislukking, tragiek. Zonder oordeel, maar in het milde 
licht van wederzijds begrip, troost en eerlijkheid. 
 
Zo is Jezus onderweg met vrienden. Hij durft het aan. De meest intieme 
vrienden neemt Hij mee omhoog, naar zijn glorie, de berg van licht. Zij mogen 
een glimp, ja meer dan dat, zien van wie Hij is, wat zijn bestemming is: licht 
van licht, lumen de lumine. Het licht van God komt in Hem aan het licht.  
Hij verandert van gedaante, ‘metamorfose’ staat er in het Griekse origineel. 
Zij zien zijn ware gestalte, niet langer verduisterd door zijn menselijke 
gedaante.  
 
Zij zien Jezus samen met Mozes en Elia, de twee vertegenwoordigers van de 
geloofsgemeenschap van de eeuwen. Jezus zet die bewogen geschiedenis 
voort en vat die samen. Ze spreken met elkaar. Wij christenen geloven dat 
Jezus die geschiedenis vervult, vol maakt.  
 
Petrus wil dit top-moment vasthouden, zoals u en ik dat willen: de glorie van 
je leven, je geluk, je liefde en verliefdheid, - je zou het willen vangen en voor 
altijd koesteren. Een groot deel van ons leven bestaat in weemoed naar die 
dagen, die jaren, of misschien een enkele dag van onbewolkt geluk, uitzicht. 

 
1 Daniël 7, 9-10.13-14; 2 Petrus 1, 16-19; Matteüs 17, 1-9 



 

 

Petrus wil tenten bouwen, zoals ooit de Israëlieten in de woestijn en zoals de 
joden nog steeds doen op het loofhuttenfeest: terugdenken, opnieuw die 
bijzondere, unieke tijd van hun bestaan beleven, dichtbij God die hen bevrijd, 
verlost had.  
 
Zoals toen in de woestijn is er die lichtende wolk, de aanwezigheid van God. 
Een lichtende wolk. Wij zien niet de onbewolkte hemel -God zelf- er is een 
wolk, zoals in onze liturgie de wierookwolk daaraan herinnert. Wij zien niet 
ten volle, maar God is bij ons, wij zijn niet aan ons lot overgelaten. 
 
En er is de stem. Het geloof is uit het horen. God is de stem die een weg 
wijst, die ons wijst op zijn Zoon, de Welbeminde, “in wie Ik mijn behagen heb 
gesteld; luistert naar Hem.” 
Zoals wij doen, ook vandaag weer. “Sta op en wees niet bang.” Dat is de 
stem die wij horen op deze feestdag. Blijf niet zitten in jouw weemoedige 
herinnering, geef je niet gewonnen aan het verleden dat je idealiseert, sta op 
en vervolg jouw reis, jouw leven. 
 
Zoals Jezus het vraagt van zijn leerlingen. Zij dalen weer af, zij  moeten terug 
naar het vlakke land beneden. 
“Spreek met niemand over wat je hebt gezien, voordat de Mensenzoon uit de 
doden is opgestaan.” 
Na de topervaring op de berg vervolgen zij hun reis, onderweg van de berg 
van licht naar de berg van het lijden en de verrijzenis. Zij, de vrienden van het 
begin, en wij, die nu als vrienden van Jezus leven, volgen Hem ook in zijn 
lijden. Hij is iemand die op een mens geleek, man van licht en glorie, man 
van smarten. Laten we Hem trouw bijven en elkaar trouw blijven in glorie en 
smart, om met Hem uit de doden te mogen opstaan. Amen. 
 
pastoor Nico van der Peet 


