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Zomer
Dankbaar zie ik met u terug op het Sint Jansfeest 2023.
Aan de vooravond hebben wij gebeden: “zegen het weer.”
Zo had ik niet eerder gebeden. 
Wat is zegen voor ons in deze droge tijden? 
Zou dat geen regen kunnen zijn? 
Het liep daags daarna gelukkig nog even anders: het weer was heel 
mooi.  Het had zelfs wel een tandje minder gemogen.

Lopen en bidden
Genoeg over het weer. 
Onze processie is geen wandeltocht zoals de mooie 
vierdaagse die een week eerder werd gehouden in onze 
regio. 
Ze is meer dan een wandeling, ze is een gebedstocht. 
Dat maakte al indruk op me vorig jaar, de eerste keer dat 
ik deelnam en nu opnieuw. Onafgebroken was er gebed, 
gezang en bezinning. 
Op de onrustige Hilversumseweg was het zonder schaduw-
gevende bomen wel heel warm. Mijn groepje besloot toen 
even niet te zingen, maar de litanie van de heiligen te bidden 
en een tientje van de rozenkrans. Lopen werd tot bidden.

Kinderen
De deelnemers die het meest onze bewondering verdienen 
zijn de kinderen. Zonder een krimp te geven liepen zij in 
de rij, met zachte hand geleid door enkele moeders. Hulde. 
Zo leren zij mee te gaan in de stroom van generaties die 
als gelovigen hun weg gaan in de wereld.

Eén jaar pastoor
Zondag 25 juni was voor mij persoonlijk ook een bijzondere 
dag: de laatste werkdag van mijn eerste jaar als pastoor in 
Laren.  Een jaar van kennismaking ligt achter me. In de 
Vroegmis van Sint Jan op het kerkhof heb ik onder andere 
de volgende woorden gesproken in mijn preek, woorden 
die ik graag deel met u allen: 
“Een jaar geleden mocht ik iets van verrassing beleven. 
Geheel tegen mijn verwachting in vroeg de bisschop mij een 
nieuw begin te maken in de parochie van Sint Jan-Goede 
Herder, in een fase van mijn leven waarin ik eigenlijk niet 
meteen iets nieuws verwachtte. 
Dankbaar sta ik hier deze vroege morgen, aan het altaar 
waaraan de bisschop mij morgen een jaar geleden heeft 
geïnstalleerd tot pastoor.”
Daags na de processie weer een verrassing: emeritus-pastoor 
Vriend bezocht mij samen met tientallen parochianen die 
aan het werk waren in en om de basiliek, om dit bescheiden 
mijlpaaltje te vieren tijdens een koffie-halfuurtje met gebak.

Gelukkig de zachtmoedigen. 
Het thema, een zaligspreking van Jezus, strijdt 
soms met onze menselijke natuur. De wereld 
is immers vol van strijdbaarheid en zelfs 
oorlogstaal. Er is veel over gezegd, nagedacht, 
gebeden, gediscussieerd en gepreekt.
Tijdens het Openingslof heb ik het thema nog 
eens ingeleid. Een klein citaat voor wie er niet 
bij kon zijn:
“Zachtmoedigheid is geen softheid, niet de 
stoïcijnse gelatenheid van iemand die alles maar 
over zijn kant laat gaan.
De heilige Franciscus van Sales, die leefde in de 
zestiende en begin zeventiende eeuw, heeft er 
mooi over geschreven. Deze bisschop van Genève 
heeft ongeveer heel zijn bisdom verloren. De 

protestantse overheid van die grote Zwitserse stad gaf 
hem geen toestemming zijn gelovigen te bezoeken, zijn 
stad of kathedraal te betreden. Wij zouden het begrepen 
hebben als hij boos was geworden, met de vuist op tafel 
had geslagen.
Hij onderdrukte zijn strijdbaarheid en zijn hartstocht 
niet. Maar hij wist ze te overwinnen. Dat was een stevige 
geestelijke, innerlijke strijd met zichzelf. “Met de degen 
in de vuist”, schreef hij zelf.

Hij schreef dit over zijn gemoedstoestand in die moeilijke 
jaren:
Mensen die slechts zachtmoedig zijn zolang ze 
geen tegenspraak ontmoeten, mensen die zich de 
zachtmoedigheid niet met de degen in de vuist hebben 
veroverd, zijn misschien heel voorbeeldig, mensen om 
je aan te stichten, maar als het uur van de waarheid 
aanbreekt, dan zul je meteen zien hoe opvliegend ze zijn 
en hoe duidelijk het is dat ze niet een wel-gefundeerde, 
maar enkel een ingebeelde zachtmoedigheid bezitten (…) 
Onze hartstochten sluimeren vaak alleen maar; zij zijn 
dan niet actief. 
Als we in zo’n periode geen krachten inzamelen om 
ze te overwinnen - omdat we menen ver boven zulke 
hartstochten verheven te zijn - dan zullen ze ons op een 
kwade dag overheersen”.

Homilie van de bisschop
Ook Mgr. Hendriks heeft erover gesproken tijdens zijn 
homilie die hij zo vriendelijk was te houden in de basiliek 
bij de afsluitende plechtigheid en niet in de hitte op het 
Sint Janskerkhof. 
Een citaat:
„Zachtmoedigheid betekent niet
dat we alles maar in moeten slikken
en het stilzwijgend verdragen,
wél dat we willen opereren
met begrip voor elkaar en gericht op verzoening.
Het is dus soms echt balanceren,
een zoeken naar de juiste weg.

Kijk maar naar ons aller Sint Jan.
Johannes de Doper sprak duidelijke taal.
Hij was bepaald niet bang
om ook eens harde woorden te spreken
en mensen tot inkeer op te roepen,
maar hij was ook nederig,
hij vond zichzelf zelfs niet waardig
om de schoenriem van Jezus vast te maken.
Soms gebruikte hij stevige taal:
“Adderengebroed” noemde hij de mensen
die naar hem kwamen luisteren
toen hij predikte in de woestijn:
”Adderengebroed, breng vruchten voort,
die passen bij bekering” (Lc. 3, 7-8).
Het gaat niet alleen om mooie woorden,
je moet het ook doen, zei hij daarmee.
Zelfs tegenover de koning Herodes
schrok hij er niet voor terug
duidelijke taal te spreken.
Dat kostte hem zijn kop.
Maar ook al was Johannes duidelijk
en kwam hij op voor waarheid en recht,
hij was geen man van geweld,
zijn strijd was een geestelijke,
hij wilde de mensen 
tot betere gedachten en daden brengen.



Marteldood Johannes de Doper
Het Sint Jansfeest ligt nog maar net achter ons -getuige 
ook de vele fraaie foto’s elders in deze Klepel- en toch 
moeten we al de herdenking van de marteldood van 
Johannes de Doper aankondigen. 
In de hoogmis op zondag 27 augustus zullen we, in 
het bijzijn van de broederschap van Sint Jan én de 
muziekverening Sint Jan, de marteldood van onze 
patroon herdenken.
De Latijns gezongen viering vangt aan om 10.00 uur.

Pastoor 
1 jaar in Laren
Op 26 juni was het precies 
één jaar geleden dat pastoor 
Nico van der Peet door de 
bisschop werd geïnstalleerd 
als pastoor van onze parochie. 
Bij dat heuglijke feit werd 
in aanwezigheid van vele 
broedermeesters en andere 
vrijwilligers stilgestaan 
tijdens een koffiemoment 
op maandagmorgen. Voor de 
gelegenheid was bij de bakker 
een speciaal gebakje besteld.
Ook emeritus pastoor Vriend deelde in de feestvreugde. Hij zelf mocht 
deze maand herdenken dat hij 45 jaar geleden tot priester werd gewijd.
Al met al een mooi moment voor de pastoor en voor onze parochie.

Natuurlijk blijven er vele vragen over:
hoe moet je handelen in een moeilijke situatie
of als er iets is dat je raakt?
Daar moeten we steeds weer keuzes in maken
en ik hoop dat het voorbeeld van Johannes en Jezus
ons daarbij kunnen helpen.
Wees zachtmoedig 
en nederig van hart,
leert het evangelie;
dat wil zeggen:
spreek gerust duidelijk,
maar durf ook je fouten te erkennen,
zet niet jezelf op een troon
om vanuit de hoogte te oordelen,
maar spreek en denk met zachtmoedigheid, begripvol
en laat je niet meenemen door woede of trots.
Zalig, gelukkig de zachtmoedigen!
Dat Johannes daarbij een voorspreker mag zijn!”

Dank!
Dankbaar noem ik de broederschap die borg stond voor de organisatie en de 
uitvoering en ik vermeld de de bogencomité’s die ons dorp prachtig hebben 
omgevormd tot decor voor processie en eerbetoon aan het heilig Sacrament en 
aan Sint Jan. De koren, dirigenten en organisten noem ik: wat een prachtige 
zang en muziek in meerdere vieringen. De onvermoeibare dienstbaarheid van 
de kosters en van de misdienaars en de medewerkers van het Sint Janskerkhof 
vermeld ik graag met grote dank. De meestentijds onzichtbare mensen die 

zorgen voor secretariaat, catering en huishouding. Bijzonder dankbaar ben 
ik ook de leiding en de medewerkers van het gastvrije Brinkhuis. 
Dankbaar ben ik voor de goede banden met de directeur en medewerkers 
van R.K. Basischool Binckhorst-Sint Jan, waardoor de leerlingen betrokken 
worden bij de processie en bij ons gelovig en kerkelijk leven. Graag dank ik 
ook de protestantse deelnemers aan de processie, bijzonder ds. J. Zeilstra, 
predikant van Blaricum en voorzitter van de Stuurgroep Oecumene, die 
deelnam aan de H. Mis op het Sint Janskerkhof, de sacramentsprocessie, de 
slotplechtigheid en de nazit.
Dank tenslotte aan onze burgemeester, N. Mol, en aan de wethouders die 
deelnamen aan de processie en aan de medewerkers van de gemeente die 
onze processie mede mogelijk maken.

Maria Tenhemelopneming, dinsdag 15 augustus
Nu is het zomer. Velen gaan genieten van vakantie en ontspanning. Velen 
blijven ook thuis, omdat zij niet kunnen reizen. Laten wij de thuisblijvers 
niet vergeten en een stukje van de vrije tijd met hen doorbrengen.
Op het hoogtepunt van de zomer vieren wij het hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming, het grootste Mariafeest: de bekroning van haar leven 
aan de zijde en in het spoor van haar Zoon. Die hoogfeestdag vieren wij dit 
jaar op de eigenlijke datum: 15 augustus. Wij vieren die dag een plechtige 
eucharistie. Aanvang: 19.30 uur.

Van harte wens ik u een goede, ontspannende zomer toe!

pastoor Nico van der Peet

Maria-Tenhemelopneming
Maria-Tenhemelopneming wordt in de 
Katholieke Kerk jaarlijks gevierd op 15 
augustus. Liturgisch heeft de viering de 
hoogste rang, die van hoogfeest (Latijn: 
solemnitas). Dat betekent onder meer 
dat de viering al op de vooravond begint. 
In het Nederlands taalgebied wordt het 
feest in de volksmond ook wel Maria-
Hemelvaart genoemd. Herdacht wordt 
dat Maria, de moeder van Jezus, aan 
het einde van haar aardse leven door 
God in de hemel werd opgenomen. 
Spreken van een hemelvaart is dus 
minder correct, omdat Maria niet 
op eigen kracht ‘opsteeg’, maar door 
God aan de aardse werkelijkheid werd 
onttrokken. Dit geloofsgegeven is voor 

de Rooms-Katholieke Kerk zo belangrijk dat Maria-Tenhemelopneming net 
als Kerstmis een liturgisch hoogfeest is. Anders dan andere jaren zal het 
hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming niet op de zondag voorafgaand 
of aansluitend aan 15 augustus worden gevierd, maar op de feitelijk dag 
zelf. Op dinsdag 15 augustus vieren we dit hoogfeest met een Gregoriaans 
gezongen viering om 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd.

Ziekenzondag of misschien wel  
aandachtszondag?
Op 10 september is het de 
nationale ziekenzondag. Een 
dag om wat extra aandacht 
te geven aan diegenen die 
ziek zijn. Als men denkt aan 
ziek zijn, denkt men vaak 
aan lichamelijke ziektes en 
beperkingen.
Maar je kunt natuurlijk ook 
psychische problemen hebben of ziek zijn door de zorgen wanneer het 
financieel tegenzit of door eenzaamheid of ….noem maar op. Daarnaast 
staat om elke zieke vaak ook een kring van mensen die mantelzorg geven 
op welke wijze dan ook.
Vaak gaan zij ongezien door om te zorgen dat de zieke naaste zo goed 
mogelijk geholpen wordt. Ook deze mantelzorgers verdienen wat extra 
aandacht. Kortom ziekenzondag is een zondag om de naaste wat extra 
aandacht te geven.
In de parochies van Blaricum en Huizen is het al enkele jaren een traditie 
om “ aandachtsbloemen” uit te delen. Dit jaar doet ook de parochie van 
Laren mee.
Namens de IPCI worden er zondag 10 september na de Mis bloemen 
uitgedeeld, die u vervolgens kunt geven aan iemand in uw omgeving die 
wel een kleine blijk van troost of waardering kan gebruiken.

IPCI Blaricum Huizen Laren.

Kerkdienst gemist

 
U bent inmiddels al op de hoogte van het feit dat de wekelijkse hoogmis op 
zondagmorgen live via internet te volgen is. Maar wist u ook dat u al deze 
vieringen op een later moment nog eens kunt terugkijken. Bijvoorbeeld 
omdat u de hoogmis niet live heeft kunnen volgen of wanneer u de preek 
of de gezangen erg hebt gewaardeerd.
Alle vieringen in onze basiliek rond het hoogfeest van Sint Jan zijn ook nu 
nog terug te kijken. Een aanrader om daar nog eens voor te gaan zitten.
 
U kunt de livestream vinden op: www.kerkdienstgemist.nl. Op de 
openingspagina kiest u voor de provincie Noord-Holland en vervolgens voor 
Laren. Bij Laren krijgt u (vooralsnog) alleen de Sint Jansbasiliek als kerk met 
livestream te zien. Klik hierop en kies voor de viering die u wenst te zien.
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Zaterdag 15 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 16 juli 15e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang
      
Zaterdag 22 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 23 juli 16e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang
      
Zaterdag 29 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 30 juli 17e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang

Zaterdag 05 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 06 aug. 18e zondag d.h. jaar 10.00 uur Eucharistie met samenzang
  Gedaanteverandering 
  van de Heer   

Zaterdag 12 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 13 aug. 19e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig Latijn 
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Dinsdag 15 aug. Maria Tenhemelopneming 19.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Zaterdag 19 aug.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 20 aug. 20e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 

Zaterdag 26 aug.  17.00 uur Eucharistie 
Zondag 27 aug. Marteldood 
  Johannes de Doper 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 02 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 03 sept. 22e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
   12.00 uur Gezinsviering

Dinsdag 05 sept.  20.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 09 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 10 sept. 23e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig Latijn 
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
  
Zaterdag 16 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 17 sept. 24e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 23 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 24 sept. 25e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
  
Zaterdag 30 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 01 okt. 26e zondag d.h. jaar 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 
   12.00 uur Gezinsviering
   17.00 uur Evensong

Vieringen van zaterdag 15 juli tot en met zondag 1 oktober

Vieringen op werkdagen
Op de hieronder vermelde werkdagen zijn er 
Eucharistievieringen in de basiliek:

Dinsdag 9.00 uur Eucharistie
Woensdag 18.30 uur Aanbidding met aansluitend   
 Eucharistie
Vrijdag 9.00 uur Eucharistie

Collecten
Mei €   2.505,--
Collecte Hemelvaart €      340,--
Via QR code  €      238,--
Juni €   2.175,--
Collecte St. Jan €   1.350,--
Collecte St. Jan €   2.735,-- t.b.v. St. Friersdale
Via QR code  €      327,--

Familieberichten
Gedoopt
  3 juni Christopher Warda

Gehuwd
17 juni Lars Stuiver en Sophie van de Pas

Overleden
12 mei Johan Lommel
20 mei Martinus Vos
22 mei Antonie Schaapherder
25 mei Lambertha Remken-de Vos
28 mei Thea Bouwman-Roest
  3 juni Antoinetty van den Brink-Witte 
21 juni Els van der Wardt-Wijntjes
25 juni Trijntje Duurland-Koelmans

Kinderkerk op vakantie
Nu de vakantieperiode is aange-
broken, gaat ook de kinderkerk 
vakantie vieren. Op zondag  
3 september starten we weer 
uitgerust en vol goede moed aan 
een nieuw seizoen met een ge-
zinsviering om 12.00 uur. 
  
De werkgroep gezinsvieringen 
wenst iedereen een fijne vakan-
tietijd. Graag tot ziens op  zondag 3 september. Hieron-
der een mooi gedicht voor een stil momentje.

Rust voor God

Gaat God ooit met vakantie?
Gaat hij ooit een uurtje slapen?
Neemt hij weleens afstand
van al wat-ie heeft geschapen?
Maakt hij weleens een ommetje
in korte broek met gympen?
Ik denk van niet, dan zou subiet
de hele kosmos krimpen.
Wie hield de boel dan soort bij soort,
moleculen en atomen?
Bleef Oost wel oost, en Noord wel noord?
Hoe zou het water stromen?
Als God een dag uit varen ging.
dan werd het hier een zootje.
Dan raakte alles van de wijs
en legden wij het loodje.

Gelukkig blijft God zorgen,
alle nachten, alle dagen.
dat doet hij diep verborgen.
Iemand moet de wereld dragen.
Maar als wij lief zijn voor elkaar,
de ruzies zijn gesust,
als ’t even vrede is op aard
heeft God toch even rust.

Biechtgelegenheid
Elke zaterdag is er tussen 16.00 en 16.50 uur 
biechtgelegenheid in de kerk.


