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Witte Donderdag en de Voedselbank
Witte Donderdag
Op Witte donderdag deelde Jezus het Pesachmaal met 
zijn apostelen. Hij wist dat dit zijn laatste avondmaal 
zou zijn. De volgende dag, Goede Vrijdag, wordt Jezus 
gekruisigd. Weten dat het je laatste avondmaal is, is 
vreselijk en dat komt gelukkig niet veel voor. Maar 
niet weten of je vanavond iets te eten hebt of hoe 
je je kinderen morgenvroeg ontbijt kunt geven en 
lunch mee naar school. Dat komt helaas veel meer 
voor dan we denken. We noemen het verborgen 
armoede. Vóór het laatste avondmaal waste Jezus de 
voeten van zijn apostelen. Hij brak het brood, deelde 
het uit en sprak de volgende boodschap: “Neem en 
eet, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven 
wordt.” Deze boodschap horen we tijdens iedere 
mis. De Voedselbank ‘t Gooi deelt brood en andere 
boodschappen uit aan mensen die het momenteel 
zelf niet kunnen kopen.

De Voedselbank
In Nederland leven bijna 1 miljoen mensen onder de 
armoedegrens. De 172 voedselbanken in Nederland 
helpen wekelijks 120.000 mensen met voedselhulp 
en andere boodschappen. Het aantal families dat 
hulp zoekt in onze regio stijgt. Daarom hebben we 
besloten om op Witte Donderdag samen met onze 
drie parochies een inzameling voor de Voedselbank  

‘t Gooi te organiseren. De voedselbanken ontvangen 
via de supermarkten steeds vaker verse groenten, fruit 
en diepgevroren vlees en gaan zo voedselverspilling 
tegen. Dat is fijn. Maar dat betekent ook dat de 
Voedselbanken weinig lang houdbare artikelen 
krijgen om de pakketten aan te vullen. Het zijn 
basisproducten die ze op voorraad kunnen houden en 
die voor hun klanten ook handig zijn om in huis te 
hebben. We hebben contact gehad met Voedselbank 
‘t Gooi en hebben een boodschappenlijst ontvangen: 
pasta, beleg (liever geen pindakaas), olie, thee, vis in 
blik, wasmiddel, handzeep en tandpasta. Wij willen 
u als parochiaan vragen om deze actie te delen met 
je buren, (klein)kinderen, vrienden, collega’s, je 
kaartclub of bv op school en ga zo maar door. Als 
iedereen één of meerdere producten kan afleveren 
dan kunnen we samen ervoor zorgen dat heel veel 
ouderen, jongeren en gezinnen in nood iets krijgen 
wat voor hen momenteel heel speciaal en schaars is.

Afleveren kan in de Vituskerk in Blaricum, de 
Thomas kerk in Huizen en de Sint Jansbasiliek in 
Laren voor of na de vieringen op Witte 
Donderdag (6 april), Goede Vrijdag  
(7 april) en Pasen (9 april). 
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Pasen 2023
Jaren gelden maakte ik een reis door Umbrië en Toscane, 
prachtige gebieden in Italië. Een collega had mij tevoren 
geadviseerd op zoek te gaan naar kunstwerken van Piero 
della Francesca, een van de grote renaissance-schilders van 
Europa. In opdracht van het stadsbestuur van Sansepolcro 
(= Heilig Graf) had hij ca. 1463 een fresco geschilderd in het 
gemeentehuis (nu Museo Civico) van dit prachtige stadje, de 
geboorteplaats van de schilder. Men moet trots zijn geweest 
op deze getalenteerde zoon van de stad. Hij beeldde de uit 
de dood opgewekte Jezus met het overwinningsvaandel 
af, op het moment dat Hij uit het graf opstaat. De stoere 
soldaten, die de wacht moesten houden bij het graf, zijn 
bevangen door slaap. Deze militairen ontgaat volledig 
het ingrijpen van God in de gewelddadige wereld, waarin 
Jezus drie dagen eerder door de lans van een soldaat was 
doorstoken. Niets kan de verrezen Christus tegenhouden, 
ook niet de zwaarbewapende militairen van deze wereld.

Pasen is een feest van hoop. De dood is in beginsel al 
overwonnen door Jezus. Maar in onze wereld zijn nog niet 
alle soldaten teruggekeerd naar hun angstige gezinnen 
en ouders. Ontelbare jongemannen zijn naar het front 
gestuurd en velen keren niet terug. Maar wij hebben hoop 
gekregen. Tenslotte zal Christus de ware overwinnaar zijn. 
De soldaten slapen, maar Maria Magdalena en andere 
vrouwen staan op uit hun verdriet van Goede Vrijdag en 
zullen op de derde dag naar het graf gaan en de verrezen 
Jezus zien.

Wij naderen de dagen van het lijden, sterven en verrijzen 
van Jezus. 
De grote drie dagen van Pasen, het ‘Triduum Sacrum’, zijn 
de belangrijkste dagen van ons geloof en van de liturgie. 
Mag ik u vragen voor de vieringen op deze dagen tijd te 
maken in uw drukke agenda’s, van Witte Donderdagavond 
tot Paaszondag? Laten we samen met Jezus de weg gaan 
van het menselijk lijden, sterven en zijn weg van opstaan 
uit en tegen de dood.

In het hart en als hoogtepunt staat de Paaswake (zaterdag 
8 april, 21.00 uur) geprogrammeerd. Op het kerkplein 
brandt het nieuwe vuur. De basiliek is in duisternis gehuld 
wanneer wij binnenkomen. De donkere kerk verbeeldt het 

graf van Jezus. Daarin komen wij samen. Zal de dood in deze 
wereld en in ons aards bestaan het laatste woord hebben? 
Loopt alles uiteindelijk uit op het niets? Vele machtigen 
gedragen zich ook nu als nihilisten. En ieder van ons 
moet oppassen op zichzelf, dat wij niet afglijden in doffe 
berusting of cynisme bij zoveel duisternis in onze wereld. 
In onze duisternis zal tot driemaal toe de kreet klinken 
van de diaken: ‘Licht van Christus’. Uit de grond van ons 
hart zullen wij antwoorden: ’Heer wij danken U’.
Wij luisteren naar de grote bijbelse verhalen over de goede 
schepping, de uittocht uit onvrijheid, de doortocht door 
het water en de dood.
Een moeder en een dochtertje zullen die avond het doopsel 
ontvangen en wij allen hernieuwen onze doop. 

Van harte wens ik U een gezegende Goede Week  
en een zalig Paasfeest.

pastoor Nico van der Peet

Piero della Francesca (ca 1422 - 1492), verrijzenis



Kinderkerk
Woensdag 29 maart is er een speciale 
middag gepland om palmpasenstokken 
te maken. Van 14.00 uur tot 15.00 uur 
kunnen alle kinderen naar de Goede 
Herderzaal komen om palmpasenstokken 
te maken. Wij hebben alles in huis om 
de stokken te versieren.
De palmpasenstokken blijven dan in de 
Goede Herderzaal.
Die vrijdag zullen wij zorgen voor 
broodhaantjes, die dan op de stokken 
komen.

Op Palmzondag 2 april mogen de kinderen met hun palmpasenstok naar 
de kerk komen of de gemaakte palmpasenstok ophalen uit de Goede 
Herderzaal. De kinderen mogen meelopen in de processie tijdens de viering 
van 10.00 uur. Die zondag zal er ook een kinderwoorddienst zijn.

Na de viering mogen de kinderen hun palmpasenstokken mee naar huis 
nemen om ze in de buurt weg te geven aan eenzame zieken of ouderen. 

Op Eerste Paasdag, zondag 9 april, is er in de viering van 10.00 uur een 
kinderwoorddienst en na de viering paaseieren zoeken in de tuin van de 
pastoor. 

De eerstvolgende gezinsviering is op zondag 16 april om 12.00 uur. Dit is 
de Eerste Communieviering met als thema: “met Jezus in een schip”. Alle 
parochianen zijn van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen.

Op zondag 14 mei is er een gezinsviering om 12.00 uur. Het is die dag 
Moederdag, dus in de ochtend tijd genoeg om alle moeders te verwennen.

Op zondag 4 juni is er een gezinsviering, ook om 12.00 uur.

Dit jaar is de Sint Jansprocessie op zondag 25 juni. Meer informatie daarover 
in de volgende Klepel.

Namens de Kinderkerk,
Mieneke Bakker

Openstelling 

basiliek zomer 2023

gastheren/vrouwen 

gezocht

Ook dit jaar willen we onze 
mooie basiliek gedurende de 
zomerperiode op zaterdagen 
van 1 juli t/m 9 september weer 
openstellen voor bezichtiging 
en gebed.
Om dit mogelijk te maken zijn 
wij op zoek naar nieuwe 
gastvrouwen en gastheren om 
ons team te versterken.
Er wordt in twee shiften kerk-
wacht gehouden, namelijk van 
12.00 uur tot 14.00 uur en van 
14.00 uur tot 16.00 uur. Als we 
voldoende kerkwachters hebben 
hoeft ieder van hen maximaal 
twee keer een shift aanwezig te 
zijn in de basiliek.

Voor informatie en/of 
 aan melding kunt u contact 
opnemen met Frans Bierlaagh:
E-mail: fta.bierlaagh@hetnet.nl,
tel.: 06-460 81112.

Uw aanmelding wordt van harte 
op prijs gesteld.

Paasconcert Sint Jansschola
Op Tweede Paasdag, maandag 10 april 2023, zal de Sint Jansschola weer 
haar jaarlijkse Paasconcert geven in de Larense Sint Jansbasiliek, Brink 31. 

Traditiegetrouw zal er muziek uitgevoerd worden uit diverse stijlperiodes, 
onder andere van componisten als Schütz, Monteverdi, Reger, Puccini, 
Mendelssohn, Fauré en Franck. Het belooft een concert te worden met 
enerzijds ingetogen – en anderzijds sprankelende muziek.

Het koor bestaat uit ca. dertig zangers en zal op het orgel begeleid worden 
door Wybe Kooijmans. Het geheel staat sinds dit jaar onder leiding van 
Bas Groenewoud. 

Wij hopen u te mogen begroeten bij dit concert dat om 15.30 uur begint. 
De deuren van de Sint Jansbasiliek gaan om 15.00 uur open. De toegang 
is gratis; na afloop zal er een deurcollecte worden gehouden ter bestrijding 
van de gemaakte kosten.

Johannes Passion op Palmzondag 2 april in Sint Jansbasiliek 
 
Uitzonderlijk en op veler verzoek brengt de Stichting Laren Klassiek dit jaar in de Sint Jansbasiliek op Palmzondag 
2 april om 15.00 uur de Johannes Passion van Johan Sebastian Bach. 

Het concert wordt uitgevoerd door de vermaarde barokdirigent Ton Koopman samen met het Amsterdam Baroque 
Orchestra & Choir en een topcast aan internationale solisten: Hana Blazikova sopraan, Franziska Gottwald alt, 
Tilman Lichdi tenor en Daniël Schmutzhard bariton. 

De ‘populariteit’ van de Johannes Passion heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Dit heeft te maken 
met het feit dat de Johannes Passion, in vergelijking met de Matthäus Passion, meer het karakter heeft van een 
opera, inclusief een duidelijke verhaallijn met theatrale trekjes.  De ‘objectieve’ tekst – gebaseerd op het kortere 
evangelie van Johannes - is zeer belangrijk. 

Het meesterwerk kent vele muzikale hoogtepunten zoals het prachtige openingskoor ‘Herr, unser Herrscher’, de 
aria vol zeggingskracht ‘Von der Stricken’ , de verloochening/lafheid door en van Petrus ‘Ach mein Sinn, wo willst 
du endlich hin’, het zeer dramatische verhoor van Jezus met schitterende koormuziek, de aria ‘Es ist vollbracht’, 
de graflegging met het indrukwekkende en wonderschone ‘Ruht wohl’ en de slotkoraal ‘Ach Herr, lass dein lieb’ 
Engelein’. 

KAARTEN VOOR DE UITVOERING 
KOSTEN: 

€ 67,50  eerste rang

€ 57,50  tweede rang

Het is vrije zit en u wordt een luxe 
programmaboekje aangeboden. 

U kunt de tickets bestellen via 
www.larenklassiek.nl of 
via de Nationale Theater Kassa 
0900-9203



40-dagenaktie: Door Zonkracht schoon Water
Al meer dan 45 jaar voert de interkerkelijke 40-dagen-aktie Laren-Blaricum-Eemnes tijdens de 40-dagentijd 
actie binnen de BEL-gemeenten en zijn er met uw steun vele mooie projecten in ontwikkelingslanden 
gerealiseerd. Dit jaar hebben wij een aantal projecten op het gebied van duurzaam schoon water en 
lokale landbouwverbetering.

Een waterpomp op zonne-energie voor de Tanji Life Nursery School in Gambia
In 2015 hebben wij actie gevoerd voor een nieuw schoolgebouwtje voor de Tanji Life Nursery School in 
Gambia. Gambia behoort tot de armste landen ter wereld. De openbare scholen liggen ver weg, in de 
grote plaatsen, en openbaar vervoer is er niet of nauwelijks en bovendien voor veel gezinnen onbetaalbaar. 
Slechts 55% van de bevolking geniet of heeft enige vorm van onderwijs genoten.
Om deze kansarme situatie te doorbreken, heeft dhr. Bakary Kanyi in 2008 een basisschooltje opgezet 
in een compound in Tanji, een vissersplaatsje aan de kust van Gambia. Bij de start in 2008 telde het 
schooltje 16 leerlingen, maar inmiddels was dit aantal al uitgegroeid tot 86 leerlingen en 5 leerkrachten. 
Het oorspronkelijke schoolgebouwtje was echter door termieten aangetast en dreigde ernstig in verval 
te geraken. Met uw steun is het schoolgebouwtje in 2016 opnieuw opgebouwd. Dit keer van deugdelijk 
materiaal, zodat het nu bestand is tegen vraatzuchtige termieten.
Het streven was dat de school binnen enkele jaren toegang zou bieden aan 150 leerlingen, maar dit 
aantal is nu uitgegroeid tot maar liefst 400 leerlingen. 

Een lid van onze werkgroep was het afgelopen jaar in Gambia en heeft toen ook deze school bezocht, waar haar een hartverwarmend onthaal wachtte. 
Zij werd rondgeleid door een trotse directeur Bakary Kanyi, maar toen kwam ook ter sprake, dat er nog een grote wens was. De school beschikt namelijk 
niet over een eigen watervoorziening. Schoon (drink)water moet men nu bij een verderop gelegen moskee halen. Geen gemakkelijke situatie dus.

Graag willen wij nu met uw steun ervoor zorgen, dat de school een eigen door zonne-energie aangedreven waterpomp krijgt.

Wij willen u daarnaast graag ook nog attent maken op eerdere projecten van onze 40-dagenaktie, die 
onze blijvende aandacht nodig hebben. Meer informatie hierover en over het project in Gambia kunt 
u vinden op onze website: www.40-dagenaktie.nl

Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 
(bij deze Klepel treft u -voor de laatste keer- nog een acceptgirokaart aan)

Dinerclub
Voor alleenstaanden (65+) 

uit onze parochie is er 
maandelijks de gelegenheid 
aan te schuiven bij een diner 

in de Goede Herderzaal.
De eerstvolgende data zijn: 
zondag 23 april en zondag  

21 mei aanstaande.  
Aanvang 17.00 uur.

Deelnemers hebben het 
altijd reuze naar hun zin en 
waarderen dit maandelijkse 
diner bijzonder. Een van de 
gasten maakte een gedicht 

waaruit die waardering 
spreekt:

Samenzijn

We schuiven met z’n allen aan.
Vormen een kring

ieder een kraal aan de ketting

Delen “hartvoedsel”
met liefde bereid.

uitgenodigd

Het samenzijn.
genieten van aardse smaken.

ontmoeting!

“Harten” gerechten
verbinding

“heerlijk” samenzijn

Wilt u een keer zo’n gezellig 
diner meemaken, dan kunt 

u zich aanmelden bij het 
parochiesecretariaat,  

T 035-5382071 (ma.t/m do. van 
9.00 - 13.00 uur), of bij Agnes 

v.d. Brink T 06-54915667.

U bent van harte welkom!
Het team van de dinerclub

Bedevaart naar Banneux

In 1933 verscheen Maria enkele malen aan een jong 
meisje in het Belgische Banneux. Maria noemde zich 
hier de ‘Moeder van de Verlosser’ en ‘Maagd der armen’. 
Vanaf die tijd bezoeken velen Banneux en is het 
uitgegroeid tot een kleine bedevaartplaats, waar 
gelovigen, zieken en gezonden, kracht ervaren. Vanuit 
bisdom Haarlem - Amsterdam wordt ook een bedevaart 
georganiseerd. Deze bedevaart is ontstaan als een 
ziekentriduüm. Een van de bussen is ingericht zodat 
er rolstoelgebruikers mee kunnen. De Hospitaliteit, 
waar we tijdens de bedevaart verblijven, heeft een 
eenvoudige verpleeg afdeling. Elke dag zijn er 
gezamenlijke maaltijden, gebeds momenten en de  
H. Mis. Daarnaast is er voldoende tijd voor ontspanning 
en het bezoek aan een van de winkels. 

Op zondagochtend sluiten we ons aan bij de 
internationale hoogmis, meestal met een van de 
Nederlandse bisschoppen als hoofdcelebrant.

Op dinsdagmorgen vertrekken de bussen weer terug 
naar Nederland.

De data voor 2023 zijn: van 12 tot en met 16 mei en 
van 25 tot en met 29 augustus.
Kosten voor de bedevaart: € 295,-.

Voor meer informatie en aanmelding: 
mevrouw Ellen van der Laan
e-mail: banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl
tel. 06-30918593

Hoogmis met 
Klein Byzantijns koor
Op zondag 14 mei zal de hoogmis van 10.00 uur 
muzikaal worden begeleid door het Klein Byzantijns 
koor uit Utrecht. Dit koor is inmiddels al vaker in onze 
basiliek geweest ter ondersteuning van de liturgie. 
Het koor zingt vooral liturgische muziek uit de Oosters 
orthodoxe kerken. Volgens deze Byzantijnse traditie 
wordt uitsluitend a-capella gezongen omdat, zo wordt 
verondersteld, alleen de menselijke stem in staat is 
om God te prijzen . 
De muziek is meestal vierstemmig en soms zes- tot 
achtstemmig.
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De Goede week
Zaterdag 01 april  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 02 april Palmzondag 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Dinsdag 04 april   Geen vesper

Donderdag 06 april Witte Donderdag 19.30 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij en 
    de Broederschap van Sint Jan
   21.00-22.30 uur  Avond van het Lijden; stille wake

Vrijdag 07 april  Goede Vrijdag 15.00 uur Het bidden van de Kruisweg
   19.30 uur Passieverhaal en Kruisverering 
    m.m.v. het St. Janskoor

Zaterdag 08 april Paaszaterdag 21.00 uur Paaswake m.m.v. de Cantorij
Zondag 09 april Verrijzenis vd Heer 10.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   14.00 uur Engelstalige viering

Maandag 10 april 2e Paasdag 10.00 uur Eucharistie

Zaterdag 15 april   17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 16 april 2e zondag van Pasen 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij
  Beloken Pasen 12.00 uur Eerst Heilige Communieviering

Zaterdag 22 april  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 23 april 3e zondag van Pasen 10.00 uur  Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Zaterdag 29 april  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 30 april 4e zondag van Pasen 10.00 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Dinsdag 02 mei  20.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 06 mei  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 07 mei  5e zondag van Pasen 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
  Zondag vd Goede Herder

Zaterdag 13 mei  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 14 mei 6e zondag van Pasen 10.00 uur Hoogmis m.m.v. Het Klein Byzantijns Koor
  Zondag Oosterse kerken   en de Broederschap van Sint Jan
   12.00 uur Gezinsviering
   14.00 uur Engelstalige viering

Donderdag 18 mei Hemelvaart van de Heer 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Zaterdag 20 mei  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 21 mei 7e zondag van Pasen 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 27 mei  17.00 uur Eucharistie met samenzang

Zondag 28 mei Hoogfeest van Pinksteren 10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
   14.00 uur Engelstalige viering

Maandag 29 mei 2e Pinksterdag 10.00 uur Eucharistie

Zaterdag 03 juni  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 04 juni Heilige Drie-eenheid 10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
   12.00 uur Gezinsviering

Familieberichten
Gedoopt
25 feb. Liam George Najeeb von Meyenfeldt

Overleden
  8 jan. Johanna Smits
12 jan. Johannes Jongerden
19 jan. Ronald Smit
31 jan. Pastoor Thom Klawer
  3 feb. Marianne Frank-Rutten
  7 feb. Anna Dechering-van der Horst
14 feb. Joanna Vagevuur-Hagen
15 feb. Paul de Graaf
18 feb. Agatha Putter-Konijn
20 feb. Yvonne Peek-van Schagen
28 feb. Willemien Jonker
  4 mrt. Henk Rigter
  6 mrt. Michael Bolger
  6 mrt. Ria Slewe-Rolf von den Baumen
11 mrt. Gerard Wiegers
18 mrt. Johan Weiss

Collecten
Januari  € 2.360,--
Via QR code  €    381,--
Collecten per bank €      50,- (feb.)
Februari  € 2.460,--
Via QR code  €    260,50
Collecte aardbeving € 1.210,--

Vieringenoverzicht

Engelstalige vieringen
Zondag 9  april 14.00 uur
Zondag 14 mei 14.00 uur

Voor informatie kunt u terecht bij het parochiesecretariaat 
(035-5382071)

Biechtgelegenheid
Elke zaterdag is er tussen 16.00 en 16.50 uur  
biechtgelegenheid in de kerk.

Vieringen op werkdagen
Op de hieronder vermelde werkdagen zijn er 
Eucharistievieringen in de Goede Herderzaal van onze 
basiliek. Na Pasen, dus met ingang van dinsdag 11 april, 
zullen de vieringen weer in de basiliek plaatsvinden.
Op woensdagavond 5 april is er geen aanbidding /
eucharistie. De pastoor neemt dan deel aan de 
Chrismamis in de kathedraal van Haarlem.

Dinsdag 9.00 uur Eucharistie
Woensdag 18.30 uur  Aanbidding met aansluitend 

Eucharistie
Vrijdag 9.00 uur Eucharistie


