
 

 

Verkondiging in de Hoogmis van Sint Jan 2023 
 
Wat zal er worden van dit kind? 
 
Dit kind, Johannes moest hij worden genoemd (dat betekent: God is 
genadig), is geboren - u weet het - uit een moeder, Elisabeth, die afstamde 
van Aäron, een priesterlijke familie dus, en uit Zacharias, zelf een priester die 
in de tempel van Jeruzalem dienstdeed.  
We lezen eerder: zij waren onberispelijke mensen, zij leefden nauwgezet 
volgens de regels en wetten van de godsdienst, rechtvaardigen, die deden 
wat gedaan moest worden aan recht en gerechtigheid. 
Een onberispelijk bestaan. 
 
Maar er was een gemis. Een diepgevoeld verlangen werd niet vervuld; zij 
bleven tot hun verdriet kinderloos. 
Een oud echtpaar zonder de toekomst die zij zo graag hadden gewild.  
Zo kan uw en mijn leven zijn. Alles is goed, je voelt je gezegend, maar je 
draagt een gemis mee, iets blijft onvervuld. 
 
Elisabeth en Zacharias, voluit gelovige, priesterlijke mensen. Zij zijn beeld 
van de geloofsgemeenschap.  
Hoe trouw zij ook is aan het geloof, zal zij toekomst hebben? 
 
Wat zal er worden van dit kind? 
Geheel onvoorzien, niet meer voor mogelijk gehouden, worden zij ouders van 
dit kind. Wat menselijkerwijze gesproken ondenkbaar is geschiedt toch. 
 
Donderdag liepen hier de kinderen van Laren door de basiliek, met vaandels 
en het mooie zilverwerk, oefenen voor de processie. Jonge, opgewonden, 
blije kinderen in onze hoge, oude basiliek. 
 
Ook de kerk is oud, 2000 jaar en deze basiliek bijna honderd. Vele eeuwen 
oud is de liefde van de Laarders voor Sint Jan, voor de processie. Zij heeft 
hoogtepunten gekend en jaren waarin men dacht: het gaat voorbij en 
gedurende enkele eeuwen, in schuilkerken-tijd: ze komt nooit meer terug.  
Soms leek en lijkt de kerk op een oude onvruchtbare moeder. 
 
Wat zal er worden van deze moeder en van haar niet meer verwachte kind. 
Alle hoop leek al verloren. 
 
De bijbel en de geschiedenis leren ons, dat het niet aan ons is het einde of 
een nieuw begin te voorspellen. 
 
Sint Jan, Johannes. Zijn naam betekent: God is genadig.  



 

 

Laten wij, parochianen en alle inwoners van Laren (gisteravond zei de 
burgemeester tegen mij dat op Sint Jan alle inwoners van Laren even 
katholieke zijn) ons op deze feestdag aan die genade, die onverdiende, 
onverwachte gave van God toevertrouwen. 
Laten wij in navolging van onze kinderen deze feestdag vieren, onze 
processie door de tijd voortzetten en met het kind groeien in geloof, in hoop 
en in liefde, opdat de Geest ons meer en meer beheerst. Amen.  
 
pastoor Nico van der Peet 
 


