
 

 

Verkondiging in de Sint Jansbasiliek, 17/18 juni 2023 
Elfde zondag door het jaar1 

 
 

 
 
 
God is klein begonnen.  
Een klein volk dat zwaar werd onderdrukt leidde Hij naar de vrijheid.  
Nu puffen ze uit bij de berg Sinaï, ontkomen aan de slavernij en 
ontmenselijking.  
‘Denk daar eens aan terug’, krijgt Mozes hoog op de berg te horen. Wat een 
opluchting. ‘Ik heb jullie gedragen.’ Nu ben je wel even in de leegte van de 
woestijn, nou ja veertig jaren zou het worden. Maar je bent vrij, ontkomen. 
Een klein volkje. 
 
Ook Jezus is klein begonnen. Sommige mensen zeggen: ik ben solidair met 
alle mensen die lijden. Dat is heel mooi en klinkt fraai. Maar God is 
bescheidener. Hij vraagt van ons: ‘bemin je naaste als jezelf.’ Je naaste, hij of 
zij is jouw opdracht. Wie de hele mensheid wil redden, redt niemand. De 
kustwachten aan de Middellandse Zee kunnen niet het hele 
migratievraagstuk oplossen, niet alle mensenhandelaren in de kraag vatten, 
maar wel die ene gammele boot te hulp schieten, die hier en nu afgeladen is 
met mensen die hopen ondanks alles. 
 
Jezus is klein begonnen: twaalf mannen waren zijn eerste leerlingen. Niet alle 
twaalf stammen van Israël kon Hij meteen bereiken, maar wel uit elke stam 
één. Vandaag krijgen zij een opdracht en horen zij hun naam uit de mond van 
de Heer. U hoort ze alle twaalf. Wat is hun opdracht, hoe luidt de 
taakomschrijving in het vacaturebericht? “Onreine geesten uitdrijven en alle 
ziekten en kwalen genezen.” Daartoe, lezen wij, ontvangen zij ‘macht’. Maar 
het woord dat daar staat kun je nog beter vertalen met het betekenisvolle 
woord ‘gezag’. De Twaalf ontvangen de gave van het woord waardoor zij de 
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schreeuwers, de niet koosjere verleiders tot rede, tot zwijgen kunnen 
brengen.  
 
Deze week kwam een PABO-student mij ondervragen. Voor het vak 
geestelijke stromingen moest hij een religieuze voorganger interviewen. 
Aardige jonge vent uit Laren. Hij zocht niet lang: gewoon de pastoor om de 
hoek. Hij ondervroeg mij, de opnamefunctie van de smartphone 
ingeschakeld. We hadden het over geloof, mijn geloof, hoe ik dat overbracht, 
hoe ik mensen overtuigde. Ik zei hem dat ik dat nooit probeer, te overtuigen, 
zieltjes te winnen. ‘Wat doet u dan?’ Ik zei hem: proberen te zijn zoals jij als 
meester mag worden. Volgens mij gaat het niet alleen om rekensommen en 
spellen, maar ook om een betrouwbare, gezagvolle leraar en opvoeder te 
zijn. Zoals je op vaderdag ook alle vaders toewenst en toebidt.  
 
Daarna vertelde de 21-jarige student enthousiast over didactiek, zeg maar de 
sommen en de speloefeningen en over pedagogie, letterlijk de begeleiding 
van het kind, niet alleen van zijn of haar hersens en kennis, maar van de hele 
persoon. Spreken met gezag. Wie ooit zo’n meester of juf heeft gehad, 
vergeet hem of haar nooit meer. Mensen met gezag, een betrouwbaar, waar 
woord blijven je bij en vormen je geest en je hart.  
Ja, zo’n meester wilde hij graag worden. 
 
De twaalf apostelen worden leerlingen genoemd.  
Een christen, een vader, een leraar, blijft altijd leerling. O wee, als hij denkt 
alles te weten en te kunnen, bóven zijn leerlingen te moeten staan. Dan wordt 
het machtsuitoefening. 
Jezus spreekt over gezag. Die schenkt Hij aan die eerste twaalf leerlingen. 
Opdat zij de mensen weerbaar kunnen maken tegen alle onreinheid die er 
ook is in deze wereld en voortdurend op de loer ligt, ook in mijn eigen hart. 
 
De leerling, de gelovige, de kerk kan niet alles. We hoorden het: zij hoefden 
niet meteen naar de heidenen, dat betekent in het Evangelie: de volken 
buiten Israël, de Samaritanen en andere volken. De Kerk van Jezus is klein 
begonnen. 
 
Dat mogen ook wij. Als we dat maar doen, als we maar niet alleen naar 
onszelf kijken. ‘Zullen wij, kerkleden, het wel uithouden, zullen wij het wel 
redden?’  
Het is heel wat, we luisteren al naar onze roeping als christen in de wereld, 
als wij er zijn voor onze naasten, de mensen in materiële of geestelijke nood. 
 
[Zoals de Oekraïense vrouwen in ons dorp doen. Met de weinige middelen 
die zij hebben pogen zij hun achtergebleven mannen aan of achter het front 
te helpen. Vandaag zijn enkelen van haar in ons midden om ons gebed te 
vragen en onze ondersteuning.] 



 

 

 
Hij vraagt van ieder van ons, naam voor naam, het weinige dat wij kunnen 
doen en aan gezagvolle woorden kunnen spreken, royaal te geven, opdat de 
onreine geesten tot zwijgen worden gebracht, uitgeworpen worden en er 
genezing zal zijn voor ieder die lichamelijk of geestelijk is gewond. 
 
Voor niets hebben wij ontvangen, voor niets moeten wij geven. Amen. 
 
pastoor Nico van der Peet 


